
Aan de bak
Bij de sjoelclub is winnen niet belangrijk

Muziekfreak
DJ Coen laat iedereen dansen

Omkijken 
naar elkaar

Het geheim van een goede buurt

Het leukste WIJKMAGAZINE voor Lunetten. 
Gratis op je deurmat! Jaargang 5, nummer 2 - 2020
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Waar

Een slootje met 
wilgen bij Liemers

Wie

Joop ten Dam
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Om tien uur zijn er al vrijwillig
ers bij Koppelsteede voor een 

buitenactiviteit: wilgen knotten. 
De twaalf vrijwilligers krijgen 

instructies van Joop ten Dam. Alex 
en Marieke van de Natuurgroep 
Lunetten hebben de koffie met 
koeken al klaar staan. Ladders, 

snoeitangen, zagen, knuppeltan
gen en handschoenen worden met 

twee kruiwagens al wandelend 
naar Liemers gebracht. Daar staan 
tweeëntwintig te knotten wilgen. 
‘Vanwege de veiligheid slaan we 

telkens een wilg over. Grotere 
takken kunnen dan niet op de 
vrijwilliger vallen die de aan

grenzende wilg knot,’ legt Joop uit.

De vrijwilligers hebben soms 
veel, soms geen knotervaring. 

Joop vertelt: ‘Ik doe het al 28 
jaar!’ Er is ook een vader met 

twee dochters, Leonie en Valerie. 
Ze doen het voor de eerste keer. 
De meiden knotten samen een 

wilg en merken dat het best 
zwaar werk is. Maar met hulp van 
hun vader lukt het uitstekend. En 

de dunne wilgentenen zijn voor 
hun school, De Spits, om door 

hekwerken te vlechten. 

De dikkere takken zijn ter ver
steviging van de takkenril rond 

de paddenpoel in park De Koppel. 
Om elf uur zijn er al elf wilgen 

geknot, tijd voor een koffiepauze. 
Om half één is er een lunch en 
dan zit de klus er grotendeels  

op. Nuttig natuurwerk met  
wijkgenoten die genieten in 

de buitenlucht.
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‘Genieten in 
de buitenlucht.’
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Bedankt!
Een dikke high five aan iedereen die meedeed aan 
deze Hallo! Lunetten: met verhalen, foto’s, ideeën, 
tips, kritische blikken en kopjes koffie. Speciale 
dank aan Lunetten Wil Wel, onze adverteerders 
en Wijkbureau Zuid voor hun steun. Zonder jullie 
geen Hallo! Lunetten.

Hallo! Lunetten is een bewonersinitiatief. 

Team Hallo! Lunetten: Bladmanager Florence 
de Graaff. Tekst Lisette le Blanc, Luitgard van  
den Bogaert, Sterre Bolluijt, Juliëtte Bonneur,  
Corrie van Dam, Denise Joseph, Peter Koudijs, 
Tamo van Lochem, Irma Thijssen, Elsbeth Witt. 
Eindredactie Elsbeth Witt. Fotografie Diana Bak, 
Nicoline van Eijkelenburg, Luc Hoogenstein,  
Sylvia Jansen, Jacqueline Sluis, Eline Timmer,  
Rik de Vries. Coverfoto Sylvia Jansen. Infographic 
Gerbert Greven. Vormgeving grifontwerp. Bestuur 
Diana Bak en Kristine Kavelaars.

Adverteren? Informatie kan je aan vragen via: 
hallolunetten@gmail.com.

De volgende Hallo! Lunetten verschijnt in juli 2020. 
Heb je ideeën of tips over leuke dingen in de 
wijk? Wil je ons laten weten wat je ervan vindt? 
Ons mailadres is hallolunetten@gmail.com. 
Je vindt ons ook op facebook hallolunetten. 
Oplage 6.000. 

Wil je een extra Hallo! Lunetten? Bij Fort Lunet IV, 
KookKunst & Koffie, Lunet Werkcafé en de 
Musketon liggen exemplaren om mee te nemen.
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hallo!

Inhoud
02 Wilgenknotten

Goed voor de natuur. 

05 Hee?! Wat doe jij hier?
Irma en Diana zijn bij de sportvelden.

06 Klimaatgesprekken
Ook goed voor je portemonnee.

08 In feite
Infographic: Hoe wonen wij?

09 Wereldprimeur
Lunetten heeft de eerste knijperhub.

10 Bijpraten
Korte berichten uit de wijk. 

11 Corona-koor
Column van Luc Hoogenstein.

12 Naar school
Op bezoek bij De Passie.

13 Uit Lunetten
DJ Coen draait de plaatjes. 

14 Het initiatief
Hart voor de wijk. 

16 Oude vrienden
Linde en Heather.

17 Ons buurtje
Lombardije fikst het samen.

18 Lunetten Wil Wel
Bijeenkomst over vergeten.

19 Historisch Lunetten
Wie herinnert zich circus Aladdin?

20 In de Musketon
Sjoelvereniging Aan de Bak.

Lichtpuntje

T ijdens het maken van de artikelen voor deze Hallo! Lunetten 
zag de wereld er anders uit. De scholen waren nog open. 
Er werd gesjoeld in De Musketon, getennist en gevoetbald 
op de sportvelden, gesnoeid aan wilgen en geborreld met 
buren. Er waren allerlei drukbezochte bijeenkomsten over 

onderwijs, inspirerende workshops over het klimaat en er werd gedanst 
op de plaatjes van DJ Coen. 

En ineens, tijdens het afronden van deze mooie voorjaarseditie van ons 
magazine, staat bijna alles in onze wijk stil. De ontwikkelingen rond het 
coronavirus gaan razendsnel en tegen de tijd dat je dit leest, is deze in
formatie ongetwijfeld alweer achterhaald. Of het er dan beter of slechter 
voor staat, weten we niet en dat is misschien wel het vervelendst aan 
deze situatie: de onzekerheid over wat komen gaat. 

Wat wel zeker is, is dat Lunetten een wijk is waar mensen voor elkaar 
klaarstaan. Al direct na de eerste nieuwsberichten ontstonden er al
lerlei initiatieven. Studenten die aanbieden om boodschappen te doen 
voor ouderen, mensen die lieve post sturen aan eenzame wijkgenoten, 
hondenuitlaat en kinderoppasdiensten: zowel online als offline willen 
Lunettenaren elkaar een hart onder de riem steken.

Is het gek om te lezen over alle leuke initiatieven, clubs en scholen in  
de wijk, terwijl niets op dit moment doorgaat? Juist niet! Want alles start 
uiteindelijk weer op en daarbij kunnen alle mensen die zich hiervoor  
inzetten onze steun hard gebruiken. We hopen dat de positieve en 
mooie verhalen in deze Hallo! Lunetten een lichtpuntje voor je zijn  
in deze onwerkelijke tijd. 

Pas goed op elkaar.

Elsbeth Witt Team Hallo! Lunetten
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Hee?! Wat doe jij hier?
Irma en Diana bezoeken voetbalclub DVSU en tennisvereniging At Risk 

en kijk eens wie ze allemaal tegenkomen!
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Esmeralda Schuurmans
Druk bezig? Ik ben al drie jaar elke zaterdag 
vrijwilliger in de keuken. Wat vind je hier leuk? 
Mijn zoon en dochter, nu 18 en 20, hebben 
hier altijd gevoetbald. Ik heb een horeca- 
opleiding. Toen ik kinderen kreeg ben ik ge-
stopt, maar het is altijd blijven kriebelen. En ik 
heb hier mijn vriend leren kennen. Wat wordt 
het meest verkocht? Onze zelfgemaakte 
broodjes gezond en hete kip.

Edwin de Graaf en 
Marcel van Prooijen
Zijn jullie hier vaak? Wij zijn hier bijna elke 
zaterdag, lekker voor de lol. En Marcel oefent 
voor toernooien. We kennen elkaar via  
muziek. Het is een leuke club. Soms gaan  
we dubbelen en drinken wat na afloop.  
De kantine wordt verbouwd zo te zien? Ja, 
het wordt heel mooi! Ruimte erbij, veel glas. 
We doen veel zelf, op vrijwilligersklusdagen.

Jan Couwenberg
Goedemorgen, u bent de voorzitter van 
DVSU? Al tien jaar. Ik ben zelf een tennisser, 
maar mijn twee geadopteerde zoons wilden 
van jongs af aan voetballen. Ik ben nu met 
pensioen en heb dus ook overdag tijd. Wat 
vindt u leuk bij DVSU? Het is echt een multi-
culturele voetbalvereniging. Hartstikke leuk 
zo’n gemêleerd gezelschap. En we hebben ook 
meidenteams en voetbal voor gehandicapten.

Ruben van Eijl en 
Sanne Theuws
Even uitpuffen? We hebben net een potje 
getennist, zo weer verder. Zijn jullie al lang 
lid van At Risk? Ruben: ik ben net begonnen 
met lessen, omdat Sanne tennist. Dan kunnen 
we in het weekend samen tennissen. Wat 
vind je leuk aan tennis? De combinatie van 
een spelelement, techniek, buiten zijn, en het 
sociale. Na afloop gaan we meestal gezellig 
wat drinken en taart eten.

Rayane Assourty en 
zijn vader Jamal
Hoe ging het vandaag? Jamal: ze hebben 
verloren. Het was een pittige wedstrijd in de 
Onder-12 en Rayane is ook nog geblesseerd 
geraakt. Ai, dat is jammer. Wat vind je hier 
leuk? Ik ga elke zaterdag kijken. Rayane kan 
echt niet zonder voetballen. Hij heeft veel 
vrienden in het team. Ze gaan ook weleens 
samen playstationen.

Sjoerd Wielenga en 
Siep Nijenhuis
Ha, lekker aan het voetballen? We hebben net 
gespeeld, in de Onder-8. Met 8-3 gewonnen. 
Onze broers spelen nu een wedstrijd. Dat is 
toevallig! Ga je ook weleens naar ze kijken? 
Soms. Wij zijn vrienden en onze broers ook. 
Wat vind je het leukst aan voetbal? Siep: als 
we scoren! Sjoerd: Siep is een goede keeper. 
Hij heeft vandaag wel acht reddingen gedaan.
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Hilde, Elwin en Marieke hebben al lange tijd 
interesse in het thema duurzaamheid. Ze onder
vinden dat duurzaam leven in de praktijk niet 
altijd vanzelf gaat. Marieke trekt de vergelijking 
met het volgen van een dieet: ‘Dat is ook niet 
gemakkelijk.’ Alle drie ontdekken ze via via het 
bestaan van KlimaatGesprekken, een stichting die 
workshops verzorgt. Ze raken enthousiast over 
de inhoud van de zes workshops met thema’s als 
wonen, eten, vakantie, spullen kopen en klimaat
gesprekken met anderen voeren.

Het zijn geen lessen in hoe het moet, volgens 
Marieke. ‘Het gaat er vooral om dat je inzicht krijgt 
in je eigen situatie en een eigen manier vindt om 
stap voor stap een steentje bij te dragen.’ 

In een van de workshops reken je je eigen klimaat
impact uit, je ecologische voetafdruk. ‘Dat was een 
eyeopener,’ vinden Hilde en Elwin. ‘Je denkt dat je 
al goed bezig bent en dan kom je erachter dat er 
nog veel ruimte is voor verbetering.’ Het gaat in 
de gesprekken vooral over wat je zelf kunt doen. 
Om dat te stimuleren zijn de workshops praktisch, 
ongedwongen en leuk. ‘Humor, hoop en hande
lingsperspectief staan centraal,’ zegt Marieke. 

Niet duur
Duurzaam leven lijkt soms alleen te gaan over 
groene daken, elektrische auto’s en zonnepane
len. De aanschaf daarvan kan niet iedereen beta
len. ‘Dat is ook helemaal niet nodig om klimaat
vriendelijker te leven,’ vertelt Marieke. Het kan 
zelfs geld opleveren!

Tijdens de workshopreeks hebben Elwin en Hilde 
hierover ideeën opgedaan die ze in de praktijk 
kunnen brengen. De uitwisseling van ideeën 
en tips met de andere deelnemers, ook na de 
workshop in een appgroep, sporen hen aan om 
een stap echt te zetten. ‘Dat werkt heel stimu
lerend,’ zegt Marieke. Een gesprek starten over 
klimaatveranderingen en duurzaam leven is vaak 
lastig. ‘Mensen gaan zich verdedigen,’ zegt Elwin. 
‘De workshop hierover heeft me geleerd dat ik 
mensen niet moet proberen te overtuigen.’ 

De tekst gaat verder op pagina 8

‘Onze energiekosten 
zijn gehalveerd.’

Workshops over klimaat

Doe maar
duurzaam

Duurzaam leven. Een prachtig idee! Maar waar moet je dan beginnen en hoe pak 
je het concreet aan? Elwin, Hilde en Marieke vertellen hoe ze door middel van 

klimaatgesprekken nu duurzamere keuzes maken. 

Elwin en Hilde gaan de workshops volgen omdat 
zij naar manieren zoeken om hun eigen impact 
op het milieu en het klimaat te verkleinen. 
Marieke volgt de workshops omdat ze klimaat
coach wil worden; en dat is ze nu ook. Over de 
KlimaatGesprekken zegt ze: ‘Het is een mooie 
combi van duurzaamheid en psychologie: wat 
doet het thema duurzaamheid met je en waar 
loop je tegenaan?’ 

Inspiratie
De workshops vinden plaats in kleine groepjes van 
zes tot acht personen. Hilde vertelt dat het een 
gezellige optimistische plek is waar je in alle open
heid kunt praten over je dilemma’s. ‘De tolerantie 
is groot en er is veel respect voor elkaar.’ De bena
dering is persoonlijk, zegt Elwin: ‘Hoe zit je er zelf 
in, waar zit je worsteling, wat kun je verbeteren?’ 
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‘Echt een eyeopener.’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Stichting Klimaat 
Gesprekken
Stichting Klimaat 
Gesprekken wil met 
workshops een bijdrage 
leveren aan het vermin
deren van de CO2
uitstoot in Nederland. In 
zes workshops verken 
je samen met een klein 
groepje mensen uit je 
eigen buurt of wijk, wat 
je zelf kunt doen. 

Kijk voor meer informatie op:
www.klimaatgesprekken.nl

In september start weer 
een nieuwe workshopreeks.

Elwin, Marieke en Hilde
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Marieke vult aan: ‘In gesprek gaan is een betere 
manier. Dan begint het gesprek niet met verdedi
ging en ontstaat er meer begrip voor elkaar.’

Energiekosten gehalveerd
Elwin en Hilde zijn tijdens en na het volgen van de 
workshops meteen in actie gekomen. Om warm
teverlies te beperken, heeft Elwin onder andere 
folie achter de radiator geplakt, een slimme meter 
(dat is gratis) en een slimme thermostaat laten 
plaatsen. Daarnaast heeft hij isolatiefolie voor de 
meeste ramen geplakt en een nauwelijks gebruik
te vriezer afgekoppeld. ‘Mede hierdoor zijn onze 
energiekosten gehalveerd,’ zegt Elwin trots.

Hilde heeft een tochtstrip geplaatst onder haar 
keukendeur, alle spaarlampen vervangen door 
ledlampen en haar oude vriezer ingeruild voor 
een duurzaam model. Haar elektriciteitsrekening 
is met een derde afgenomen. Ze probeert ook 
vaker een dag thuis te werken. ‘Zo verminder  
ik mijn autogebruik.’ Marieke voegt als optie 
zuiniger rijden toe: ‘Veel auto’s verbruiken bij  
130 km/u 40% meer brandstof dan bij 110 km/u.’ 

Meer tips
Er zijn nog veel meer tips om je ecologische voet
afdruk te verminderen: koop groenten en fruit 
van het seizoen, eet minder dierlijke producten, 
zet de verwarming een graadje lager, zet de  
verwarming ’s nachts en als je weg bent op  
15 graden, gebruik restjes water om een pan af 
te wassen en zet de tv ook echt uit wanneer je 
deze niet gebruikt.

En natuurlijk minder vliegreizen boeken! Elwin 
zegt daarover: ‘Mensen denken dat ze moeten 
vliegen om een leuke vakantie te hebben.’ Niets 
is minder waar volgens hem: ‘Je kunt ver komen 
met de trein en het is ook nog heel relaxed. 
Er zijn zo veel mooie plekken te ontdekken in 
Europa, en ook in Nederland!’

Meer weten over duurzaam leven:  
www.milieucentraal.nl en www.energiebox.org.

TEKST CORRIE VAN DAM FOTO NICOLINE VAN EIJKELENBURG

‘Het zijn geen lessen 
in hoe het moet.’
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In de voortuin bij de Filipijnen staat, zo lijkt op 
het eerste gezicht, een prullenbak. Maar in plaats 
van vuilnis, zitten er afvalgrijpers en vuilniszakken 
in. De knijperhub ging begin dit jaar officieel in 
gebruik. Iedereen mag de spullen gratis gebruiken 
om met professioneel materiaal afval van straat 
te halen. 

Minibieb voor afval
Het idee om een knijperhub te maken, ontstond 
tijdens een bewonersavond over het samen
werken in de omgeving Lunetten met de ge
meente. Anton Damen, bij wie de knijperhub 
in de tuin staat en die dit mede heeft bedacht, 
vertelt dat het idee gebaseerd is op een mini
bibliotheek: ‘Dit is eigenlijk een minibieb, maar 
dan voor afval grijpers.’ ‘Het voordeel van een 
knijperhub’, vertelt Anton, ‘is dat iedereen 
gereedschap kan lenen om zonder gedoe zwerf
afval aan te pakken. Zo leent een meneer tijdens 
het uitlaten van zijn hond weleens een grijpstok.’ 

Nachtelijke ingeving
Jaco Brobbel Dorsman heeft de knijperhub 
gemaakt. Als wijkopzichter voor de gemeente 
Utrecht is hij ervoor verantwoordelijk dat de 
straten in Lunetten en Hoograven er verzorgd 
uitzien. Jaco: ‘Midden in de nacht werd ik wakker 
en dacht: “Waarom verander ik niet gewoon een 
standaard prullenbak, die iedereen al kent, in een 
knijperhub?” En zo gezegd, zo gedaan.’ Inmiddels 
staat een tweede knijperhub in Hoograven en 
komt er een derde in Kanaleneiland, over de 
vierde in Utrecht wordt nagedacht. 

Bingo
De gemeente heeft de spullen geleverd en 
geplaatst in de tuin. Jaco: ‘Als gemeente zorgen 
we ervoor dat de straten netjes genoeg zijn. 
Als de mensen het nog netter willen, willen we 
daar alles aan doen. Zo helpen we bijvoorbeeld 
ook met opschoondagen zoals de Landelijke 
Opschoondag en dus ook met de eerste 

knijperhub.’ In de knijperhub zitten professio
nele afvaltangen, speciale grijpers voor kinder
handen, vuilniszakken, een gastenboek en een 
Bingokaart zodat je een afvalbingo kunt scoren 
tijdens het afvalrapen. Anton: ‘De bingokaart 
kan gebruikt worden voor kinderfeestjes, als een 
variant op die eeuwige speurtocht.’

Proef
‘De knijperhub is een tryout, waarbij het niet al
leen draait om de hoeveelheid gebruikers,’ vertelt 
Anton. ‘Als het straks weer mooier weer wordt, 
dan weet ik zeker dat er meer Lunettenaren langs 
komen voor een rondje zwerfafval rapen’.

TEKST TAMO VAN LOCHEM FOTO JACQUELINE SLUIS

de eerste 
knijperhub

Landelijke primeur: de eerste knijperhub van Nederland staat in Lunetten! Een plek 
waar je alles kunt lenen om je buurt schoon te maken. Anton en Jaco vertellen erover.

‘Een minibieb,  
voor 

afvalgrijpers.’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Meer info
De knijpers en vuilnis
zakken in de knijper
hub mag iedereen 
gratis gebruiken. De 
knijperhub is te vinden 
op de Filipijnen 137. 

Op www.plandelen.nl 
vind je meer informatie.

Anton en Jaco
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Foto’s en verhalen 
gezocht 

Stadsboerderij Koppelsteede 
bestaat dit jaar 40 jaar! Dit na-
jaar willen ze dat vieren. Zo’n 
mooie plek in onze wijk zal bij 

velen mooie herinneringen 
naar boven brengen, misschien 
wel van jaren geleden of mis-

schien iets recenter. Heb jij een 
mooie herinnering die je wilt 

delen? Of heb je nog leuke foto’s 
van de kinderboerderij, digitaal 

of analoog? Koppelsteede is 
ernaar op zoek! 

Stuur ze naar  
koppelsteede@utrechtnatuurlijk.nl

Parkdagje
Ook dit jaar wordt het weer een 

leuke middag met activiteiten voor 
jong en oud met een knipoog naar 
de natuur. Er zijn weer volop spel-
letjes, creatieve workshops, muziek 
en dans. Deze dag biedt een mooie 
gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten. Kortom, ingrediënten voor een 
goed bestede middag. Zet de Dag 
van het Park op 7 juni in je agenda! 

Vanaf 12 uur ben je welkom op 
Stadsboerderij De Koppelsteede.

Wil je graag een bijdrage leveren aan 
de dag, met een activiteit of in de or-
ganisatie? Stuur dan een mailtje naar  
tamira.de.pijper@utrechtnatuurlijk.nl

Jubilarissen
gezocht

2020 is voor Hallo! Lunetten een jubileumjaar. 
Dit najaar bestaan we 5 jaar! Voor ons feest

nummer zijn we op zoek naar andere jubilarissen. 
Is 2020 voor jou een jubileumjaar? Ben je 25 jaar 

getrouwd? 12,5 jaar in dienst? Bestaat je club 
10 jaar? 1 jaar verliefd? Woon je 30 jaar in de 

wijk? Laat het ons weten! 

Mail naar hallolunetten@gmail.com.

Koffieboek
Lunettense koffiejournalist  

Demian van der Reijden en eigenaar van  
De Koffieschool Bregje Deben, schreven 

De Prijs van Mijn Koffie, een boek over de 
geschiedenis van koffie, de (on)eerlijke 

handel in koffie en de duurzame toekomst 
van koffie. Wat is nou de échte prijs van 

jouw koffie?

De toekomst van koffie is in gevaar. Dit 
komt onder andere door klimaatverande

ring en een zeer grillige en lage marktprijs. 
Gelukkig staan koffieboeren niet alleen en 
ontstaan steeds meer initiatieven om boe
ren te helpen en daarmee ook de toekomst 

van onze dagelijkse kop koffie 
veilig te stellen.

Aan de hand van 12 vragen nemen de 
auteurs je mee langs de uitdagingen en op
lossingen, langs de historie van koffie, de 

productie van koffie en de handel in koffie. 
Ook gaan ze in op wat zou moeten veran

deren om koffie een duurzame toekomst te 
bieden. Daarbij worden ze geholpen door 

experts uit alle schakels in de koffieketen. 
Van wetenschapper tot importeur, van 

boer tot barista en alles daartussen. 

Een mooi koffietafelboek dat is geïl
lustreerd met foto’s en infographics. Het 
kwam tot stand middels crowdfunding, 
waarbij ruim 160 koffieliefhebbers en  

professionals hebben bijgedragen.

De Prijs van Mijn Koffie kost €29,95 en is te 
bestellen op www.deprijsvanmijnkoffie.nl.

bijpraten
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op safari met Luc

Corona-koor
 

Sinds 16 maart is ons land piepend en krakend in een 
slowmotionstand gekomen. En terecht, want het 
coronavirus is voor een deel van de inwoners van 
Lunetten en deze planeet letterlijk levensbedrei
gend. Het is onderdeel van ons leven geworden, en 

onze wereld is veel kleiner geworden. Die bewuste maandag 
kijk ik met een kop koffie in mijn hand door het raam naar 
buiten, de tuin in. Het is rustig. Rustig en maandagochtend, 
dat is per definitie tegenstrijdig. Dan overstemt het auto
lawaai van de Waterlinieweg, de A12 en de A27 toch alles in 
deze wijk? Dan rijden toch tig auto’s, fietsers en brommers 
door onze wijk van huis naar school en werk? 

Ik zet het raam verder open en luister naar geluiden in onze 
straat. Geluiden die ik normaal eigenlijk nooit zo duidelijk 
hoor. Het zijn vogels. Véél vogels. Twee heggenmussen zingen 
hun longen uit het lijf en vliegen elkaar af en toe flink in de 
haren. Een prachtig zwartgekleurde merel laat zijn lied vanaf 
de dakrand horen en krijgt concurrentie van nog twee merels 
verderop in de straat. Een roodborst riedelt, twee koolmezen 
en pimpelmezen schelden elkaar het verenkleed vol, een 
tjiftjaf blijft onvermoeibaar zijn naam herhalen (tjiftjaftjif
tjaftjaf) en een houtduif koert zachtjes vanuit de moeraseik 
tegenover ons huis. En ik hoor nog veel meer. Groenling, 
putter, Turkse tortel, boomkruiper, winterkoning, ekster, 
kauw, zwarte kraai en vink, allemaal gewoon in een straat in 
Lunetten. Ik hoor zelfs hommels voorbij zoemen. Vanuit het 
Beatrixpark bereiken de geluiden van een grote bonte specht, 
groene specht, boomkruiper en zelfs een ijsvogel onze straat. 

Het coronavirus heeft een hoop narigheid gebracht, maar 
ook iets wat we misschien allemaal een beetje vergeten waren 
of wat we als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Het ge
luid van de natuur in de stad. In onze krulwilg beginnen vink, 
heggenmus en pimpelmees tegelijk te zingen. Een prachtig 
coronakoor. 

LUNETTENSE ECOLOOG EN NATUURFOTOGRAAF 
LUC HOOGENSTEIN NEEMT ONS MEE OP SAFARI IN DE WIJK.

Grote bonte specht

3524 vrouwen
Dit voorjaar is er in Lunetten een nieuw 
wijkinitiatief gestart voor lesbische en 
biseksuele vrouwen van alle leeftijden: 

3524vrouwen. Koffie en daarna een rondje 
wandelen met een lunch na voor wie zin 

heeft. Wil je op een laagdrempelige manier 
verbinding en ontmoeting met andere 

gelijkgestemde wijkgenoten? Geef je op 
via onderstaande mail. Je wordt dan op de 
mailingslijst geplaatst en geïnformeerd over 
de komende data. Wees van harte welkom!

Stuur een mail aan: 
3524vrouwen@gmail.com.

Op reis vanaf je bank
Lunettense reisschrijver Anika Redhed 

maakte het eerste reisdagboek voor 
thuisblijvers.

Ga je niet op vakantie of kun je door 
quarantaine niet meer op reis of de stad 

in? Met dit dagboek kan iedereen toch het 
reisgevoel krijgen: door op reis te gaan 

in je eigen huis. Een dagboek vol vragen, 
opdrachten, dilemma’s en weetjes. Het 

Reisdagboek Thuis is een combinatie 
van herinneringen aan al je reizen, een 
verkenningstocht door je eigen huis en 

een reis door je leven. Iedere thuisvakan-
tie wordt een avontuur. Bomvol vragen, 

opdrachten en dilemma’s. Vermaak voor 
alle leeftijden en opdrachten op afstand 

met vrienden en bekenden, waardoor 
thuiszitten niet eenzaam hoeft te zijn. 
Met dit reisdagboek maak je van elke 

periode thuis een echte vakantie! 

Het Reisdagboek Thuis kost €14,95 en is te 
bestellen via alle Nederlandse boekwinkels, 

Bol en Amazon.
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naar school

Barry, Fieke en Sara

‘Er zitten ongeveer negenhonderd leerlingen 
op De Passie,’ vertelt aardrijkskundeleraar  
Barry Visser. Daarvan komen er elf uit Lunetten. 
‘Uit onze klas één,’ merkt Sara op. ‘Die hoeft 
maar één minuut te fietsen naar school.’ ‘Of 
als hij hard fietst nul minuten,’ vult Fieke aan. 

Uur reizen
Fieke Herngreen en Sara van Eyk zitten in de eer
ste klas en komen iedere ochtend met de trein 
uit Wilnis; meer dan een uur reizen. Toch hebben 
ze bewust voor De Passie gekozen, vanwege 
het actief christelijke karakter van de school. 
’s Ochtends is er bijvoorbeeld een dagopening 
met gebed en de christelijke feestdagen worden 
uitgebreid gevierd, onder andere met de vele 
‘praisebands’ die de school rijk is. 

Wijkwandeling
Het is soms wel lastig dat kun klasgenoten 
zo verspreid wonen, vinden Sara en Fieke. 
‘Bijvoorbeeld met groepsopdrachten. Vanwege 
de afstand kun je niet zo makkelijk bij iemand 
thuis afspreken,’ zegt Sara. De wijk Lunetten ken
nen ze niet echt goed. Sara vertelt dat ze tijdens 
de introductieweek een wijkwandeling hebben 
gemaakt. ‘Maar daar weet ik niks meer van, hoor,’ 
reageert Fieke. Wel fietsen ze ’s zomers voor de 
gymles naar de sportvelden bij DVSU en veel 
bovenbouwers zijn in tussenuren in het winkel
centrum te vinden. 

Barry vertelt dat hij met de aardrijkskundeles 
soms de wijk in gaat. ‘Als we het hebben over 
de verschillende soorten huizen en wijken in 
Nederland, dan is het leuk om voorbeelden te 
geven uit Lunetten.’

TEKST STERRE BOLLUIJT FOTO ELINE TIMMER

De Passie

School met een 
echte regiofunctie

Wat zitten er voor scholen in Lunetten? Wat voor onderwijs kun je er volgen,  
wie werken er en hoe is de sfeer? Je leest het in onze rubriek ‘Naar school’!  

Dit keer middelbare school De Passie.

‘Omdat er niet zo veel scholen in Nederland 
zijn waarbij het geloof zo centraal staat, heeft 
De Passie een echte regiofunctie,’ vertelt Barry. 
‘Veel leerlingen komen van ver, het grootste deel  
komt uit Houten.’ Op dit moment wordt het 
schoolgebouw verbouwd. Er is bewust geko
zen voor een verbouwing op locatie, omdat de 
Passie ideaal ligt: dichtbij het station en voor 
Houtenaren goed bereikbaar met de fiets.

‘ Veel leerlingen 
komen van ver.’
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DJ Coen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie

Coen Dirkx
Wat

Feestdj
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Op de koffie bij DJ Coen. De imposante 
wand vol met cd’s verraadt zijn passie 
voor muziek. Tien jaar geleden werd 
hij via zijn kinderen de vaste dj van 

de kinderdisco in de Musketon en hij 
draait ook met veel plezier op de vol
wassen versie ‘Lunetten danst’. Dj’en 

doet hij al zo’n veertig jaar. ‘Het begon 
allemaal op de middelbare school, toen 
ik draaide op verjaardagen en school

feesten en daarna in mijn studententijd 
in Nijmegen.’

Tegenwoordig wordt hij vier of vijf keer 
per jaar gevraagd voor een feestje. Een 

leuke aanvulling op zijn dagelijkse 
werk als communicatie adviseur. ‘Een 
dj,’ zo vertelt hij enthousiast, ‘kan een 

feest maken of breken.’ Met al zijn 
ervaring proeft Coen de sfeer, ‘voelt’ 
hij de vloer en weet zo eigenlijk ieder 
feestje op gang te krijgen. Zeven jaar 

geleden werd er een dimensie toe
gevoegd aan zijn muzikale passie. Een 
radiozender zocht een radiomaker en 

Coen greep het avontuur met beide 
handen aan. In dit programma wis

selde hij muziek af met het voordragen 
van gedichten. In het begin bestaande 

gedichten die pasten bij de muziek. 
Maar al snel begon hij zelf gedichten te 

schrijven geïnspireerd op muziek. 
‘In het schrijven van poëzie kan ik mijn 
gevoel kwijt en zo probeer ik mensen te 

raken,’ vertelt hij.

Sinds een jaar of vier treedt Coen ook 
op met gastmuzikanten in huiskamers: 
Musica Poetica Live. Vol trots vertelt hij 
over zijn meest recente samenwerking 
met de Argentijnse pianist Juan Pablo 
Dobal. Dit idee van live optreden ont

stond bij Gluren Bij De Buren.

Meer over Coen op facebook.com/
MusicaPoeticus en rootsparadise.com. TE
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‘Een dj kan een 
feest maken of 

breken.’

uit Lunetten
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alting uitvaartenruimte voor afscheid

06 45 363 220 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht Pauline Res & Hiske Alting 

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten

Winkelcentrum Lunetten • www.kijkenbijwouter.nl

COLLECTIE 2020 NU IN HUIS

Bij ons staat de patiënt centraal!
U kunt bij ons terecht voor het

vervaardigen van protheses,
klikprotheses, frames

en implantaten.

Voor het maken van een afspraak
belt u met 030 25 21 313

Kampereiland 7, Utrecht (Lunetten)
www.dentaldesign.nl

advertenties

Wij zijn een speciaalzaak op het gebied 
van de wereldberoemde Beemster en 
Stolwijker kaas. 
Ook zijn wij sterk in de meest vers gebrande 
noten van de omtrek. 

Verder hebben wij heerlijke bonbons, 
buitenlandse kaas, wijnen en 
delicatessen. 

KOM GERUST PROEVEN
Wilt u kaas en noten bij ons bestellen ? 
U hoeft alleen maar te appen of te bellen, 
en uw bestelling wordt vers klaargemaakt! 
Thuisbezorging in Bilthoven en De Bilt.

  
Bel vrijblijvend voor de mogelijkheden: 

030 2890458 / 035 6021412 / 06 15273487 

f kaasennotenlunetten
Zevenwouden 218 / Utrecht

Speciaalzaak Lunetten

Maryam en Siham
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het initiatief

We spreken initiatiefneemster Maryam 
en haar collega Siham terwijl zij voor de 
Musketon in het zonnetje zitten. Maryam 
Ansari woont al 22 jaar in Lunetten. Ze 
houdt ervan om mensen te helpen, uit 
deze liefde is ook Hart voor de Wijk ont
staan. Siham Chehbi helpt Maryam met 
het organiseren.

Voor iedereen
Het wijkinitiatief bestaat inmiddels uit 
vijf dames, vertelt Maryam. ‘Wij kennen 
elkaar al van lang geleden.’ De groep werd 
in 2017 actief onder de naam: Vrouwen 
voor Toekomst. Maryam heeft als doel  
dat ze mensen in de wijk graag wil helpen. 
‘We hebben gezamenlijk een aantal namen 
bedacht en uiteindelijk gekozen voor Hart 
voor de Wijk. We doelen namelijk ook 
echt op iedereen uit de wijk.’ ‘Wij vinden 
het belangrijk dat buitenlandse bewoners 
verbonden worden met Nederlandse 
bewoners,’ vult Siham aan. ‘En dat nieuwe 
Nederlanders goed integreren, de taal 
beter leren en kennis maken met anderen. 
Het is belangrijk dat niemand buitenge
sloten wordt. We kunnen van elkaar leren.’

Onderwijs
Hart voor de Wijk organiseert momen
teel vijf keer per jaar een themabijeen
komst. ‘Onze laatste themabijeenkomst 
ging over het onderwijs, met als gast
sprekers onder andere twee directeuren 
van basisscholen in Lunetten. Deze 
bijeenkomst is ontzettend goed bezocht 
en we merkten ook dat er veel vraag was 
naar een vervolgbijeenkomst.’ 

Naast de themabijeenkomsten organi
seren de dames ook Nederlandse les in 
samenwerking met Taal doet Meer. Er 
wordt ook Arabische lesgegeven, omdat 
er veel mensen zijn die nooit naar school 
zijn geweest. Om de Nederlandse taal 

goed te kunnen leren is het belangrijk 
dat zij de basis van hun moedertaal ook 
goed beheersen. En er is computerles in 
samenwerking met Digiwijs.

Gemeente
Hoe worden deze bijeenkomsten 
vergoed? ‘Voor een groot deel via het 
Initiatievenfonds van de gemeente 
Utrecht. We hadden onze ideeën 
besproken met de sociaal makelaar van 
DOCK, en hij verwees ons verder naar 
de gemeente.’ Maryam, Siham en hun 
collega’s hebben nog veel meer plannen 
voor Hart voor de Wijk. ‘Zo willen we 
graag nog bijles voor kinderen geven 
en Nederlandse les voor mannen. Ook 
willen we sportles geven aan vrouwen. 
Dit in het kader van gezondheid en meer 
bewegen. Het is de bedoeling dat we 
zoveel mogelijk doelgroepen bereiken: 
jong, oud, man of vrouw. Het gaat om 
íédereen uit de wijk.’ 

Meer weten? Volg ze dan op Facebook onder 
de naam ‘Hart voor de Wijk’. Wil je helpen 
met de organisatie of heb je een leuk idee 
voor een themabijeenkomst? Dan kun je  
mailen: hartvoordewijk@gmail.com of  
bellen: 06 85 12 69 80.

TEKST WIJKBUREAU ZUID FOTO ELINE TIMMER

Hart voor de Wijk
In Het initiatief lees je over mensen uit Lunetten die gebruik hebben 

gemaakt van het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. Dit keer de 
activiteiten van Hart voor de Wijk, die mensen van alle achtergronden 

willen helpen en aan elkaar willen verbinden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Initiatievenfonds
Heb je ook een mooi idee dat Lunetten 
gezelliger, mooier, groener of socialer 
maakt? Dan kun je een bijdrage aan
vragen uit het Initiatievenfonds van de 
gemeente Utrecht.  

Mail Wijkbureau Zuid via zuid@utrecht.nl 
voor meer informatie.

‘We kunnen 
van elkaar 

leren.’
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Heather zat op basisschool De Spits, terwijl 
Linde naar De Baanbreker ging. Wel woonden 
ze in dezelfde straat: Linde in het gele huis en 
Heather in het paarse. Lekker makkelijk te her
kennen, dus soms belde Heather al om zeven uur 
’s ochtends aan om te spelen. 

Winxclub
Wat speelden ze zoal? Tegelijk: ‘Winxclub!’ Buiten 
bij mooi weer en binnen als het regende, maar 
altijd eindeloos Winxclub. Linde: ‘We verkleed
den ons precies zoals Winxclub en speelden alle 
verhalen na.’ Heather: ‘Ja en jij was Stella omdat 
je blond was en ik met mijn rode haar was natuur
lijk Bloom.’ Verder waren er dansvoorstellingen 
op Nederlandstalige muziek, met abonnementje: 
voor één euro genieten van acht voorstellingen.

Zomervakantie
Bij vertrek naar vakantie zwaaiden ze elkaar altijd 
uitgebreid uit, rennend naast de auto. ‘Ik ben 
in de zomer jarig,’ vertelt Heather, ‘en daarom 
kwam Linde vaak met haar familie gezellig langs 
in Frankrijk.’ Later is Linde ook een paar keer met 
vakantie meegegaan met Heathers familie. 

Even geen vriendinnen
Linde ging een jaar eerder naar de middelbare 
school, hun levens werden te verschillend. Een 
heel jaar nauwelijks contact. Dat pakten ze weer 
op door samen op zangles te gaan. Linde: ‘Pop en 
Disneyliedjes, daar ben ik nog fan van!’ Heather: 
‘En ik weet nog dat jij pianoles had. Ik ging erbij 
zitten en nam over wat jij leerde. Toen kon ik het 
ook.’ Toen ze allebei op het Gerrit Rietveld College 
zaten werd de vriendschap weer hecht. Heather: 
‘Jij hield van Justin Bieber en OneDirection en ik 
hield van concerten en dus gingen we samen.’  
Zo dus. Op Lindes zeventiende verjaardag maakte 
Heather voor haar een fotoboek van hun vriend
schap tot dan. Linde: ‘Echt heel leuk!’

Vertrek uit Lunetten
Lunetten uit om te studeren: Linde volgt de 
Academische PABO in Leiden en Heather stu
deert Bewegingswetenschappen aan de VU. Ze 
zien elkaar nu eens in de twee maanden. Heather: 
‘Dan gaan we een nachtje slapen, eten en kletsen 
en de volgende dag gaat ieder weer zijn eigen 
weg.’ Linde: ‘We kennen elkaar door en door, 
je weet wat je aan elkaar hebt en we pakken de 
draad altijd gewoon weer op.’ Volgend jaar stu
deren ze tegelijkertijd af. Linde: ‘Ik wil daarna een 
half jaar werken op Bonaire, en na afloop gaan we 
misschien samen een mooie reis maken.’

Als een boemerang
Ze zijn ruim twintig jaar vriendinnen, ondanks dat 
ene jaar dan. Heather: ‘We gaan ieder ons eigen 
pad.’ ‘En we geven elkaar ruimte,’ vult Linde aan. 
‘Uiteindelijk kom je toch terug,’ lacht Heather. 
Linde: ‘Ja, als een boemerang!’

TEKST LUITGARD VAN DEN BOGAERT FOTO ELINE TIMMER

Jij was Bloom 
en ik was Stella.’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Meedoen!
Heb je ook een oude 
Lunettense vriend(in) en 
willen jullie in een van de 
volgende nummers van 
Hallo! Lunetten? 

Stuur een mail naar:  
hallolunetten@gmail.com.

Buurvriendinnen
In Lunetten woon je soms al je hele leven zonder elkaar te kennen.  

Maar Linde (21) en Heather (20) waren, tot zij gingen studeren,  
altijd bijna buurmeisjes en bijna altijd vriendinnen.

Heather en Linde

oude vrienden
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ons buurtje

Lombardije ligt vlakbij de kinderboer
derij. Het is een straat met plantsoenen 
in het midden. Een soort pleintje, waar 
goed gebruik van wordt gemaakt. Vlak 
voor de zomervakantie is er altijd een 
feest. ‘Vroeger deden we dat op het 
veldje hierachter, met een stukje Tirol 
erbij. Er waren wel vijftig kinderen en 
er was de hele dag een programma met 
spelactiviteiten,’ vertelt Martine. ‘Maar 
veel kinderen zijn inmiddels uitgevlogen 
dus nu houden we het simpel met een 
barbecue en live muziek op het plein. 
Ook leuk!’ 

‘Vooral in de zomer is er veel contact,’ 
vult Anny aan. Ze woont hier al 35 jaar 
met veel plezier. Ook Germa is blij met 
hoe de straat met elkaar omgaat: ‘In de 
zomer worden er hele schema’s gemaakt 

Een gezellige buurt waar mensen naar elkaar omkijken in goede en  
in slechte tijden. Dat is Lombardije. Germa, Anny en Martine vertellen 
over de saamhorigheid, de buurtapp en de irritante hekjes. 

Lombardije

om op elkaars poezen te passen en zie je 
overal mensen met sleutelbossen lopen.’ 

Om de plantsoentjes in het midden van 
de straat staan lage groene hekjes. Op 
het moment dat we de foto voor bij dit 
artikel maakten, klonk er ineens een 
harde klap. Iemand reed er met zijn auto 
tegenaan. Iets wat aan de lopende band 
gebeurt. Martine: ‘Mijn man had zich 
laatst ook vastgereden met zijn busje. 
We vroegen op de buurtapp of iemand 
kon komen helpen en binnen drie mi
nuten stonden er acht mensen, op een 
doordeweekse dag in de regen. Daar 
krijg ik zo’n warm gevoel van. Dan denk 
ik: wat is dit een gave buurt!’ Anny is  
het hier helemaal mee eens: ‘Ik heb  
het gevoel dat er echt naar elkaar om 
wordt gekeken.’

Een tijdje terug besloten de buurtgeno
ten om een kapot hekje zelf te vervan
gen. Ze vlochten een hek van snoeiafval. 
Een goed voorbeeld van wat ze samen 
bereiken. Germa vult aan: ‘En als het 
wat minder goed gaat met iemand, 
brengen we pannetjes eten langs. Ook 
is er een idee om gezamenlijk zonne
panelen te nemen. Dit is ontstaan in de 
appgroep. Mijn huis is straks als eerste 
aan de beurt.’ 

Heb jij ook zo’n leuke buurt? Meld je aan 
op hallolunetten@gmail.com.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lombardije is een regio in NoordItalië, 
met grote steden als Milaan en Bergamo. 
Bijna alle grote Italiaanse meren, zoals 
het Gardameer en het Lago Maggiore, 
vind je hier. Net als de hoge bergtoppen 
van de Alpen. Lombardije grenst aan 
Tirol, net als in Lunetten!
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Anny, Germa en Martine

‘Wat een 
gave buurt!’
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‘Maak je wel eens mee dat je naar de koelkast 
loopt en daar aangekomen geen flauw idee hebt 
wat je eigenlijk wilt pakken’, zo luidde de vraag 
op de uitnodiging voor de bijeenkomst over 
vergeetachtigheid. ‘Nou, dacht ik, heeft u even? 
Want dat overkomt me nog wel eens. En als 
me dat gebeurt, dan  draai ik me om, kijk op het 
aanrecht om te zien waar ik mee bezig was en 
hoop dat het me weer te binnen schiet. ’
Zo begon Caronne Ionescu haar verhaal op 
donderdagmiddag 20 februari bij de  thema-
bijeenkomst over Vergeetachtigheid. De 
belangstelling voor deze middag was groot. 
Wijkbewoners, geïnteresseerden uit de stad 
en  professionals waren op deze themamiddag 
afgekomen. Gerda Bultstra, betrokken bij 
DemenTalent, nam vervolgens de deelnemers 
mee in haar verhaal over vergeetachtigheid. 
Daarbij kwamen verschillende vormen aan 
de orde: een keertje eens iets vergeten, milde 
geheugenstoornissen (MCI) en dementie. Ook had 
ze een aantal leestips. Belangrijke boodschap: 
vergeetachtigheid kán een voorstadium zijn van 
een vorm van dementie, maar het hoeft niet. Heb 
je dus geheugenproblemen, ga er dan mee naar 
de huisarts om vast te stellen wat de oorzaak is. 
Na de pauze werd aan de hand van een aantal 
vragen in kleine groepjes doorgepraat. Bij deze 
gesprekken werd duidelijk dat iedereen wel 
eens te maken heeft met vergeetachtigheid en 
dat iedereen zijn of haar eigen manier heeft om 
daarmee om te gaan. Voor de deelnemers was 
de mogelijkheid om op deze manier informatie 
te krijgen en er met anderen over te praten een 
mooie manier om het over dit thema te hebben. 
De informatie werd als verhelderend ervaren en 
er ging zeker een aantal mensen gerustgesteld 
naar huis, nu duidelijk geworden was dat je ook 
gewoon vergeetachtig kunt zijn zonder dat je 
meteen aan dementie hoeft te denken.

toen elkaar 
ontmoeten nog zo 

gewoon was...  

activiteiten

contact en informatie  
www.lunettenwilwel.nl
e-mail: contact@lunettenwilwel.nl
telefoon: 06 17123454 

Lunetten in tijden van corona

Bijeenkomst  
  over ‘vergeten’

Normaal gesproken staat hier onze agenda met de 
bijeenkomsten voor de komende periode.  
In verband met de uitbraak van het coronavirus en 
de getroffen maatregelen valt nog weinig te zeggen 
over aankomende activiteiten. 
Wij hopen natuurlijk binnen afzienbare tijd onze 
activiteiten te kunnen hervatten. 
Kijk voor meer informatie over o.a. de hervatting 
van activiteiten op onze website, op het 
vernieuwde wijkportal www.lunetten.nl

Net voordat deze pagina bij Hallo! Lunetten aangeboden werd voor de 
opmaak, werd bekend dat vanwege de corona-crisis onze bewegings-
vrijheid in ieder geval tot 1 juni beperkt zal zijn. Dus rond de tijd van 
verschijnen van deze Hallo! Lunetten zitten we nog midden in deze 
periode die ons nagenoeg aan huis kluistert. We missen onze gewone 
sociale contacten, de uitjes, onze dagelijkse routines en onze vrijheid om te 
gaan en te staan waar we willen. We hebben dingen moeten regelen om 
thuis deze periode te kunnen doorstaan en veel dingen gaan anders dan 
we gewend waren. En het begint inmiddels toch wel erg lang te duren...    
Ons artikel over de bijeenkomst over vergeetachtigheid lijkt wel uit 
een andere tijd te stammen, de tijd dat het corona-virus nog niet had 
toegeslagen. Gelukkig zijn we nog niet vergeten hoe dat voelde, om elkaar 
te onmoeten, elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren en om elkaar te 
lachen. Die tijd komt ook wel weer terug, al is het nu wel even afzien.  
Gelukkig zien we in deze moeilijke tijden ook mooie initiatieven onstaan, 
We zien dat mensen zich ook prima met elkaar kunnen redden, door een 
app-groepje op te zetten, of een telefooncirkel. Er zijn mensen die via 
Facetime, Skype of Zoom een beeldverbinding met elkaar hebben en zo 
met elkaar in contact blijven. Er zijn mensen die briefjes bij de buren in de 
bus gooien om te laten weten dat ze best boodschappen willen doen of 
op een andere manier willen helpen als dat nodig is.  
Dus ook al is het best beangstigend om een levensbedreigend virus rond 
te zien waren en ook al vinden we het niet prettig om in onze levensruimte 
ingeperkt te worden, er gebeuren ook mooie dingen. Mensen vinden 
elkaar op andere manieren en willen iets voor elkaar betekenen. Mensen 
laten zien dat ze bij elkaar betrokken zijn en dat ze naar elkaar omzien.  
Dat maakt dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien en ons 
erop verheugen jullie weer te ontmoeten in betere tijden. Tot dan!  

Gerda Bultstra vertelt in De Musketon over vergeetachtigheid 

Is de situatie voor jou toch lastig of voel jij je er alleen voor staan, kom in actie en bel iemand. Weet je zo gauw niet wie, 
bel ons dan op 06 17123454, wij bieden een luisterend oor en brengen je zo nodig in contact met een vetrouwd iemand.
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‘Maak je wel eens mee dat je naar de koelkast 
loopt en daar aangekomen geen flauw idee hebt 
wat je eigenlijk wilt pakken’, zo luidde de vraag 
op de uitnodiging voor de bijeenkomst over 
vergeetachtigheid. ‘Nou, dacht ik, heeft u even? 
Want dat overkomt me nog wel eens. En als 
me dat gebeurt, dan  draai ik me om, kijk op het 
aanrecht om te zien waar ik mee bezig was en 
hoop dat het me weer te binnen schiet. ’
Zo begon Caronne Ionescu haar verhaal op 
donderdagmiddag 20 februari bij de  thema-
bijeenkomst over Vergeetachtigheid. De 
belangstelling voor deze middag was groot. 
Wijkbewoners, geïnteresseerden uit de stad 
en  professionals waren op deze themamiddag 
afgekomen. Gerda Bultstra, betrokken bij 
DemenTalent, nam vervolgens de deelnemers 
mee in haar verhaal over vergeetachtigheid. 
Daarbij kwamen verschillende vormen aan 
de orde: een keertje eens iets vergeten, milde 
geheugenstoornissen (MCI) en dementie. Ook had 
ze een aantal leestips. Belangrijke boodschap: 
vergeetachtigheid kán een voorstadium zijn van 
een vorm van dementie, maar het hoeft niet. Heb 
je dus geheugenproblemen, ga er dan mee naar 
de huisarts om vast te stellen wat de oorzaak is. 
Na de pauze werd aan de hand van een aantal 
vragen in kleine groepjes doorgepraat. Bij deze 
gesprekken werd duidelijk dat iedereen wel 
eens te maken heeft met vergeetachtigheid en 
dat iedereen zijn of haar eigen manier heeft om 
daarmee om te gaan. Voor de deelnemers was 
de mogelijkheid om op deze manier informatie 
te krijgen en er met anderen over te praten een 
mooie manier om het over dit thema te hebben. 
De informatie werd als verhelderend ervaren en 
er ging zeker een aantal mensen gerustgesteld 
naar huis, nu duidelijk geworden was dat je ook 
gewoon vergeetachtig kunt zijn zonder dat je 
meteen aan dementie hoeft te denken.

toen elkaar 
ontmoeten nog zo 

gewoon was...  

activiteiten

contact en informatie  
www.lunettenwilwel.nl
e-mail: contact@lunettenwilwel.nl
telefoon: 06 17123454 

Lunetten in tijden van corona

Bijeenkomst  
  over ‘vergeten’
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bijeenkomsten voor de komende periode.  
In verband met de uitbraak van het coronavirus en 
de getroffen maatregelen valt nog weinig te zeggen 
over aankomende activiteiten. 
Wij hopen natuurlijk binnen afzienbare tijd onze 
activiteiten te kunnen hervatten. 
Kijk voor meer informatie over o.a. de hervatting 
van activiteiten op onze website, op het 
vernieuwde wijkportal www.lunetten.nl
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lachen. Die tijd komt ook wel weer terug, al is het nu wel even afzien.  
Gelukkig zien we in deze moeilijke tijden ook mooie initiatieven onstaan, 
We zien dat mensen zich ook prima met elkaar kunnen redden, door een 
app-groepje op te zetten, of een telefooncirkel. Er zijn mensen die via 
Facetime, Skype of Zoom een beeldverbinding met elkaar hebben en zo 
met elkaar in contact blijven. Er zijn mensen die briefjes bij de buren in de 
bus gooien om te laten weten dat ze best boodschappen willen doen of 
op een andere manier willen helpen als dat nodig is.  
Dus ook al is het best beangstigend om een levensbedreigend virus rond 
te zien waren en ook al vinden we het niet prettig om in onze levensruimte 
ingeperkt te worden, er gebeuren ook mooie dingen. Mensen vinden 
elkaar op andere manieren en willen iets voor elkaar betekenen. Mensen 
laten zien dat ze bij elkaar betrokken zijn en dat ze naar elkaar omzien.  
Dat maakt dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien en ons 
erop verheugen jullie weer te ontmoeten in betere tijden. Tot dan!  

Gerda Bultstra vertelt in De Musketon over vergeetachtigheid 

Is de situatie voor jou toch lastig of voel jij je er alleen voor staan, kom in actie en bel iemand. Weet je zo gauw niet wie, 
bel ons dan op 06 17123454, wij bieden een luisterend oor en brengen je zo nodig in contact met een vetrouwd iemand.

historisch Lunetten

Het kleinschalige circus reisde van 1983 tot en 
met 2001 van grasveld naar grasveld en streek 
rond 1990 ook neer op het grasveld bij Vlieland. 
Gewoon bij de huizen, waar bewoners in de om
geving voor elektriciteit zorgden.

Een paard tillen
Circus Aladdin werd opgericht door de Bernidi’s, 
die eerder bij Circus Renz werkten. Het was een 
circus met een klein aantal medewerkers. De 
directeur was spreekstalmeester en clown, zorgde 
voor de versnaperingen in de pauze en voor de 
pr. Als er een jarig is laat het dan weten stond er 
aangekondigd. Het was een circus met specifieke 
nummers. The Great Frederico, Frits in het dage
lijks leven, jongleerde op de ladder. El Hector, Ben 
in de omgang, kon zelfs een paard tillen. Le Grand, 
of te wel ome Sjef, was illusionist en vuurspuwer 
met ontbloot lijf en werd bijgestaan door een char
mante en met glitters geklede dame La Josephine, 
tante Fien. Zij voerden ook de Fakir Act uit van 
lopen en springen op gebroken glas en spijkers. 

Kamelen
Er waren dierennummers met kamelen, paard en 
pony’s. De kunsten werden getoond met tromge
roffel en mooie orkestmuziek op de achtergrond. 
Het programma in de kleine tent duurde twee 
uur. Na afloop kon je de dieren bezoeken op het 
grasveld. Circus Aladdin is een aantal jaren hier 
geweest, een bijzonder circus met een eigen  
cultuur, die persoonlijk en dicht bij de mensen 
stond. Een unieke sfeer met steeds weer een 
nieuw programma.

TEKST LISETTE LE BLANC FOTO’S MAARTEN BRINKMAN

‘Jongleren op 
een ladder.’

Een spektakel 
in het klein

Circus Aladdin

Er zullen ongetwijfeld veel mensen in Lunetten zijn die herinneringen hebben 
aan Circus Aladdin. Het was een bijzonder circus met unieke acts.
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in de Musketon

‘Winnen is niet het belangrijkste.’

Geslaagde 
sjoelmiddag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie

Martin Kind
Wat

Sjoelvereniging 
Aan de Bak

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Het is zondagmiddag, tafels  
worden verschoven en de sjoelbak

ken worden klaargezet. Vanaf 
 14 uur stromen de eerste deel

nemers binnen en krijgen ze iets te 
drinken aangeboden door Gerard, 

Ans en Martin, vrijwilligers op deze 
zondag. De sjoelclub heeft de naam 
Aan de Bak en wordt georganiseerd 
door Lunetten Wil Wel. Aan de bak 
moeten de deelnemers! Verspreid 

over de verschillende sjoelbak
ken worden teams gevormd en de 
eerste schijven worden fanatiek 

verschoven.

‘Sinds september 2019 is er elke 
tweede zondag van de maand een 
sjoelclub in de Musketon. Jong of 
oud, het maakt niet uit. Iedereen 
is welkom om mee te doen. Het 

initiatief van de sjoelclub komt van 
vrijwilliger Gerard. Hij begeleidt 

samen met andere vrijwilligers deze 
zondagmiddag en ik ondersteun 

hem daarbij. Ik vind dit leuk om te 
doen,’ vertelt Martin.

‘Ik vind het sjoelen leuk omdat je 
plezier met elkaar hebt. Je leert 

elkaar ook beter kennen. Rond 15.30 
uur eindigt de middag en tellen we 
de scores bij elkaar op. Tijdens het 
laatste drankje vertelt Gerard dan 

wie er gewonnen heeft. Het is  
natuurlijk leuk om te winnen,  
maar ook als je niet wint is het  

leuk om mee te doen. Het is een  
geslaagde middag als iedereen  

plezier heeft gehad.’
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