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Op de  
camping

Kamperen in Lunetten

Nieuwe rubriek: 

Wereldburgers
Van Zuid-Afrika naar Lunetten

Schoolvoorbeeld
De geschiedenis van ons scholencomplex



TE
K

ST
 B

A
RB

A
R

A
 B

O
O

N
M

A
N

 F
O

TO
 S

Y
LV

IA
 J

A
N

SE
N

Waar

De bloementuin van Twente
Wie

Tjitske Kamminga  
met Rakker

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Wie op weg is naar het winkelcentrum, komt 
langs de prachtige bloementuin van Tjitske 

en Henk Kamminga op Twente. Al bijna 
veertig jaar wonen zij in Lunetten in een  

van de vijftien Fokuswoningen in de straat. 
In een Fokuswoning kun je zelfstandig 

wonen als je een lichamelijke handicap of 
beperking hebt. Er is 24 uur per dag hulp 

beschikbaar op oproepbasis.

Zodra het maart is, beginnen mensen al te 
vragen wanneer de plantjes weer komen, 

zegt Tjitske. ‘Ze kennen onze tuin, we krij-
gen veel complimenten als alles weer bloeit. 

“Wat is je tuin toch weer mooi”, zeggen ze 
dan. Dat is zó leuk! Geraniums, fuchsia’s, 
begonia’s, alles wat kleur geeft vinden we 
mooi.’ Tjitske zorgt voor de huishoudelijke 
taken, Henk zorgt voor de bloemen. ‘Water 
geven, onkruid weghalen, nieuwe bloemen 

planten, hij heeft daar veel plezier in.’

Tjitske en Henk hebben de Musketon en het 
Gezondheidscentrum nog gebouwd zien 

worden. ‘De natuur was prachtig en dichtbij’, 
vertelt Tjitske. ‘Zodra het zonnetje schijnt, 
ben ik buiten. Dan geniet ik. Als het even 

meezit en de wind laat het toe, maak ik elke 
dag een rondje Lunetten op mijn elektrische 

driewieler. De meeste paden zijn goed be-
gaanbaar, alleen soms staan er fietshekjes. 

Dat begrijp ik, alleen vind ik het jammer dat 
ik daar niet tussendoor pas.’ 

Tjitske kent veel mensen die ze onderweg 
tegenkomt. Soms herkennen zelfs kinderen 

haar die ooit op peuterspeelzaal Winnie 
the Pooh zaten. Daar werkte ze meer dan 

dertig jaar. ‘En ons hondje Rakker kent ook 
iedereen’, lacht ze. ‘Lunetten is net een dorp. 
Ik vind het heel leuk als mensen een praatje 

met me maken.’ 

‘Zodra het  
zonnetje schijnt,  
ben ik buiten.’
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Bedankt!
Een dikke high five aan iedereen die meedeed aan 
deze Hallo! Lunetten: met verhalen, foto’s, ideeën, 
tips, kritische blikken en kopjes koffie. Speciale 
dank aan Lunetten Wil Wel, onze adverteerders 
en Wijkbureau Zuid voor hun steun. Zonder jullie 
geen Hallo! Lunetten.

Hallo! Lunetten is een bewonersinitiatief. 

Team Hallo! Lunetten: Bladmanager Florence 
de Graaff. Tekst Margit Assenberg, Lisette le Blanc, 
Luitgard van den Bogaert, Sterre Bolluijt, Juliëtte 
Bonneur, Barbara Boonman, Corrie van Dam, Luc 
Hoogenstein, Denise Joseph, Peter Koudijs, Irma 
Thijssen. Eindredactie Elsbeth Witt. Fotografie 
Luc Hoogenstein, Sylvia Jansen, John Meijerink, 
Jacqueline Sluis, Rik de Vries. Coverfoto John 
Meijerink. Vormgeving grifontwerp Bestuur Diana 
Bak en Kristine Kavelaars.

Adverteren? Informatie kan je aan vragen via: 
hallolunetten@gmail.com.

De volgende Hallo! Lunetten verschijnt in oktober 
2021. Heb je ideeën of tips over leuke dingen in 
de wijk? Wil je ons laten weten wat je ervan vindt? 
Ons mailadres is hallolunetten@gmail.com. 
Je vindt ons ook op facebook hallolunetten. 
Oplage 6.000. 

Wil je een extra Hallo! Lunetten? In verband met 
coronamaatregelen zijn onze vaste afhaalplekken 
dicht of beperkt open. Houd onze Facebookpagina 
in de gaten voor actuele informatie.

Inhoud
02  Bloemetjes

Prachtige voortuin op Twente.

05  Hee?! Wat doe jij hier?
Irma en Jacqueline zoeken geslaagden.

06  Het Stamhuis
Bijzonder gezellig studentenhuis.

09  Uit Lunetten
Kinderboek Ome Kees vertelt over 
Liene.

10  Bijpraten
Korte berichten uit de wijk.

11  Straatnatuur
Column van Luc Hoogenstein.

12  Buurtcamping 
Kamperen in eigen wijk.

13  Ondernemend
Tayba.

14  Historisch Lunetten
De geschiedenis van het 
scholencomplex.

16  Naar School
Op Avontuur.

17  Wereldburgers NIEUWE RUBRIEK
Pinky uit Zuid-Afrika.

18  Het Initiatief
Nieuw speeltoestel.

19  Lunetten Wil Wel
Dansen in de tuin van Coppelwethe. 

20  Ons buurtje
Zwarte Woud.

Geslaagd

Drie basisscholen naast elkaar: een openbare, een katholieke 
en een protestants-christelijke. Het is voor Lunetten iets 
wat vanzelfsprekend is, maar het was eind jaren zeventig 
hoogst ongebruikelijk en heel bijzonder. Degenen die onze 
wijk hebben ontworpen hebben hier bewust voor gekozen: 

een scholencomplex midden tussen de woonhuizen, met pleinen waar de 
buurtkinderen ook buiten schooltijden op kunnen spelen. Het scholen-
complex heeft een interessante geschiedenis die niet altijd rooskleurig 
verliep. Brandstichting, ruimtegebrek, verbouwingen en een gebouw-
wissel: je leest er alles over in onze historische rubriek op pagina 14. 

Dat het scholenexperiment uit de jaren zeventig zeer geslaagd is, weet je 
als je onze rubriek ‘Naar school’ het afgelopen jaar hebt gelezen. Want 
het gaat hartstikke goed met de scholen in onze wijk. In de laatste editie 
van deze rubriek komt Op Avontuur aan bod. 

Nog meer fijn schoolnieuws: op 10 juni verschenen overal vlaggen met 
tassen in de wijk! Het leek wel of het er dit jaar meer dan anders waren, 
maar dat kan ook komen doordat onze redactie er naar op zoek was. We 
hadden er een hele Hallo! Lunetten mee kunnen vullen, maar er was 
maar plek voor zes geslaagde scholieren. Je ziet ze op de pagina hiernaast 
trots poseren, net nadat ze het verlossende telefoontje hebben gekregen. 

Als deze jongens en meisjes nog een leuk studentenhuis om de hoek bij 
hun ouders zoeken, dan weten wij er wel eentje: Het Stamhuis is echt 
supergezellig. Een bijzonder studentenhuis, waar je alles over leest op 
pagina 6. Nog een leestip voor de geslaagden (en voor de rest van onze 
wijk): onze nieuwe rubriek Wereldburgers, waarin de Zuid-Afrikaanse 
Pinky vertelt over het belang van een open blik op de wereld. Verder lees 
je in onze rubriek Ondernemend over restaurant Tayba met hun terrasje 
(het mag weer!) en hebben we een artikel over een heuse buurtcamping, 
midden in onze wijk. Allemaal ingrediënten voor een geslaagde zomer!

Elsbeth Witt Hallo! Lunetten

hallo!
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Hee?! Wat doe jij hier?
Irma en Jacqueline fietsen door de wijk. Waar hangt een vlag, wie zijn er geslaagd?
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Hi, gefeliciteerd! Hoe was je examen? 
Best goed. Gemiddeld een 8! Ik zit op X11 
en deed havo. Maar het was ook moeilijk, 
want mijn opa ging naar het ziekenhuis 
met corona, en is na een maand overleden. 
Precies in de examenperiode. Ik zag hem elke 
dag en we gingen altijd samen op vakantie. 
O, dat is heel erg naar. Wat ga je straks 
studeren? Mbo Bouwkunde, ik wil iets met 
vastgoedondernemingen. 

Maina Bent
Hi, gefeliciteerd! Hoe ging je examen? Wel 
goed. Sommige vakken een beetje lastig. Op 
welke school zit je? Havo, op het Unic. Ai, 
daar waren toch cijfers kwijtgeraakt? Ja, 
vreselijk. Ik werd ‘s middags door de mentor 
gebeld. Engelse toets kwijt, foutje van de 
post. Ik dacht: dat moet opnieuw. Maar 
gelukkig hoeft dat toch niet. Wat ga je hierna 
doen? Pedagogiek in Amersfoort. Maar nu 
eerst een klein feestje vieren met vriendin-
nen en familie. 

Wouter Jansen
Heeyy gefeliciteerd! Was het spannend, 
de uitslag? Ja, ik was wel nerveus, en werd 
pas laat gebeld. Ik dacht: wat als ik toch ben 
gezakt, of als ze een verkeerd nummer heb-
ben? Maar mijn eindgemiddelde op het Unic 
was een 6+. Waarop ben je het meest trots? 
Op de 7,3 voor wiskunde. Ga je nog feesten? 
We gaan zo met familie en vrienden eten, en 
vanavond feesten. En hierna? Een tussenjaar. 
Ik werk bij een pizzeria, daar heb ik het erg 
naar mijn zin.

Susan Rodenburg
Dag, geslaagd op het Boni? Ja, vwo. Ik was 
wel een beetje zenuwachtig, maar ik stond 
er wel goed voor. En ik had geen onvoldoen-
des. Knap hoor! En wat ga je nu doen? Ik 
ga Hebreeuwse taal en cultuur studeren, in 
Amsterdam. Wauw, bijzonder! Als kind heb 
ik in Israël gewoond. Maar die taal ben ik 
verleerd. Op het Bonifatius vond ik Frans en 
Duits de leukste vakken. Ik hou erg van talen.

Terra Mak
Ha, geslaagd! Ja! Wel een beetje stress, maar 
mijn cijfers zijn goed. Op welke school zit je? 
Op X11 vmbo tl. Wel jammer, geen school-
feestjes dit jaar, geen gala, geen examenreis. 
Wat vind je het leukste vak? Beeldende 
vorming. Leuk, met kunst. En wiskunde, dat 
is mijn beste vak. Wat zijn je plannen? Een 
opleiding tot onderwijsassistent in Utrecht. 
En daarna hopelijk de pabo. Want ik wil heel 
graag voor de klas. Dat lijkt me helemaal leuk. 

Elena Bak
Hoi, hoe ging je examen? Ik had niet zo’n 
goed gevoel. Maar de cijferlijst was beter dan 
verwacht. Zelfs een 8,3 voor wiskunde. En 
ik ben slecht in wiskunde dus daar snap ik 
niks van. En je leukste vak? Aardrijkskunde! 
Daarvoor had ik een 8,1. Welke school? 
Het Gerrit Rietveld, atheneum. En nu? Ik ga 
Sociale Geografie studeren in Utrecht. Maar 
eerst op vakantie! Yeahhh, we gaan inter-
railen, naar Italië en Griekenland. Daarna zien 
we wel. Met twee vrienden, die zijn gelukkig 
ook geslaagd.
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Bijzonder studentenhuis

Het Stamhuis
Terwijl onze redacteur zich nog afvraagt op welke bel ze moet drukken, staat Eline al 
in de gang. De voordeur zwaait open en enthousiast wijst ze de weg naar achterom. 
In de gemeenschappelijke tuin zitten ook Annika, Chiel en Isis, lekker in het zonnetje 
aan de lunch. De studenten vertellen over hoe dat gaat, leven met dertien jongeren in 

woongemeenschap Het Stamhuis op Walcheren.
TEKST CORRIE VAN DAM FOTO JACQUELINE SLUIS

‘De afwas 
zien we  

als een leuk 
moment 
om bij te 
praten.’ 

Eline: ‘In 1988 is het eerste huis van Het Stam 
op nummer 58 geopend door Zuster Herma Bus, 
een non. Zij woonde er zelf en wilde studenten 
die in derdewereldlanden hadden gewerkt een 
rustplek geven om vandaaruit hun leven weer op 
de rails te krijgen. Er kwam een tweede en later 
een derde huis bij op nummer 60 en 62. Zelf was 
de non inmiddels gaan wonen aan de overkant 
van de straat. Ze kwam nog wel elke avond bij  
de studenten eten.’

Dominicaanse heilige
Eline vertelt verder over hoe Zuster Herma 
geboeid is door de denkbeelden van de Domini
caanse heilige Albertus Magnus, een Duitse 
filosoof en theoloog uit de Middeleeuwen. Ze 
richt de Stichting Albertus Magnus (STAM) op, 
daar komt de naam Stam vandaan. ‘Je hoefde niet 
gelovig te zijn om als student in Het Stamhuis 
van de stichting te kunnen wonen. Wel was je 
verplicht om acht uur per week vrijwilligerswerk 
te doen.’

Het Stamhuis groeit mee met een studenten
wereld die verandert. De strikte voorwaarden 
van toen zijn losgelaten. Het huis behoudt enkele 
tradities die passen bij de Dominicaanse oor
sprong, zegt Eline, zoals ‘bieden van geborgen
heid, jezelf kunnen ontwikkelen en het stimuleren 
van maatschappelijke bewustwording. En vooral 
ook veel gezelligheid.’ Chiel vult aan: ‘Mensen en 
tijden veranderen, maar de Stam blijft hetzelfde’. 

Overleg en humor
Dertien jongens en meisjes in de leeftijd van ze
ventien tot vijfentwintig jaar die een huis delen. 
Dat lijkt een hele opgave. ‘Met overleg, humor en 
flexibiliteit kom je heel ver,’ zegt Eline lachend. 
Ze geeft ons een rondleiding. ‘Op nummer 62 

delen we met elkaar een woonkamer en een 
keuken. We koken er, eten er doordeweeks 
samen, kijken een filmpje of spelen een spelletje. 
De overige ruimtes in de drie huizen zijn onze 
privékamers, met elk een gezamenlijke douche 
en toilet. De jongeren die op nummer 58 en 60 
wonen, gaan buitenom naar het gemeenschap
pelijke woonhuis.’

Dat het een studentenhuis is, wordt snel duide
lijk. In de collectieve woonkamer heerst een 
rommelige, warme sfeer. In de keuken hangen 
kook en schoonmaakroosters aan de muren. Een 
huisgenoot is druk bezig met het verzamelen van 
veel flessen die naar de glascontainer moeten. Is 
er geen vaatwasmachine? Eline: ‘Nee, we zien de 
afwas doen als een leuk moment om bij te praten.’ 

Warm bad
Om als student in Het Stamhuis te willen wonen 
moet je hospiteren. Een aantal eisen om binnen 
te komen is daaraan verbonden. Eline: ‘We zien 
ons huis niet alleen als een woonplek. Je moet 
willen investeren in de groep. Zorg hebben voor 
elkaar en samen willen zijn met elkaar. Meedoen 
met vergaderingen, groepsactiviteiten en natuur
lijk een bijdrage leveren aan de huishoudelijke 
taken, zoals koken en schoonmaken’. Isis: ‘Ik hoef 
maar één keer in de veertien dagen te koken. Zo 
relaxed is dat.’ Als je eenmaal binnen bent ‘kom 
je terecht in een warm bad’ horen we een net 
aangenomen student op de achtergrond roepen. 

Vrijwilligerswerk
De studenten doen graag wat voor een ander. 
Gemotiveerd werken ze mee aan de groeps
projecten van Lunetten Wil Wel, zoals het rond
brengen van kerst en paaspakketjes bij mensen 
die eenzaam zijn. Ze zetten zich ook in voor de 
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Sociaal Tuinierenprojecten van 
Stichting Present. Eline: ‘We 
knappen dan tuintjes op bij 
ouderen en kwetsbare mensen 
die dat zelf niet meer kunnen. 
We wieden, snoeien, spitten en 
zaaien... Soms helpen we buren 
met klusjes en boodschappen 
doen. We zitten ook in een app
groep van Lunetten waarin we 
laten weten dat mensen eten bij 
ons kunnen halen als wij te veel 
hebben gemaakt’. 

De studenten hebben een 
goede band met elkaar. Door die 
band loopt het alle maal (bijna) 
vanzelf en hebben ze de tijd van 
hun leven met z’n dertienen. 
Isis: ‘We organiseren educatieve 
themaavonden over uiteen
lopende onderwerpen. Dan 
moet je denken aan discussies 
over de Scientologykerk of 
de Amerikaanse verkiezingen. 
Maar ook aan een spannende 
speurtocht door Lunetten of het 
maken van grappige geluids
opnames en deze met elkaar 
uitwisselen.’

Stamschaap
Om het nog leuker te maken 
organiseren de studenten 
verkiezingen over de meest 

Annika, Chiel en Eline
Lees verder op pag. 8

‘Ons huis is niet alleen een woonplek.’
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alting uitvaartenruimte voor afscheid

06 45 363 220 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht Pauline Res & Hiske Alting 

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten

Kom spelen 
bij BSO 
In de Boomhut

www.ludens.nl/
indeboomhut

*In basisschool Op Avontuur 
*Verschillende speelhoeken
*Veel individuele aandacht
*Voor kleuters 
*Kleine groep

In deze tijd, 
je eigen weg (terug) vinden?
Ga op ontdekkingsreis!  
Geef je wensen, plannen, 
dromen en je leven ruimte...

ZIN IN EEN GOED GESPREK
Praktijk voor Coaching en Begeleiding

Mail naar: mieke@zinineengoedgesprek.nl
of bel 06 - 428 195 58 (di en do ochtend tussen 9.00 en 10.00 uur)
Ik werk als gecertificeerd en gediplomeerd levenscoach in Lunetten.

Hanneke Wiegers 
Johanna Kleurrijk Bewust 

Leven in liefde 

Energetisch therapeut, klassiek 
homeopaat en coach 

Ik zet in op doorbraak van je 
blokkade.	

www.healing-en-homeopathie-utrecht.nl 
hanneke@johannakleurrijkbewust.nl 

06 30487973	

Bij ons staat de patiënt centraal!
U kunt bij ons terecht voor het

vervaardigen van protheses,
klikprotheses, frames

en implantaten.

Voor het maken van een afspraak
belt u met 030 25 21 313

Kampereiland 7, Utrecht (Lunetten)
www.dentaldesign.nl

advertenties • E-bike Specialist
• Eigen werkplaats 

• Dealer van o.a. Batavus, 
Sparta, Cortina en Azor

• Inruilen van je oude fiets
• Fietsenplan en Leasefieten

• Bakfiets.nl verkooppunt

SINDS 1985 IN LUNETTEN

Winkelcentrum Lunetten • www.kijkenbijwouter.nl

klungelige huisgenoot van de maand. Annika: ‘We 
hebben daar een button van gemaakt met de 
tekst: Congratulations your suck! Als je die but
ton krijgt, en dat is vaak dezelfde persoon, ben je 
het Stamschaap van de maand! We hebben daar 
veel lol om.’ Eenmaal per maand komt de digitale 
Stamkrant uit. Annika: ‘We delen daarin roddels, 
nuttige en nutteloze wistjedatjes of we schrijven 
een review over een nieuw huishoudelijk apparaat.’

Wonen in Lunetten bevalt de groep goed, zeggen 
ze. ‘Een tuin, veel groen in de wijk, heerlijk om er te 

wandelen en de spelende kinderen achter op het 
veldje maken het prettige wijkgevoel compleet.’ 
Een gezamenlijke woonkamer vol met jongeren, 
lekker eten, drankjes, plezier en nog veel meer. ‘We 
zijn eigenlijk een grote familie,’ zegt Eline. ‘Allemaal 
verschillend, maar we kunnen op elkaar bouwen.’

De geest van de heilige Albertus Magnus waart 
zeker nog rond in Het Stamhuis. En Zuster Herma 
Bus? Die woont nu in een zorgcentrum in de 
buurt van Nijmegen. De studenten hebben via de 
mail of telefonisch nog steeds contact met haar. 
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Ome Kees vertelt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie

Kees de Ruiter
Wat

Kinderboekenschrijver
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Op 85-jarige leeftijd een kinder-
boek uitbrengen? Kees de Ruiter 

vertelt ons er alles over. ‘Het was 
niet makkelijk. Maar het is gelukt! 

Het verhaal van het kinderboek 
is twintig jaar geleden ontstaan 

in het zwembad Fletiomare. Elke 
week kwam ik met mijn vrouw 

daar om te zwemmen. Zo ook een 
groep kinderen die daar kwamen 

voor schoolzwemmen. De kinderen 
moesten altijd even wachten en 
hadden dus tijd om te klieren.’

‘Ik ontdekte dat ik de aandacht van 
de kinderen kon krijgen door ver-

halen te vertellen. Zo is het verhaal 
van Liene de muis ontstaan. Liene 

is een muis die een vriendschap 
sluit met Ome Kees. Ze beleven  

allemaal avonturen.’
 

Kees vond het zonde als de verha-
len verloren zouden gaan. Hij heeft 
de verhalen toen opgeschreven en 

voor elk kind een boekje en een 
muizenpop gemaakt. Het was een 
grote wens om er een echt kinder-

boek van te maken. De uitgever 
had aangegeven dat er bij een 

kinderverhaal ook plaatjes horen. 
En hoewel Kees een creatief man 
is, was dit voor hem een stapje te 

ver. ‘De coronalockdown heeft er-
voor gezorgd dat een vriend van de 
familie kon helpen met het maken 
van plaatjes. En zo is twintig jaar 
later mijn grote wens op 85-jarige 

leeftijd in vervulling gegaan.’ 

Het (voorlees)boek voor de leeftijd 
tussen 4 en 9 jaar Ome Kees vertelt 

over Liene is onder andere te koop bij 
de Bruna in Lunetten. 

TEKST DENISE JOSEPH FOTO SYLVIA JANSEN

‘Mijn wens is 
in vervulling 

gegaan.’

9
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bijpraten

Bijzondere dichtbundel

Lunettenaar David Verwer schreef de 
dichtbundel Een reis door hoofd & hart. 
Zes van de tweeëntwintig gedichten 
zijn geïnspireerd op Utrecht en om-

streken. Zo gaan ze onder andere over 
Fort Lunet III of Oud Amelisweerd. 
Met het geschreven woord als uit-

gangspunt, de fotografie als illustratie 
en de muziek als verdieping, ‘reis’ je 
door hoofd en hart. Deze muzikaal 
poëtische reis gaat over het leven, 

de liefde, danservaringen, de natuur, 
Utrecht en klimaatverandering. Met 

de verdiepende klanken van gitaar en 
piano, zijn elf van de tweeëntwintig 
gedichten omgetoverd tot bijzondere 
muzikale ‘spoken word tracks’, met 

bijbehorende video’s. Zo krijgt zijn po-
etische wereld een nieuwe dimensie. 

Via davidverwer@gmail.com kun je een 
gesigneerd exemplaar kopen. Ook ligt zijn 
bundel bij de Bruna in het winkelcentrum.

Wijk Informatiepunt  
Lunetten weer van start 

Na meer dan een jaar gedwongen 
fysieke afwezigheid is het wekelijkse 
Wijk Informatiepunt Lunetten weer 
van start gegaan. Op woensdagen 

ben je van 12.00 tot 13.30 welkom bij 
het inloopspreekuur in de zitkuil in 
De Musketon. Tijdens dit spreekuur 
zijn actieve wijkbewoners aanwezig 
om antwoord te geven op vragen die 
jij als wijkbewoner over je wijk kunt 

hebben. Ook zijn er vertegenwoordi-
gers van professionele organisaties in 
wisselende samenstelling aanwezig. 
Heb je een vraag of wil je in gesprek? 

Kom langs en schuif aan! Organisaties 
en initiatieven die deel uitmaken 

van het netwerk, zijn onder andere: 
Burennetwerk Utrecht Zuid, Hart voor 

de wijk, Lunetten Wil Wel, de wijkagent, 
Wijkbureau Zuid, een verhuisadviseur, 
BO-EX, Gezondheidscentrum Lunetten 

en Schuldhulpmaatje.

Open Imkerijdag
Wist je dat er bij de volkstui-

nen van ATV Utrecht Zuid een 
bijenstal is? Op zaterdag 10 juli 
van 10 tot 16 uur is er een open 
dag. Op deze Open Imkerijdag 
kun je een kijkje nemen in de 

bijenstal. En je kunt al je vragen 
aan de imkers stellen. Ze leggen 

graag alles uit. 

Let op! In verband met de huidige 
coronamaatregelen is het nog 

niet zeker in welke vorm dit gaat 
plaatsvinden. Wil je op de hoogte 
blijven kijk dan op facebook.com/

BijenstalATVUtrechtZuid. 

Achter de 
geraniums

Ouderen met leuke verhalen 
gezocht! Achter de Geraniums is 
op zoek naar ouderen die in het 
zonnetje gezet moeten worden. 
Zij zullen geïnterviewd worden 
over hun grote passie. Dit kan 
van alles zijn: een leuke hobby, 

een bijzonder verhaal, een 
lievelingsrecept, een opvallende 
verzameling, en ga zo maar door. 

En de uitkomst? Een leuke dag 
en een mooie productie over 

jouw verhaal. Dan moet je den-
ken aan bijvoorbeeld een mooie 
video of een geschreven artikel 

met foto’s. 

Ben of ken jij iemand die het leuk 
lijkt om hieraan mee te doen? Mail 
naar info@achterdegeraniums.eu 
en zet hierin wie je bent, wat je wil 

vertellen en je telefoonnummer. 
Op www.achterdegeraniums.eu 
verschijnen binnenkort de eerste 

verhalen.

Tweede Burgertop 
over Groen in 

Lunetten
Er komt een tweede Burgertop! Deze 
gaat over het Groen Ontwikkelplan-

Lunetten (GOL). Je hebt vast wel her en 
der in de wijk bordjes met QR-code 
gezien die hoorden bij de wandel-
enquête, waar we ook in de vorige 

Hallo! over schreven. Op de bordjes 
stonden voorstellen over inrichting van 
het groen. Van niets doen, intensiever 

gebruik tot meer groen. Dit waren 
voorstellen uit de burgertop Lunetten 
2017. Jouw gedachten daarover kon je 

online inbrengen.

Het GOL brengt de ideeën en meningen 
van iedereen bij elkaar. De wandelen-

quête is het begin. Tijdens de burgertop 
in september werken zij het verhaal 

verder uit. Net zoals bij de Burgertop in 
2017 worden ook nu weer willekeurig 

1200 bewoners uitgenodigd om deel te 
nemen. Let eind augustus op je brieven-

bus, misschien word jij wel ingeloot!

Als je meer wilt weten,  
kun je mailen naar:  

burgertopgroen@gmail.com.

FOTO LISETTE LE BLANC .
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op safari met Luc

Straatnatuur

Ik woon in een straat met een paar postzegeltjes grasveld 
tussen de parkeerplaatsen. Beetje gras, wat madeliefjes en 
paardenbloemen, meer niet. Een armetierige boel qua na-
tuur. Tijdens het vele thuiswerken zag ik vorig jaar hoe eens 
in de twee weken een maaimachine langs kwam om de net 

opgekomen bloemhoofdjes rigoureus af te maaien. En waarom? 
Als natuurliefhebber ergerde ik me mateloos aan dat nutteloze 
maaigedrag en holde eens in de twee weken naar buiten om de 
machinist te vragen om ons stukje groen over te slaan (en dat 
deed-ie dan ook). Maar dat was geen structurele oplossing. 

Wat te doen? Je kunt blijven hangen in mopperen dat het allemaal 
zo slecht is, dat groenbeheer, maar je kunt ook in actie komen. 
Ik wist dat het in Utrecht mogelijk is om gemeentelijk groen zelf 
natuurvriendelijk te gaan beheren, maar waar moest ik zijn? 
Internet bood uitkomst: even googelen en ik kwam uit bij de site 
van de Gemeente Utrecht. Om een lang verhaal kort te maken: 
de gemeente vond het een geweldig initiatief om de grasmat te 
veranderen in een bloemen- en kruidenrijk weitje, en wilde graag 
meewerken míts we onze buren konden overtuigen. Oftewel, 
handtekeningen verzamelen. Alleen maar enthousiaste reacties, 
binnen no time had iedereen een krabbel gezet. We waren zelf-
beheerders!  In de herfst werd het stukje groen gefreesd en werd 
een kruidenmengsel ingezaaid. En toen begon het wachten….

Nu, een half jaar later, jagen voor onze deur azuurwaterjuffers, 
lantaarntjes en bruinrode heidelibellen op allerlei soorten vlieg-
jes. Zelfs een blauwe breedscheenjuffer heeft zijn weg naar het 
bloemenveldje gevonden. Struiksprinkhanen en boomsprink-
hanen kruipen door het gras, rosse metselbijen en gehoornde 
metselbijen zoeken nectar op herik en koolzaad en viltvlek-
zandbijen graven in het zand holletjes om hun eitjes in te leggen. 
Het bruist van het leven. Even verderop in de straat liggen nog 
een paar grasveldjes die elke twee weken gemaaid worden. Kaal, 
doods. Wat een wereld van verschil! En het mooie is, jij kunt dat 
verschil ook maken. Neem contact op met de gemeente en kijk 
wat er mogelijk is. Want de keuze tussen straatnatuur of een 
groene woestijn, die ligt bij jou. 

LUNETTENSE ECOLOOG EN NATUURFOTOGRAAF LUC HOOGENSTEIN NEEMT ONS MEE OP 
SAFARI IN DE WIJK.

Azuurwaterjuffer

Fietsburgemeester
Jelle Bakker stond in de vorige Hallo! 
Lunetten in ons artikel over wande-
len. Maar hij fietst ook graag en is nu 
de allereerste Fietsburgemeester van 

Utrecht! Burgemeester Sharon Dijksma 
heeft hem officieel beëdigd. Hij gaat 

zich de komende twee jaar inzetten om 
van Utrecht een nog betere, veiligere en 
inclusievere fietsstad te maken. Hij wil 
niets liever dan nóg meer inwoners van 
Utrecht op de fiets krijgen. Wereldwijd 
zijn er inmiddels 126 ‘Bicycle Mayors’ 

in 35 landen. De sportieve Lunettenaar 
is vertegenwoordiger van alle inwoners 
van Utrecht en gaat samenwerken met 
onder meer de Gemeente Utrecht, de 
Fietsersbond, profwielrenner Martijn 

Tusveld en SportUtrecht. 

Burgemeester Sharon Dijksma heeft 
Fietsburgemeester Jelle zijn ambtsketen 

omgehangen en verwelkomd met de 
woorden: ‘Utrecht is een echte fietsstad 

en daar zijn Utrechters trots op. Met 
Jelle als kersverse Fietsburgemeester 

hebben we er een ambassadeur voor de 
Utrechtse fietser bij gekregen. Iemand 
die een mooie rol kan vervullen in het 

enthousiasmeren van alle inwoners 
van Utrecht om nóg vaker de fiets te 

pakken.’ Vervolgens stapten ze samen 
op de fiets om een stukje door Utrecht 

te rijden.

FOTO HAN ERNEST
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Stephanie en Olivier

Tegelijk zijn er in zeven andere Utrechtse wijken 
ook buurtcampings. Olivier en Stephanie zijn dit 
jaar de campingbeheerders van Buurtcamping 
Park de Koppel. Zij regelen alles, natuurlijk 
samen met wijkgenoten.

Contact
Een paar jaar geleden zag Olivier een oproep op 
Facebook voor Buurtcamping Griftpark en werkte 
daar met plezier als vrijwilliger. Nu hij in Lunetten 
woont, doet hij weer mee en regelt vooral de 
productie. Stephanie verhuisde een tijd geleden 
vanuit Friesland naar Utrecht en zocht vrijwil
ligerswerk om gemakkelijker in contact te komen 

Kamperen in eigen wijk

Op de camping
Van 16 t/m 18 juli, het allereerste weekend van de zomervakantie, kunnen we weer 

heerlijk kamperen in onze eigen wijk, want dan is er bij stadsboerderij Koppelsteede  
een buurtcamping waar iedereen welkom is.

TEKST LUITGARD VAN DEN BOGAERT FOTO JOHN MEIJERINK

met wijkgenoten. Toen vorig jaar de Buurtcamping 
vanwege de coronapandemie niet kon doorgaan, 
heeft ze alsnog activiteiten op de stadsboerderij 
georganiseerd. Zij regelt nu de promotie.

Voor en door wijkbewoners
De zeven Utrechtse buurtcampings werken veel 
samen. De gemeente ondersteunt vanuit het 
Initiatievenfonds en ook het Ondernemingsfonds 
draagt bij. Olivier: ‘Dat samenwerken is heel han
dig voor dingen die iedereen moet regelen, zoals 
bijvoorbeeld vergunningen aanvragen. Dat doen 
we gelukkig samen dus zo hoef je niet alles zelf 
uit te vinden.’ Stephanie vertelt verder: ‘Ieder 

‘Gezellige aftrap van  
de zomervakantie.’
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team werkt met eigen wijkgenoten aan een eigen 
programma, want elke wijk is anders en kent zijn 
eigen verhalen en aanpak.’ Zo ontstaat al tijdens 
het voorbereiden van elke camping vanzelf 
contact en verbinding met meer wijkbewoners. 
Eigenlijk is dat precies de bedoeling: een fijn 
weekend voor en door wijkbewoners. Stephanie: 
‘Zeker nu door de afgelopen coronaperiode men
sen veel binnen en meer op zichzelf aangewezen 
zijn geweest, is dit een fijne, makkelijke manier 
om weer anderen te ontmoeten’.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Praktische info
Het weekend kost 20 euro per tent (maar 
met Upas 5 euro) plus per persoon vanaf 
12 jaar ook 20 euro (met Upas 5 euro). 
Daarvoor krijg je 2 overnachtingen, 2x 
ontbijt en 2x avondeten. En natuurlijk het 
activiteitenprogramma. Je opgeven regel 
je door te mailen naar parkdekoppel@
debuurtcamping.nl.

Wil je alleen aan de gratis activiteiten mee
doen, dan kan dat ook, want de stadsboer
derij is gewoon open. Wil je meehelpen? 
Dan ben je van harte welkom, en is  
je verblijf in ruil voor je inzet gewoon gratis!

‘Met wijkgenoten  onder de  sterrenhemel.’

Aftrap zomervakantie
Je zou denken: je zet een paar tentjes op en je 
hebt een camping. Toch vraagt dat veel voorbe
reiding. Ook tijdens het weekend zelf. Olivier: ‘Er 
moet worden op en weer afgebouwd, er moet 
een kookteam komen, en ook een team voor de 
schoonmaak’. Dat allemaal om lekker te slapen in 
de boomgaard of de dierenweide, onder de ster
renhemel met andere wijkgenoten. Een bijzonder 
gezellige aftrap van de zomervakantie!

Alle info vind je op de Facebook- en Instagram-
pagina’s van Buurtcamping Park de Koppel.

‘Zoveel aardige  
mensen hier.’
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Restaurant Tayba

Lekker op  
het terras

De parasols staan klaar op het 
terras, het zonnetje probeert te 
gaan schijnen. Abdullah is een 
hartelijke man. Al woont hij met 
zijn gezin in Den Haag en komt hij 
oorspronkelijk uit Syrië, hij houdt 
veel van Utrecht. Deze plek in 
Lunetten vindt hij ideaal: ‘Zoveel 
aardige mensen hier, lekker aan 
het water en vlakbij al die bloe-
men. Kleine kinderen kunnen 
veilig spelen op en rond het terras,’ 
zegt de vader van drie kinderen.

Ongeveer tien maanden gele-
den is hij met zijn mensen hier 
begonnen. Voor een startende 
ondernemer is het altijd moeilijk 
en nu is het een extra lastige tijd. 
Dan weer open, dan weer dicht. 
Dan kun je niet echt bekend 
worden in de wijk. Op het moment 
dat dit gesprek plaatsvindt, heeft 

Tayba zeven dagen in de week de 
keuken open voor afhaal, thuis-
bezorging en het terras. Zijn 
maaltijden komen vooral uit het 
Midden Oosten. Hij heeft bijvoor-
beeld verschillende broodjes en 
zowel vleesschotels als enkele 
vegetarische gerechten, zoals 
falafel, op de kaart staan. Tayba 
heeft ook een houtskoolbarbecue. 
Je kunt warme dranken krijgen 
maar ook heel diverse sappen en 
milkshakes.

En wat betekent Tayba? ‘Als je 
echt lekker hebt gegeten, zeg je in 
het Arabisch dat het tayba was!’

Kijk op facebook.com/taybaUtrecht 
voor het menu.
TEKST MARGIT ASSENBERG  FOTO JOHN 
MEIJERINK
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Het scholencomplex was al vanaf het begin in 
het bestemmingsplan opgenomen. Het moest 
veilig zijn en goed bereikbaar voor voetgangers 
en fietsers, niet direct aan de hoofdweg liggen en 
passen bij de omringende bebouwing. Zo was het 
belangrijk dat er voetgangersroutes zouden zijn. 
Speelterreinen en velden moesten openbaar zijn 
en in de avond sociale controles. 

Feestelijke vuurpijlen
Vanaf 1978 kwamen er voorzieningen in 
Lunetten zoals een gezondheidscentrum, open
baar vervoer, sportvoorzieningen, winkels en 
ook scholen. Er kwamen drie kleuter en basis
scholen in één complex: een katholieke school, 
een protestantschristelijke en een openbare 
school. Zo zou ruimte gespaard worden en zou 
de samenwerking bevorderd worden. Dit was 
zeer bijzonder in die tijd. De eerste paal voor het 
scholencomplex werd in oktober 1977 geslagen. 
Op 15 augustus 1978, het begin van het nieuwe 
schooljaar, gingen de scholen open. Er waren 
in totaal honderd leerlingen die allemaal een 
plek kregen in De Spits. In oktober 1978 waren 
de lokalen in De Klim gereed en in 1979 De 
Baanbreker. De officiële opening van het gehele 

complex was op 15 november 1979.  ‘Ik herinner 
me nog goed dat we kaartjes schreven om de 
kinderen uit te nodigen voor die eerste school
dag. We zaten in het begin allemaal in De Spits. 
We aten samen als team van de drie scholen, dat 
was hartstikke gezellig. Maar toen we eenmaal in 
het gebouw zaten verminderde het contact. Het 
werd je eigen school,’ zo vertelt Jolanda Brom, 
leerkracht op De Klim in het boek Lunetten, 
geschiedenis van een Utrechtse nieuwbouwwijk van 
Maarten Brinkman. Toch bleef er contact door 
één keer per week samen te eten. Op de officiële 
opening werden drie vuurpijlen afgestoken en 
ballonnen opgelaten. 

Midden in onze wijk ligt het scholencomplex met De Spits, Op Avontuur (voorheen  
De Baanbreker) en De Klim. Een uniek concept met een interessante geschiedenis.

TEKST LISETTE LE BLANC FOTO’S UTRECHTS ARCHIEF / JAN HARING

Uniek 
scholencomplex

‘Een brand  
verwoestte  

de gymzalen.’

Brand en vandalisme
Vanaf de jaren negentig kampten de scholen met 
twee problemen: vandalisme en ruimtegebrek. 
Regelmatig werden er ramen ingegooid en was 
er geluidsoverlast. In 1998 verwoestte een felle 
brand de gymnastiekzalen aan Goeree. Een 
jaar later was er weer een brand in de tweede 
gymzaal. De bewoners benaderden de school
leiders, politie en de gemeente. Eén zaal kon 
hersteld worden. Er zou een nieuwe gymzaal 
komen, in combinatie met een ruimte voor 
de buitenschoolse opvang. Voorlopig werd er 
gegymd in de sporthal. Wegens geldgebrek kon 
die herbouw niet doorgaan. De buurt en de 
schoolleiding vonden dat er iets moest gebeu
ren en er kwam een preventiegroep. Bewoners 
liepen af en toe een rondje en het plein werd 
door de scholen schoongehouden. ‘Het kran
tenhok in brand, graffiti, ingooien van ruiten, 
inbraak, het was gewoon niet meer bij te houden. Een maquette van het scholencomplex  

(Foto: Utrechts Archief).

Lunetten Wil Welhistorisch Lunetten
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kreeg De Spits een extra verdieping door de 
groei van het aantal leerlingen. In 2008, nadat de 
drie bassischolen gerenoveerd waren, wisselden 
De Klim en Op Avontuur (toen De Baanbreker) 
van locatie. Het leerlingenaantal op De Klim was 
groter en daarom kreeg de school door deze wis
sel meer ruimte. 
De Baanbreker heeft sinds juni 2019 een andere 
naam: Op Avontuur. Directeur Marieke Boer 
vertelt hierover: ‘We hebben voor die tijd stevig 
gebouwd aan de school. De veranderingen waren 
soms heel zichtbaar: nieuwe frisse kleuren, een 
nieuw avontuurlijk en natuurlijk schoolplein en 
een compleet nieuw ingerichte hal met werkplek
ken voor de bovenbouw. Een aantal verande
ringen waren ook minder zichtbaar naar buiten, 
maar wel heel goed merkbaar in het werken 
met de kinderen. Dit alles maakte de naam 
Op Avontuur helemaal passend.’

‘Zeer bijzonder  in die tijd.’

Ballonnenwedstrijd bij de officiële opening van het  

scholencomplex, 15 november 1979 (Foto: Jan Haring). 

De scholen in 1980 (Foto: Utrechts Archief).

De scholen gaan dus mee met de veranderende 
tijd, maar veel dingen zijn ook hetzelfde geble
ven. Er is nog steeds een gezamenlijke ruimte: 
de MixMax. Deze ruimte wordt gebruikt voor to
neel, muziek en vieringen. En ook het oorspron
kelijke plan dat speelvoorzieningen bij de scholen 
ook voor de woonbuurten zijn, is er nog steeds. 

Je werd er moedeloos van. Ik heb in het begin 
een tijdje in de veiligheidsgroep gezeten. Er zijn 
toen afspraken gemaakt en er is een preventie
groep opgericht en dat heeft wel geholpen,’ zegt 
Jolanda Brom hierover in het boek van Brinkman. 
Deze samenwerking van scholen en bewoners 
leidde inderdaad tot een afname van het vanda
lisme. In 2000 werd door de gemeente een prijs 
uitgeloofd vanwege de integrale samenwerking. 
Helaas kwam er toch weer een golf van vanda
lisme. Jongerenwerk werd erbij betrokken en er 
kwam een pleinverbod. 

Ruimtegebrek en veranderingen
Op de eerste schooldag van 1992 voerden de 
scholen actie! Er werd buiten lesgegeven om aan
dacht te vragen voor ruimtegebrek. Er kwamen 
noodlokalen achter de gymzaal. De bovenbouw 
van De Spits vond tijdelijk onderdak in de school 
van de Passie aan het Zwarte Woud. In 2007 
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naar school

Wat zitten er voor scholen in Lunetten? Wat voor onderwijs kun je er volgen,  
wie werken er en hoe is de sfeer? Als afsluiter van deze rubriek, de laatste school  

in onze wijk: Op Avontuur. 
TEKST STERRE BOLLUIJT FOTO JACQUELINE SLUIS

Meester Daan vertelt alles over deze basisschool.
Verwondering, nieuwsgierigheid en natuurlijk 
avontuur. Daan Hoogendoorn van basisschool 
Op Avontuur wil de leerlingen in zijn groep 5/6 
niet alleen leren rekenen en lezen, maar ook op 

ontdekkingstocht gaan op school, in de wijk en 
daarbuiten. ‘Bij ons op school is er veel ruimte 
om de roosters los te laten en bijvoorbeeld ex
cursies of gastlessen te organiseren. Dat is leuk 
en belangrijk, want van die avontuurlijke lessen 
leren kinderen veel.’

Excursie
Een van Daans favoriete uitjes was de excursie 
naar de Amsterdamse Waterleidingduinen bij 
Zandvoort, waar de leerlingen een bijzondere 
verrassing te wachten stond: ‘Toen ik ze van tevo
ren vertelde dat we misschien wel herten zouden 
zien, geloofden ze er niks van. Maar we waren 
nog geen vijf minuten in het natuurgebied, en er 
liep op een paar meter afstand een hert voorbij!’

Vissen
Niet alle uitstapjes zijn zo ver weg. Ook in 
Lunetten zelf valt genoeg te beleven. Lunetten 
is een kindvriendelijke wijk, met veel groen 
en slootjes, vindt meester Daan. Voor een les 
over vissen nodigde hij een echte visser van 
Sportvisserij Nederland uit, om met de leerlingen 
te gaan vissen in de Lunettense sloten. En niet 
lang geleden maakte de hele klas samen een 
wandelingetje door de wijk, gevolgd door een 
lunch, terwijl de meester voorlas.

Leerzame filmpjes
Maar, zegt meester Daan, soms moet er ook 
‘gewoon’ geleerd worden. ‘Het leuke is dat je 
alle ideeën over lesgeven kan combineren. Soms 
traditioneel de tafels stampen, en een andere 
keer een spontaan gesprek waarin ik leerzame 
YouTubefilmpjes laat zien over allerlei interes
sante onderwerpen.’

Basisschool Op Avontuur

Op ontdekkings
tocht met  

Meester Daan

Daan Hoogendoorn

‘Ruimte om de roosters los te laten.’
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wereldburgers

Een open blik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie

Pinky
Komt uit

Zuid-Afrika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In Lunetten wonen mensen met 
allerlei nationaliteiten. Waar komen ze 

vandaan, hoe zijn ze hier beland  
en wat vinden ze van Lunetten? 

 Je leest het in onze nieuwe rubriek 
Wereldburgers.

‘Wat is dat eigenlijk, een wereldburger? 
Kan niet iedereen met een open blik naar 

de wereld een wereldburger zijn, ook 
mensen die veel reizen?’ Zo vraagt Pinky 

zich hardop af aan het begin van ons 
interview. Op haar dertiende kwam zij 
vanuit Zuid-Afrika naar Kampen, waar 

haar vader theologie ging studeren. ‘Een 
andere wereld met andere mensen met 

andere gewoonten,’ aldus Pinky.

Ze vond het leven in dit rustige 
Hanzestadje wel wat saai. Neem bij-
voorbeeld de zondag. In Zuid-Afrika 
een dag met kerk, twee setjes mooie 

kleren aan en vooral heel veel gezellig-
heid. Beeldend vertelt ze over dat ene 

rolletje pepermunt dat rondging tijdens 
de dienst in Kampen. ‘Wat was dat?’ 

Het contrast tussen de twee werelden 
kon niet groter zijn. Toch had Pinky een 

fijne tijd in Kampen.

Zo rond haar twintigste nam ze het 
besluit haar koffers uit te pakken. Niet 

langer was zij te gast in Nederland. 
Zij besloot: dit is mijn land, hier blijf 
ik wonen. Na enkele omzwervingen 
door Nederland, kwam zij terecht in 
Lunetten. Eén ding valt Pinky op aan 
onze wijk: er is hier geen kerk. Hier 

wonen hele vrije mensen, is de gedachte 
die dit bij haar oproept. 

Ze woont er nu alweer 35 jaar met 
veel plezier. ‘Ik geniet van het groen. 
Eigenlijk is het een soort dorp. Overal 

waar je komt, kom je bekende gezichten 
tegen.’ Pinky eindigt met de wens dat 
Lunettenaren de problemen waar zij 
tegenaan lopen met open blik blijven 

aanpakken. 

TEKST JULIËTTE BONNEUR FOTO SYLVIA JANSEN

‘Dit is mijn  
land, hier blijf  

ik wonen.’
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In Het initiatief lees je over mensen uit Lunetten die gebruik hebben gemaakt van 
het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. Op oudjaarsavond brandde het grote 

speeltoestel van het speelveldje tussen de straten Jura, Cevennen en Sudeten af. 
Buurtbewoners Anneke en Florence lieten het er niet bij zitten en meldden de vernieling 
bij het wijkbureau. Vervolgens verzamelden zij de wensen voor een nieuw toestel bij de 

kinderen in de buurt en nu staat er een gloednieuw exemplaar. 
TEKST WIJKBUREAU ZUID FOTO JOHN MEIJERINK

Kinderen kiezen 
nieuw speeltoestel

Het was wel even schrikken voor Anneke en 
Florence toen op oudjaarsavond het speeltoestel 
in hun achtertuin in de brand stond. Florence: ‘De 
steekvlam was hoger dan de daken van de huizen.’ 
Buurtbewoners zagen de brand vanuit hun raam 
en hebben vervolgens de brandweer gebeld. 

Sip
De volgende dag kwamen veel kinderen en 
ouders kijken bij wat er over was van het toestel 
en waren er veel sippe gezichten te zien. Het 
afgebrande toestel was een van de grotere in de 
omgeving en veel kinderen hebben er met plezier 
op gespeeld. Anneke: ‘Er waren zelfs kinderen die 

al op de middelbare school zaten die als kleine 
kinderen ook op dit toestel hebben gespeeld.’

Eigenaar
Bij het zien van deze betrokkenheid kwamen 
Anneke en Florence op het idee om zelf het ini
tiatief te nemen tot het plaatsen van een nieuw 
toestel zodat zij de kinderen uit hun buurt erbij 
konden betrekken. Anneke: ‘Het leek me mooi 
dat de kinderen uit de buurt echt het gevoel had
den dat ze eigenaar zijn van het nieuwe toestel 
en dat ze er vervolgens ook verantwoordelijk 
mee om gaan.’ Anneke benaderde het wijkbureau 
en kreeg door waar ze uit konden kiezen. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Initiatievenfonds
Heb je ook een mooi 
idee dat Lunetten gezel
liger, mooier, groener of 
socialer maakt? Dan kun 
je een bijdrage aanvragen 
uit het Initiatievenfonds 
van de gemeente 
Utrecht. Mail Wijkbureau 
Zuid zuid@utrecht.nl 
voor meer informatie.

Briefjes
Ze zetten drie opties met een plaatje op 22 
briefjes die ze hebben verspreid in de omgeving 
bij gezinnen met kinderen. Ze kregen 17 brief
jes terug waarbij er een duidelijke winnaar naar 
voren kwam. Naast stemmen kregen Anneke en 
Florence ook nog een filmpje van buurjongen 
Noah waarin hij met K’NEX liet zien hoe het 
nieuwe toestel er uit moest komen te zien. Er 
was dus veel betrokkenheid. 

Anneke en Florence organiseerden een feeste
lijke opening met limonade en slingers. Iedereen 
die mee heeft gestemd kreeg hiervoor een uitno
diging en Noah mocht een lintje doorknippen. Ze 
hopen dat hun buurtkinderen nog lang van het 
toestel kunnen genieten en dat het ook echt een 
beetje van henzelf voelt. 

Anneke en Florence

‘Uit de briefjes kwam een duidelijke winnaar.’

het initiatief
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contact en informatie  
www.lunettenwilwel.nl
e-mail: contact@lunettenwilwel.nl
telefoon: 06 17123454 

Balkon Danspaleis 
        in Lunetten

Vanaf begin juni organiseren we weer activiteiten 
in De Musketon. De collegereeks over Spiritualiteit 
is alweer bijna afgerond en inmiddels hebben 
we de eerste Ontmoeting op de Zondagmiddag 
achter de rug, verzorgden de Lui van Lunetten 
een muzikale groet bij de deelnemers van het 
Zorgcafé en konden we muziekliefhebbers 
verwelkomen bij twee Appeltaartconcerten.  
Op 11 juli staat weer het sjoelen gepland en in 
de zomerperiode organiseren we mogelijk ook 
nog een aantal activiteiten. In ieder geval zijn we 
aanwezig bij de Buurtcamping Lunetten in park 
De Koppel in het weekend van 16-18 juli. 
Na de zomer, vanaf begin september, pakken 
we weer het ‘gebruikelijke’ ritme op met sjoelen 
op de tweede zondag in de maand en de 
Ontmoeting op de zondagmiddag op de laatste 
zondag van de maand. Ook staat er na de zomer 
weer een serie buurtdialogen gepland en gaan 
we door met het Zorgcafé.  
Je bent dus weer van harte welkom! 
 
Kijk voor actuele informatie over onze  
activiteiten op onze website of op  
het wijkportal www.lunetten.nl

Ook dit jaar door corona helaas geen traditonele Paaslunch. Wel konden 
we ook deze keer weer gebruikmaken van een alternatief en eerder 
succesvol gebleken recept. Met de hulp van Albert Heijn Lunetten en de 
studenten van een Lunettens studentenhuis konden we ook deze Goede 
Vrijdag weer een flink aantal ouderen en wat meer kwetsbare bewoners 
verrassen met een paaspresentje.  
Met een goed gevuld tasje, ter beschikking gesteld door filiaalmanager 
Richard Willemse van AH en een wenskaart van Lunetten Wil Wel, waar 
de studenten een persoonlijke boodschap op hadden geschreven, gingen 
de studenten langs bij zo’n 90 bewoners van Lunetten.  
De studenten kregen weer enthousiaste reacties en de leuke verrassing 
toverde bij heel wat mensen een glimlach op het gezicht. Ook via 
telefoon en whatsapp kwamen leuke reacties binnen.  
Een mooie samenwerking én een mooi resultaat op deze goede vrijdag!

Muziek- en dansplezier op Coppelwethe

De zaterdag voor Pasen, ook bekend als Stille 
Zaterdag, was het in het appartementencomplex 
Coppelwethe in Lunetten deze keer absoluut 
niet stil. Vanaf drie uur ’s middags klonk er 
muziek in de binnentuin van Coppelwethe en  
stonden er heel wat bewoners vanaf hun voor-
deur aan de balustrade te kijken en te luisteren. 
Beneden in de tuin hadden vrijwilligers van het 
Balkon Danspaleis hun apparatuur opgesteld en 
een aantal vrijwilligers van het Danspaleis was 
naar Lunetten afgereisd om op de klanken van 
de muziek hun danskunsten te vertonen.
Muziekfavorieten van de bewoners werden ter 
plekke opgehaald en de dienstdoende DJ viste 
menige klassieke hit uit zijn platenkoffer.
De bewoners op de balustrades en in de binnen-
tuin kwamen ook in beweging op de swingende 
klanken van de muziek. Zo kwam er salsa- en 
dixielandmuziek voorbij, maakten André Hazes 
en ABBA hun opwachting en werd er ook nog 
even gerockt met Elvis Presley. Het weer zat 
ook mee, want het zonnetje liet zich tussen 
alle wolken door goed zien. Kortom, een heel 
spektakel dat anderhalf uur duurde en waar 
iedereen van genoot. Een welkome afwisseling 
in de – ook voor de bewoners van Coppelwethe 
– toch wat saaie coronatijd. 
Radio Danspaleis maakte ook nog een podcast 
over Lunetten , met o.a. een interview met 
bewoner Caronne Ionescu en muzikale gasten  
Joop Visser en Jessica van Noord. Luister naar 
de podcast via de webiste www.danspaleis.com 
onder Radio Danspaleis: seizoen 2, aflevering 3.

‘Goede’ Goede Vrijdag

VROLIJKPASEN da�n!
Fij�

Hervatting activiteiten
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Gezellig buurtfeest 
met een quiz.

Het Zwarte Woud is een fijne buurt 
aan de rand van Lunetten waar veel 
mensen elkaar goed kennen. Koen 
en Willem vertellen er alles over.

Het Zwarte Woud is gebouwd in 2000 
en wordt omsloten door de toegangsweg 
naar het afvalscheidingsstation, sporthal 
Lunetten, de Nieuwe Houtenseweg en 
een park. De 65 huizen liggen aan vier 
straten die haaks staan op de toegangs
weg. De waterloop langs de huizen is 
onlangs uitgediept en beter verbonden 
met de sloot langs het park om de door
stroming van het water door Lunetten te 
verbeteren. ‘Dat heeft twee hele mooie 
nieuwe wandelbruggen opgeleverd, 
maar er moesten wel heel veel struiken 
geruimd worden, een hele kaalslag. 
Hopelijk zal dat binnenkort wel weer 
dichtgegroeid raken.’

Zwarte Woud
Willem woont hier al vanaf de ople
vering en kent veel mensen. ‘Er is veel 
saam horigheid en de mensen staan voor 
elkaar klaar.’ Koen woont hier pas vijf 
jaar. ‘Ik woon hier alleen met een stude
rende zoon, ik werk overdag en ben in 
het weekend vaak bij mijn vriendin in de 
binnenstad. Dan ken je wel de buren in 
je naaste omgeving maar niet iedereen 
van de andere straten.’

Koen en Willem vertellen over het 
jaarlijkse buurtfeest, dat meestal in 
september wordt georganiseerd. ‘Dan 
wordt er een grote scoutingtent opgezet 
die ’s avonds om elf uur gezamenlijk 
wordt afgebroken. Vaak is er een quiz 
en spelletjes voor de kinderen.’
Rond de feestdagen is het ook gezellig. 
‘Elke straat heeft in december zijn eigen 
verlichte kerstboom staan, gefinancierd 
door de VvE. De kerstballen worden 

gemaakt door de kinderen uit de wijk. 
We sluiten dan gezellig af met glühwein 
en een hapje.’
  
Jaren terug startten een aantal moeders 
een groepsapp voor kinderoppas en re
cepten en zo. Inmiddels hebben de man
nen hun eigen groepsapp, onder andere 
voor het uitwisselen van gereedschap.
TEKST PETER KOUDIJS FOTO NICOLINE VAN 
EIJKELENBURG

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Het Zwarte Woud is een 
gebied met bos en bergen 

in het zuidwesten van 
Duitsland. Het gebied kreeg 
zijn naam van de Romeinen, 

die de donkere naald
bomen onheilspellend en 
ondoordringbaar vonden. 
De Schwarzwalder Kirsch 
Torte komt hier natuurlijk 

ook vandaan.

ons buurtje

Willem en Koen


