
Veiligheid
Hot topic in de wijk

Fort Lunet IV
Laat zien wat mensen wél kunnen
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Klaar? 

Puzzelen 
maar!

Lunettens team op het NK Legpuzzelen



Janine Mariën tussen de kievitsbloemen.

‘Het doel is om 
de biodiversiteit 
te verbeteren.’
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Waar

Natuurtuin  
naast Fort Lunet IV

Wie

Janine Mariën
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Janine Mariën is actief bij Natuurgroep 
Lunetten, die de Natuurtuin van de 

Gemeente Utrecht in het Beatrixpark 
beheert. We spreken haar samen met 
Joop ten Dam, die ook voor de natuur-

groep werkt. De tuin is nogal on bekend 
in Lunetten en ligt langs de Oude 

Liesbosweg op een eiland naast Fort 
Lunet IV en de werktuin van 

ZOMO Dagbesteding. 

‘Tot 1980 waren hier schooltuinen,’  
vertellen Janine en Joop ons. ‘Het doel 
is om met deze tuin de biodiversiteit te 

verbeteren. De gemeente doet het zwaar-
dere werk: maaien en boomonderhoud. 

De natuurgroep haalt het maaisel weg en 
zorgt voor het beheer en onderhoud.  

De jongens en meisjes van ZOMO helpen 
ook soms mee.’

Janine vertelt ons nog iets over de prach-
tige bloemen op de foto. ‘De kievitsbloem 
op deze foto is een stinzenplant, afkom-
stig uit kasteel- en landhuistuinen. De 

bloem is hier jaren terug gezaaid.’

Nu deze bloemen zijn uitgebloeid staan 
de rietorchis, de kale jonker, gele lis en 
vogel melk in bloei. Er staan vier ver-
schillende orchideeën, naast de riet-
orchis zijn dit de bijenorchis, de grote 

kever orchis en de brede wespenorchis. 
Dit voorjaar broedde er een ganzenpaar 

dat tien ganzenkuikens kreeg. In de oever 
tegenover de tuin heeft een zwanenpaar 

zich genesteld.

De natuurgroep kan altijd nog extra hulp 
gebruiken (zie www1.lunetten.nl/natuur). 

Twee keer per jaar is de tuin opengesteld voor 
publiek. Dit kondigt de natuurgroep aan via 
social media en op hun website. En iedereen 
die mee wil helpen bij het hooien kan natuur-

lijk gelijk een kijkje nemen!



Bedankt!
Een dikke high five aan iedereen die meedeed aan 
deze Hallo! Lunetten: met verhalen, foto’s, ideeën, 
tips, kritische blikken en kopjes koffie. Speciale 
dank aan Lunetten Wil Wel, onze adverteerders 
en Wijkbureau Zuid voor hun steun. Zonder jullie 
geen Hallo! Lunetten.

Hallo! Lunetten is een bewonersinitiatief. 

Team Hallo! Lunetten: Bladmanager Florence 
de Graaff. Tekst Margit Assenberg, Lisette le Blanc, 
Luitgard van den Bogaert, Sterre Bolluijt, Juliëtte 
Bonneur, Barbara Boonman, Corrie van Dam, Luc 
Hoogenstein, Denise Joseph, Peter Koudijs, Liseth 
Meijer, Irma Thijssen. Eindredactie Elsbeth Witt. 
Fotografie Luc Hoogenstein, Sylvia Jansen, John 
Meijerink, Rozemarijn Raaijmakers, Jacqueline Sluis, 
Rik de Vries. Coverfoto Sylvia Jansen. Vormgeving 
grifontwerp. Bestuur Diana Bak en Kristine 
Kavelaars.

Adverteren? Informatie kan je aan vragen via: 
hallolunetten@gmail.com.

De volgende Hallo! Lunetten verschijnt in oktober 
2022. Heb je ideeën of tips over leuke dingen in 
de wijk? Wil je ons laten weten wat je ervan vindt? 
Ons mailadres is hallolunetten@gmail.com. 
Je vindt ons ook op facebook hallolunetten. 
Oplage 6.000. 

Wil je een extra Hallo! Lunetten? Bij de Musketon, 
Fort Lunet IV en de kaasboer in het winkelcentrum 
liggen extra exemplaren om mee te nemen.

Inhoud
02 Hier voel ik me thuis

Kievitsbloemen.

05 Hee?! Wat doe jij hier?
Lekker bezig in de voortuin.

06 Veiligheid
Wijkagent, boa en jongerenwerker.

08 Veiligheid
Hakan van Ekovers.

09 Ondernemend
Bootcamp Lunetten.

10	 Uit	Lunetten
NK Legpuzzelen.

11 Wijkbureau Zuid
Bestuur Musketon Bruist neemt 
afscheid.

12 Bijpraten
Korte nieuwtjes.

13 Onze man uit Afrika
Column Luc Hoogenstein.

14 Fort Lunet IV
Kijkt naar wat wél kan.

17 Wereldburgers
Uit Ghana.

18	 Lunetten	Wil	Wel
College over de nacht.

19	 Kunst	in	Lunetten
De vlammen van Psycho.

20 Ons buurtje
Gezamenlijke moestuin.

Veilig

W e kunnen er niet omheen: veiligheid is een hot 
topic in de wijk. Wij vonden het belangrijk om 
daarover in gesprek te gaan. Hoewel Hallo! 
Lunetten zich altijd richt op positieve verhalen 
en initiatieven, kunnen we een onderwerp dat 

zo speelt in de wijk natuurlijk niet negeren. We spraken met de wijk-
agent, jongerenwerkers en een boa over wat zij doen en wat wij als 
bewoners kunnen doen. Ook hebben we een winkelier gesproken  
om zijn kant van het verhaal te vertellen. Je kunt lezen dat er zeker 
niet stil wordt gezeten en dat alle partijen proberen om – samen 
met de bewoners – het gevoel van veiligheid in de wijk te vergroten. 
Blader naar pagina 6 als je hier gelijk in wilt duiken. 

En ben je toe aan wat ontspanning deze zomer: pak er een legpuzzel 
bij! Voor veel Lunettenaren een coronahobby. Voor het team Lunetten 
Legt Lekker inmiddels iets meer dan een hobby. Ze schreven zich in 
voor het NK Legpuzzelen en behaalden de finale. Wil je weten hoe ze 
het er vanaf hebben gebracht en wat hun puzzeltactieken zijn?  
Je leest het op pagina 10. 

Of ga sporten in het park bij Bootcamp Lunetten. Op pagina 9 lees 
je hoe Stefan op het idee kwam om dit in Lunetten te organiseren. 
Daarna heb je natuurlijk iets lekkers verdiend en kun je neerstrijken 
op het terras van Fort Lunet IV in het Beatrixpark. Op pagina 14 lees je 
alles over dit restaurant. Er werken mensen met een beperking, maar 
begeleidster Jill denkt niet in beperkingen maar in mogelijkheden.  
Je leest dit allemaal – en nog veel meer – in ons zomernummer.

We wensen jullie een veilige, gezonde en vooral heerlijke zomer!

Elsbeth Witt Hallo! Lunetten

hallo!
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Hee?! Wat doe jij hier?
Op een zonnige dag in mei struinen Jacqueline en Juliëtte  

langs de voortuinen van Lunetten.
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Alexander en 
zoon Kobe
Lekker in de tuin aan het werken? Ja. Ik 
ben de vlinderstruik aan het bijknippen. En 
ondertussen springt Kobe lekker op de tram-
poline. En kijk: we hebben ook een vijgen-
boom in de tuin! Vijgen, lukt dat een beetje 
in ons Hollandse klimaat? Ja hoor: dit jaar 
zitten er al welgeteld négen vijgen aan! Maar 
eetbaar zijn ze nog niet, helaas… Misschien 
volgend jaar!

Sanne
Wat ben je aan het doen? Ik ben de camper 
aan het klaarmaken voor een weekendje 
weg. Waarheen? Oh, vlakbij: in de buurt van 
Lage Vuursche. Het is een soort proeftripje: 
we gaan maar één nachtje. Het is namelijk 
de eerste keer dat ons zoontje van zeven 
maanden meegaat. Als het goed gaat, willen 
we er in de zomer vaker gezellig op uit met 
de camper!

Joan
Aan het verbouwen? Ja, een nieuwe 
keuken. Daar was ik na elf jaar wel aan toe. 
Onhandig, de komende weken kun je dus 
niet thuis koken? Nee, dat klopt. Ik denk dat 
we heel vaak bij Roberto eten gaan bestellen, 
ha ha. Succes met de verbouwing!

Ben van Dijk en 
kleinzoon Vico
Wat bent u aan het doen? Ik heb net mijn 
kleinzoon opgehaald van de scouting. En nu 
zitten we gezellig een glaasje fris te drinken 
in de tuin. Vind je het leuk op de scouting, 
Vico? Ja heel leuk. Ik kom uit een echte 
‘scoutingfamilie’: mijn papa en mama hebben 
elkaar leren kennen op de scouting en nu zit 
ik er dus ook op!

Adrie van Heijden
Wat gaat u doen? Ik ga zo even langs bij mijn 
moeder, die woont hier vlak om de hoek. Ze 
is al in de negentig, maar woont nog steeds 
helemaal zelfstandig! En die doos, waar is die 
voor? Voor oud papier, dat ga ik ophalen bij 
mijn moeder. Het wordt ingezameld voor de 
Rooms Katholieke Kerk in Hoograven.

Maja en Sonja
Zo, zitten jullie lekker wat te drinken? Ja, 
daar zijn we wel aan toe: we zitten uit te 
puffen na ons wekelijkse rondje joggen door 
de wijk. We moeten effe bijkomen. Dapper 
hoor met dit warme weer! Nou, wij willen 
wel benadrukken dat we joggen en dus niet 
hardlopen. En joggen: dat is dus een heel 
stuk relaxter…
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Cijfers van de politie en de Inwonersenquête van 
de Gemeente Utrecht (zie kaders) geven een beeld 
van hoe inwoners van Lunetten de wijk ervaren 
en beleven. Er wordt bijvoorbeeld overlast gemeld 
van mensen met een psychiatrische achtergrond. 
Zien Dennis en Marco dat ook in de praktijk? 
Dennis is een ervaren agent. Hij werkt al negen 
jaar in Lunetten en is samen met Ron Wesselo 
het aanspreekpunt in de wijk. Marco is al zes jaar 
onze wijk-boa. Dit doet hij samen met Joanna 
Elbertsen. Hij handhaaft zoveel mogelijk de 
regels in de openbare ruimte, zoals het alcohol-
verbod en het rondhangen van (school)jeugd in 
het winkelcentrum. Hij is beëdigd en heeft ruime 
bevoegdheden. 

Bewoners in de wijk zien in het winkel
centrum meer dak en thuislozen. Wat  
wordt hieraan gedaan?
Dennis: ‘De groep van “verwarde” personen 
zonder dagbesteding is groter geworden in heel 
Utrecht. Dit zien we ook terug in het winkel-
centrum van Lunetten. Het risico van over matig 
gebruik van alcohol of andere verdovende 
middelen neemt dan toe. En dat kan overlast 
geven. Meer dagbesteding toegankelijk maken 
voor deze kwetsbare mensen zou wenselijk zijn.’ 
Marco kent deze groep van verslaafden ook. 
‘Ze verplaatsen zich door de wijk en schuilen of 
slapen in portieken.’ Hij of Dennis komen bij elke 
melding hierover ‘direct in actie’. 

De twee mannen hebben regelmatig contact 
met inwoners, ondernemers en andere partners 
in de wijk, zoals het jongerenwerk. Ze treden 
indien nodig proactief op. Dat is niet het enige 
wat ze doen. Marco: ‘Ik fiets door de wijk, spreek 
inwoners aan en luister naar hen. Laatst kwam ik 

er na een melding van overlast achter dat deze 
vrouw eenzaam was. Dan verwijs ik door naar 
het buurtteam.’ Dennis is het met hem eens:  
‘Je gezicht laten zien, signaleren, adviseren, net-
werken, hulpverlenen, bemiddelen, is minstens 
zo belangrijk als boetes uitdelen.’ 

Ogen en oren
voor een veilig Lunetten

Een opeenstapeling van incidenten, met name in en nabij het winkelcentrum, lijkt bij 
te dragen aan een gevoel van onrust bij inwoners. Zijn het incidenten? Of is er meer 
aan de hand? Hallo! Lunetten gaat erover in gesprek met wijkagent Dennis Doorson, 

buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Marco Boere en Faz Mir en Jeanettte 
Kolovos van het jongerenwerk.

TEKST CORRIE VAN DAM  

‘ Vertrouwen  opbouwen met  jongeren is essentieel.’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Inwonersenquête
Uit de inwonersenquête 
2021 van de gemeente 
blijkt dat 89 procent van 
de inwoners in Lunetten 
het prettig wonen vindt 
in de wijk. Dat is een 
daling van 6 procent ten 
opzichte van 2019. Toen 
was dat 95 procent.  
11 procent geeft in  
2021 aan (zeer) onpret-
tig te wonen. Dat is ten 
opzichte van 2019 een 
stijging van 6 procent. 
Toen was dat 5 procent. 
In dezelfde enquête geeft 
50 procent van de inwo-
ners aan zich in 2021 wel 
eens onveilig te voelen. In 
2019 was dat 55 procent. 
Dat is een daling van  
5 procent. 6 procent 
geeft in 2021 aan zich 
vaak onveilig te voelen.  
In 2019 was dat nog 
3 procent. Dat is een 
verdubbeling
(Inwonersenquête 
Gemeente Utrecht).

Soms ervaren inwoners ook overlast van 
(school)jeugd die rondhangt en herrie maakt. 
Wat kunnen jullie hierin betekenen? 
Dennis: ‘Leerlingen mogen niet rondhangen in het 
winkelcentrum of in de wijk. Daar zijn afspraken 
over gemaakt met middelbare school De Passie. 
We zijn daar zeer alert op.’ De jongerenwerkers 
in Lunetten houden jongeren ook in de gaten. 
Faz is coördinator bij het jongerenwerk en ziet 
alle meldingen voorbijkomen. Bij een melding 
van ‘overlast’ voeren ze altijd een eerste gesprek 
met de jongere(n), zegt Faz. Jeanette vult aan: ‘Zij 
weten vaak niet eens dat ze overlast geven. Daar 
moeten wij ze bewust van maken.’ Om problemen 
te voorkomen werken ze preventief. Faz: ‘We gaan 
de straat op, maken een praatje, spreken jonge-
ren zo nodig aan op hun gedrag en sturen dat bij. 
Dat helpt vaak al.’ Het jongerenwerk is makkelijk 
toegankelijk. Vertrouwen opbouwen met jongeren 
is essen tieel. Jeanette: ‘Vanuit dat vertrouwen kan 
ik een relatie opbouwen. Ik motiveer, stimuleer, 

veiligheid

Lees verder op pag. 8
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aantal meldingen
In 2021 ontving de politie 401 meldingen van overlast 
in Lunetten-Noord. In 2019 was dat aantal 219. Dat 
is bijna een verdubbeling. In Lunetten-Zuid was het 
aantal meldingen in 2021, 310 en in 2019, 258. Ook 
hier zien we een toename. Het gaat vooral om overlast 
van verwarde personen, hangjongeren en geluidsover-
last door jeugd, overlast door alcohol en drugsgebruik, 
van zwervers en van geluid anders dan de horeca en 
evenementen, bijvoorbeeld van verkeer (data.politie.nl).

‘Bij elke melding komen 
we direct in actie.’

Faz Mir en Dennis Doorson  
in gesprek met Hakan Boz
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Zijn winkel zat eerder in een van de stegen, maar sinds zes 
jaar aan het plein. In al die tijd heeft hij vaker met inbraak te 
maken gehad. Dat gebeurde telkens ‘s nachts, wanneer hij 
gewoon thuis was. ‘Als je dan om drie uur in de nacht wordt 
opgebeld, dan weet je eigenlijk al dat het de politie is met de 
mededeling dat er is ingebroken.’ Hij haalt zijn schouders op. 
‘Vervelend en schandalig, maar je kunt daar niet veel tegen 
doen. Ik trek als ik de winkel sluit de deur achter me dicht en 
ga naar huis. Vanaf dag één heb ik het zo gedaan en het is de 
beste manier.’

Winkelier
aan het woord

Hakan Boz is al tien jaar eigenaar van Ekovers  
en vertelt over zijn ervaringen met onveiligheid  

op het winkelcentrum. 

TEKST LUITGARD VAN DEN BOGAERT FOTO SYLVIA JANSEN

‘Meteen de politie bellen  
is het beste wat bewoners 

kunnen doen.’

stel grenzen, ben duidelijk over normen, corri-
geer en bied veiligheid.’

En zijn jullie er ook voor inwoners die overlast 
ervaren? 
Jeanette: ‘Jazeker, we gaan graag de dialoog 
aan en staan open voor inwoners bij vragen of 
meldingen.’ Dus loop gerust eens binnen bij hun 
stekkie achter de Musketon! Daar vinden ook 
leuke activiteiten plaats door en voor jongeren. 

Er zijn voor een periode van drie maanden 
twee camera’s geplaatst in het winkelcen
trum. Waarom maar tijdelijk? 
Dennis: ‘Deze twee camera’s zijn geplaatst door 
de gemeente Utrecht. Elke drie maanden maken 
we de afweging of het nog nodig is dat de  
camera’s blijven hangen. De privacygevoeligheid 
en de maatschappelijke onrust daarover nemen 
we mee in die afweging.’ 

De meldingsbereidheid onder de inwoners van 
Lunetten is groot, zegt Dennis. ‘En daar moeten 
ze vooral mee doorgaan!’ 

veiligheid

Hakan Boz

Bij een gevaarlijke situatie, als er levens 
op het spel staan of als je een misdrijf ziet 
gebeuren. Bel ook 112 als je een verdachte 
situatie ziet, zoals drugshandel of voor-
bereidingen voor woning- of auto-inbraak. 
Je vergroot hiermee de pakkans.

112
Spoed politie, 
brandweer en 

ambulance

Iets melden? Zo doe je dat!
Hieronder vind je de belangrijkste telefoonnummers voor 
het melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven.

Voor politie als er geen acuut gevaar is, 
maar als je informatie hebt of contact wilt 
met jouw wijkagent. Je kunt dit nummer 
ook bellen om overlast te melden. Melden 
kan ook op www.politie.nl.

0900 8844
Geen spoed, 
wel politie

Ervaar je overlast, is er iets kapot op 
straat, of wil je vervuiling melden? Laat  
het de gemeente weten. Dit kan ook  
online via www.utrecht.nl/melding of via 
de Slim Melden Utrecht App.

14030
Gemeente 

Utrecht

Voor als je wilt melden over criminaliteit 
en niet bekend wilt worden bij de politie 
of dader. Anonimiteit en veiligheid van 
de melder staan voorop bij Meld Misdaad 
Anoniem. Melden kan ook online via  
www.meldmisdaadanoniem.nl.

0800 7000
Meld Misdaad 

Anoniem
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Dieptepunt
‘Er zijn nu echt buitengewoon veel inbraken in een hele korte 
tijd. En waar het om gaat? Om maar een paar tientjes. Het is 
gewoon heel erg triest. Met als dieptepunt de overval op het 
Griekse restaurant Aphrodite. Dat wil je echt niet meemaken. 
Ik heb zorgen om mijn personeel. Voor mezelf iets minder, 
maar je wilt toch echt niet dat iemand dat overkomt.’

Bij de laatste inbraak in zijn winkel hebben bewoners meteen 
de politie gebeld, en hem de volgende dag verteld dat ze de 
daders hebben gezien. ‘Meteen de politie bellen is het enige 
en het beste wat bewoners kunnen doen.’

Appgroep
‘Ik merk dat de afgelopen drie jaren de overlast ook overdag 
heel erg toeneemt. Bedelaars die tegen de winkelgevel zitten 
en klanten lastigvallen. Ik spreek bedelaars aan op hun ge-
drag en stuur ze weg. Vaak reageren ze zelfs nog arrogant. En 
het aantal problematische drinkers dat veel rommel maakt is 
ook drastisch omhoog gegaan. We hebben met de winkeliers 
een gezamenlijke appgroep waarmee we elkaar inseinen als 
er overlastgevende types rondhangen. We zijn er soms met 
z’n tweeën op af gegaan en hebben ze samen op hun gedrag 
aangesproken. Dat heeft al een paar keer goed gewerkt. Je 
laat zien dat je ze in de gaten houdt. Op dat moment werkt het 
even. Maar er is meer nodig.’

‘Het gaat maar omeen paar tientjes,heel triest.’ 

ondernemend

Bootcamp Lunetten

‘Fijn om in 
mijn eigen wijk 
sportlessen aan  

te bieden’
Stefan van den Berg is zeven jaar geleden begonnen met 
het geven van bootcamplessen in Lunetten. ‘Hoe ik erop 

ben gekomen? Ongeveer tien jaar geleden werkte ik in 
een sportschool en ben toen geïnteresseerd geraakt in het 
geven van sportlessen. Het leek mij leuk om voor mezelf 

te beginnen. Ik kwam erachter dat er in Lunetten geen 
structurele bootcamplessen werden aangeboden. Ook zag 
ik vaak mensen in de wijk hardlopen en dacht: ik kan hen 
efficiëntere trainingen aanbieden. Aangezien bootcamp 
altijd buiten wordt gegeven is het een veilige start voor 
een ondernemer, want je hebt bijvoorbeeld geen kosten 
van de huur. Vandaar dat ik gekozen heb voor het geven 

van bootcamplessen.’

Stefan is geboren en getogen in Lunetten en woont er met 
zijn gezin. ‘Ik vind het fijn om in mijn eigen wijk de sport-
lessen aan te bieden. Lunetten is een groene wijk en voelt 
aan als een dorp. Er wonen veel sportieve mensen want 
85% van de leden komt namelijk uit Lunetten, waarvan 

de jongste momenteel 14 en de oudste 70 jaar is. Wat mijn 
toekomstdromen zijn? Het liefst blijf ik dit doen en zou een 

locatie binnen willen beginnen. Zodat ik mensen uit de 
wijk die liever binnen sportlessen volgen ook kan helpen.’

TEKST DENISE JOSEPH FOTO JOHN MEIJERINK

Met de winkeliersvereniging hebben ze onderling overlegd 
en als oplossing aan de gemeente gevraagd om een beveiliger 
aan te stellen. Maar de gemeente vond die oplossing te duur. 
Hij gelooft niet in maatregelen zoals het waarschuwingsbord 
als je de wijk binnenrijdt met teksten als: ‘Pas op inbrekers 
actief. Meld inbraak bij de politie.’ Het is te indirect en geeft 
geen veiliger gevoel. ‘De laatste tijd is het weer even rustig 
omdat de wijkagent overlastgevers vaker aanspreekt. Die 
komt nadat wij hem bellen.’

Preventie
‘Voor de toekomst zie ik als beste oplossing: preventie. De 
politie moet vaker en regelmatig haar gezicht laten zien. Als 
ze een reguliere ronde zouden maken langs de drie winkel-
centra in de directe omgeving – Smaragdplein, ’t Goylaan en 
Lunetten – en daar vaker aanwezig zijn, dan schrikt dat af en 
dan houdt de overlast op. Ik hoop dat de gemeente dit moge-
lijk maakt.’
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Legpuzzelen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie

Lunetten Legt Lekker
Wat

Deelnemers NK 
Legpuzzelen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Op een doordeweekse avond zitten Renske, 
Mieke, Sara en Mirjan om de eettafel. Er 
ligt een verse puzzel van duizend stuk-
jes in de plastic verpakking op tafel te 

wachten. Ze hebben zich onder de naam 
Lunetten Legt Lekker opgegeven voor het 
NK Legpuzzelen en waren succesvol in de 

voorrondes. Nu gaan ze naar de finale!

De dames hebben kinderen bij elkaar op 
school en zo kennen ze elkaar. Wat is er 
zo leuk aan legpuzzelen? De ogen gaan 

glimmen. Je wordt steeds beter en fanatie-
ker, zegt de een. Het is grappig, het is een 
worsteling, een uitdaging, zegt een ander. 
Er wordt immers gespeeld om de snelste 
tijd. Toch wordt er ook steeds gebabbeld 

tijdens het puzzelen. ‘Het is ontspanning 
én fanatisme.’

Van nature is een taakverdeling ontstaan. 
Grote vlakken of poppetjes, ieder heeft 
haar eigen kwaliteit. Renske verdeelt de 

taken en houdt het overzicht. 
Via Prikbord Lunetten hebben ze veel 

puzzels geleend en geruild. Voor de finale 
wordt door bekende puzzeltekenaar Jan van 
Haasteren een nieuwe puzzel gemaakt. Zo 
is de startpositie van alle teams hetzelfde. 

De dames hebben nu minder last van zenu-
wen dan voor de voorronde: ‘We gaan toch 

niet winnen.’ 

En dan… De nieuwe puzzel wordt openge-
maakt. De stopwatch gaat aan. De span-

ning is voelbaar. Er worden taken verdeeld 
door Renske: ‘Jij doet de randjes, jij de grote 
vlakken, jij de auto’s en ik de poppetjes.’ En 

daar gaan ze.

Op 5 juni was de finale. Lunetten Legt Lekker 
is 35e geworden van de 46 teams. Het was 

een zeer lastige puzzel. Het doel was om niet 
als allerlaatste te eindigen dus het team is zeer 

tevreden!

TEKST MARGIT ASSENBERG FOTO SYLVIA JANSEN

uit Lunetten

Renske, Mieke, Mirjan en Sara
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het initiatief

‘Met onder meer muzikale Lazy Sundays, kinder-
films en smartlappenbingo’s brachten vrijwilligers 
Lunettenaren op een laagdrempelige manier met 
elkaar in contact. En laten we vooral de pub-
quizzen niet vergeten, wat een feestje was dat. 
Superleuk om te organiseren en om zoveel lol én 
fanatisme te zien bij de mensen. Ook maakten 
we een website en een jaarlijkse activiteiten-
gids om het diverse aanbod van activiteiten en 
cursussen in de Musketon onder de aandacht te 
brengen.

Lunetten te hebben waar wijkies elkaar kunnen 
ontmoeten. We hebben een prachtig buurt-
centrum, waar heel veel wordt georganiseerd. 
Musketon Bruist kan dit aanvullen met activitei-
ten die weer andere doelgroepen aanspreken. Zo 
wordt de Musketon nog meer een plek van en 
voor de hele wijk! 

Nieuw bestuur gezocht!
Alleen zit onze termijn als bestuurders er nu echt 
op. Voor ons – Hans, Joke en Joyce – is het dus 
tijd om het stokje door te geven en daarom zijn 
we nu op zoek naar een nieuw Musketon Bruist 
bestuur. We hebben de zaak goed op orde en 
dragen het graag over aan wijkgenoten die er zin 
in hebben. Bovendien blijven we als vrijwilliger 
graag betrokken bij de activiteiten.’ 

Ben je enthousiast geworden en wil je deel uitmaken 
van de nieuwe generatie Musketon Bruist? Stuur dan 
een mailtje naar musketonbruist@gmail.com.

Bestuur Musketon Bruist
neemt afscheid

Op 22 september 2017 is Stichting Musketon Bruist opgericht: een initiatief voor en 
door Lunettenaren om de Musketon weer wat meer te laten bruisen. En gebruist hebben 

ze zeker! Hans, Joke en Joyce nemen afscheid van het bestuur en vertellen over de 
hoogtepunten van de afgelopen jaren.

TEKST WIJKBUREAU ZUID FOTO RIK DE VRIES

‘We kunnen weer 
gaan bruisen!’

Leuke reacties
Nieuwe ideeën werden uitgedacht en uitgepro-
beerd. Samenwerking met andere initiatieven 
leidden tot een mooie mix van doelgroepen. Van 
veel wijkgenoten kregen we leuke reacties. Als 
bestuur hebben we regelmatig contact met het 
wijkbureau, dat ons een warm hart toedraagt. 
Mede door het Initiatievenfonds was er vol-
doende geld om een mooi programma samen te 
stellen.

En toen kwam corona en lag alles plotseling stil. 
Er mocht niets en er kon niets. Met golfbewe-
gingen, als het weer voorzichtig mocht, probeer-
den we vol enthousiasme de draad weer op te 
pakken. Helaas hebben we in deze periode ook 
mooie activiteiten last-minute moeten annuleren. 

Voor de hele wijk
Maar gelukkig is de Musketon weer open en 
kunnen we weer gaan bruisen! Zeker in deze 
post-coronatijd is het belangrijk om een plek in 

Hans, Joyce en Joke
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bijpraten

Cafetaria Lunetten
25 jaar!

Jacqueline en John van de Lustgraaf vieren dat hun 
Cafetaria Lunetten 25 jaar bestaat. En wat hebben ze 

veel meegemaakt in die jaren. Ze hebben een zoon en 
een dochter van nu 25 en 21 dus in die eerste jaren was 
het hectisch in combinatie met twee kleine kinderen. 
Hun zaak is echt onderdeel van het gezinsleven en het 
is ‘ons kent ons’ hier in de wijk, vertelt Jacqueline. ‘We 

zien mensen komen met kinderen en die kinderen 
hebben nu ook weer kinderen. Dat is mooi om te zien.’ 

Eind	van	een	tijdperk
Zij en John zijn nu 53 en 57 en hebben besloten de zaak 
te verkopen. ‘We zijn nog gezond en hebben ook een 

gezonde zaak. Zestig à zeventig uur per week werken is 
veel. We willen de zaak verkopen voordat we er straks 
met tegenzin naartoe gaan.’ Jacqueline is trots op de 

goede band die ze hebben met de klanten. ‘De steun in 
coronatijd, de leuke reacties, de positieve trouwe klan-
ten. Dat gaan we echt missen.’ Ze weten nog niet wat 
ze nu gaan doen. Het voelt nog een beetje onwerkelijk 
om daar echt over na te denken. ‘Een baan van twee of 
drie dagen in de week, misschien wel weer in de zorg, 

zoals ik vroeger heb gedaan,’ vertelt Jacqueline. ‘Ik 
weet het nog niet!’ 

Bedankt
De zaak is nog niet verkocht en of het een snackbar 

blijft weten ze natuurlijk ook niet. De eerste week van 
juli is het in ieder geval feest in de zaak en voorlopig 

zijn ze nog open! Jacqueline – de ‘mama van Lunetten’ 
zoals ze wel wordt genoemd – wil de buurt wel alvast 
bedanken voor al die mooie jaren, ook namens John. 

Muzikale wandelingen
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert 
cellist Kalle de Bie, geboren en getogen in Lunetten, 

wandelingen in Amelisweerd onder de titel Bach aan de 
Kromme Rijn.

Tijdens de wandelingen wordt drie keer gepauzeerd 
voor een optreden van Kalle. Natuurlijk speelt hij Bach, 
dit jaar de Eerste Suite voor solo cello. Daarnaast is er 
dit jaar ook aandacht voor solostukken uit de twintig-
ste eeuw van Claude Debussy en Zoltán Kodály. Ook 
vertelt Kalle over de composities die hij speelt en over 

de verschillende componisten. De combinatie van 
wandelen in de natuur en luisteren naar de prachtige 
celloklanken zorgt voor een heel bijzondere ervaring.

De data van de wandelingen zijn 4, 5, 6, 7, 25 en  
26 augustus. De tijden en plaats van de start van  

de wandelingen staan op de website van Kalle:  
www.kalledebie.nl. Via de website kun je reserveren voor 

de wandelingen.
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Lunetten Plandelt... 
en de rest van Utrecht haakt aan!

Het Lunettense fenomeen ‘plandelen’ (wandelen en zwerfafval op-
rapen) gaat de hele stad door. Helemaal op zaterdag 27 augustus, 
want dat is DE 1STE UTRECHTSE PLANDELDAG. In het kader 

van de Utrecht 900-festiviteiten maken opruimhelden uit alle wij-
ken dan in één dag 900 straten schoon. Met een speciale app kun 
je de stads plattegrond zo letterlijk groen kleuren. Je eigen straatje, 

of dat van een ander; een kwartiertje of een uur, dat maakt niet 
uit. Help jij onze wijk de groenste van heel Utrecht te maken? 

Meedoen kan individueel, maar ook met lokale wijkgroepen zoals die 
van de Lunettense kartrekkers Nelleke & Bianca! Zet 27 augustus 

dus in de agenda of meld je vast aan (en maak kans op een origineel 
P-shirt) via plandelen.nl/utrecht-900 of een mailtje naar 

info@plandelen.nl. 
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op safari met Luc

Onze man uit Afrika

Een paar weken geleden, vroeg in de ochtend, 
wandelde ik met een groep vogelliefhebbers 
door Park de Koppel. Een klassieke, rustige 
lente ochtend in Lunetten met na twee uur  
34 soorten op de lijst. We kletsten wat over de 

mooiste waarnemingen, toen hoog vanuit een wilg een 
vogel begon te zingen die we nog niet eerder hadden 
gehoord. Sterker nog, in die twintig jaar dat ik in Lunetten 
woon had ik hem nog maar één keertje eerder gehoord, 
vanuit de populieren bij de volkstuinen van de Groene 
Lunet. Een gekraagde roodstaart! Een van de allermooiste 
gekleurde zangvogels die we in Nederland hebben, en die 
je in de provincie meestal alleen maar tegenkomt in open 
bossen met heideterreinen, landgoederen en vergelijk-
bare gebieden. Maar zelden in de stad! 

We hoorden de vogel luid en duidelijk zingen, maar zien 
was een tweede. Na een paar minuten speuren in takken 
en tussen bladeren hoorde ik rechts van mij het jongste 
vogelaartje roepen: ‘Ik zie hem! Helemaal boven in de 
boom.’ Een prachtig mannetje, deze gekraagde rood-
staart. Terwijl de vogel ongestoord doorzong vertelde ik 
dat de vogel net terug was uit Afrika. Uit de Sahel, zo’n 
5.500 km ten zuiden van Utrecht. Dit vogeltje was in 
enkele weken tijd over de Sahara en de Middellandse Zee 
gevlogen en daarna via Spanje, Frankrijk en België naar 
Lunetten. Zandstormen, noodweer, roofvogels, jagers, 
alles was hij onderweg tegengekomen. En tussendoor 
moest hij ook nog genoeg eten zien te vinden. Een we-
reldprestatie voor een vogeltje met een gewicht van  
15 gram, net zo zwaar als een grote aardbei. En opeens 
werd die vogel, die hoog in de boom zat te zingen alsof 
het de normaalste zaak van de wereld was, veel meer 
dan alleen maar een mooi beestje. Een topsporter. 
Wereldreiziger. Avonturier. Onze man uit Afrika.  
En in augustus vliegt hij weer 5.500 km terug. 

LUNETTENSE ECOLOOG EN NATUURFOTOGRAAF LUC HOOGENSTEIN  
NEEMT ONS MEE OP SAFARI IN DE WIJK.

FO
TO

 S
Y

LV
IA

 J
A

N
SE

N

Zangers gezocht
A-Do-Re is een gemengd vierstemmig koor uit Lunetten. Ze zingen muziek uit allerlei genres en zoeken nieuwe leden! 

Interesse? Stuur een mail naar  
bestuur@a-do-re.nl.

In memoriam:

Ties Bressers
In ons herfstnummer van 2021 

stond een mooi interview met Ties 
en Susan, bewoners van een van 
de Fokuswoningen in onze wijk. 

Op 27 april overleed Ties Bressers 
op 70- jarige leeftijd. Ties was zeer 

actief in de wijk ondanks zijn fysieke 
beperkingen en dacht alleen in mo-
gelijkheden. Wekelijks kwam hij in 

de Musketon om mensen te helpen 
met computerproblemen. Hij was als 
vrijwilliger betrokken bij Vereniging 
Netwerk Lunetten en was penning-
meester bij ’t BOL. Wij wensen zijn 
vrouw Susan, hun dochter Helen  

en haar gezin alle sterkte toe.  
Lunetten zal Ties missen.
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Fort Lunet IV

Hier laten we 
zien wat mensen 

wél kunnen
Op een zonnige ochtend is het nog rustig in De Smaak van Lunet. Buiten op het terras 
is begeleider Jill van Hussen van Zomo Zorg in gesprek met een stel dat hun bruiloft  
hier wil vieren. Op de counter staan heerlijke brownies onder een stolp, daarnaast 
liggen de klembordjes met printjes voor de bediening, waarop voor elke tafel kan 

worden geturfd wat er wordt besteld.

TEKST LISETH MEIJER FOTO  LUC HOOGENSTEIN

Jill is al vanaf het begin betrokken bij deze locatie 
en werkt hier samen met haar collega Alexandra 
Landman als begeleider. Zomo Dagbesteding is 
in 2013 op Fort Lunet IV gekomen en heeft er 
drie locaties: de moestuin, de fietswerkplaats/
landwinkel en de lunchroom, die open is sinds 
oktober 2015. ‘We gebruiken zo veel mogelijk 
producten uit de moestuin in onze keuken, in 
de soepen, de taarten. Onze banken buiten zijn 
gemaakt door onze jongens van de Werkplaatsen 
en zij onderhouden ook de natuur rond dit fort.’

op onze dagbesteding. Dus hapjes maken, 
taarten maken, zodat zij daar weer mooi werk uit 
kunnen halen. Een commerciële insteek is niet 
ons hoofddoel. Alles wordt op maat gemaakt, 
er zijn geen vaste basisarrangementen omdat 
we ons graag willen zien als verlenging van de 
huiskamer van Lunetten.’

Mondelinge uitleg
De manier van werken is aangepast aan de 
medewerkers; alles gaat vooral op basis van 
mondelinge uitleg en begeleiding. In de keuken 
maken ze alles zelf naar eigen recept. Een nieuw 
recept wordt eerst uitgelegd en samen gemaakt. 
Vervolgens gaan de medewerkers het onder toe-
zicht maken en daarna zelfstandig. Er is altijd een 
begeleider bij om ondersteuning te bieden als dat 
nodig is. Ook bij de bediening wordt getraind met 
mondelinge uitleg of soms een soort toneelstuk-
je. ‘Er werken er een paar met plaatjes of foto’s, 
maar verder kan iedereen lezen en schrijven,’ 
geeft Jill aan. De vier hoofdtaken keuken, bedie-
ning, spoel en schoonmaak worden gerouleerd, 
zodat iedereen alles een keer doet.

Een kijkje in de keuken
Jennifer werkt al sinds 2016 bij Fort Lunet IV. 
‘De keuken en bediening vind ik het leukst, en 
appel taart en brownies maken. Mensen blij 
maken met eten.’ Sinds kort is er een nieuwe 
menu kaart, met een aantal nieuwe en een paar 
aangepaste recepten. ‘De eiersalade is veran-
derd, nu zitten er asperges en ham in. Maar ik 

‘Lunettenaren hebben ons 
echt goed gesteund 

de afgelopen twee jaar.’

Iedereen is welkom
Bij De Smaak van Lunet zijn tien mensen 
gemiddeld vier dagen per week werkzaam als 
dag besteding. Jill: ‘De mensen die hier werken 
hebben een lichamelijke of geestelijke beperking. 
Dat kan van alles zijn: het syndroom van Down, 
autisme of bijvoorbeeld mensen met spasmen. 
Het is een heel gemêleerde groep, maar iedereen 
is hier welkom, zolang je maar mobiel bent.’ De 
ruimtes van het fort worden ook verhuurd voor 
feesten en vergaderingen. ‘Het werk dat wij 
daaruit halen moet positieve effecten hebben  
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vind de asperges niet zo lekker, dus de eiersalade 
hoef ik niet zelf te proeven.’ Wat ze het leukst 
aan haar werk vindt? ‘Zorgen dat de gasten 
tevreden en blij zijn. Ik ben hier graag, het is een 
mooie plek.’

Jennifer staat vandaag in de keuken. Het is 
ondertussen lunchtijd en er komen mensen 
binnen druppelen voor wat lekkers; de rabarber-
taart staat al klaar om te worden aangesneden. 
Een collega geeft een bonnetje met bestelling 
aan Jennifer, die het op de bonnenhouder doet: 
1 panini met brie voor tafel 17. Jennifer pakt de 
panini, de brie en een appel en gaat aan de slag. 
‘Dit broodje wordt vaak besteld, en ook de panini 
ham kaas is heel populair,’ vertelt ze.

Ondertussen heeft tafel 16 wisselgebak besteld. 
Deze maand is dat havermoutschuitjes gevuld 
met kwark, fruit en honing. Jill laat nog een keer 
zien hoe het moet worden gemaakt. Dit is een 
van de nieuwe seizoensrecepten, die elke maand 
wisselen op basis van wat er op dat moment uit 

de tuin komt. In mei waren er verschillende ge-
rechten met rabarber; nu staat er onder andere 
venkelsoep en seizoensthee van citroenmelisse 
en lavendel op het menu.

‘We zien onszelf als  verlenging van de huis kamer van Lunetten.’

Jennifer: ‘Mensen blij maken met eten, 
dat is het leukst.’

Koekjes
Collega en stagiair Alissa is in de keuken bezig 
koekjes voor bij de koffie en thee te maken. Ze 
snijdt plakjes van een rol koekjesdeeg en legt ze 
op een bakplaat. Op de vraag wat voor koekjes 
het zijn, denkt ze even na en zegt dan lachend: 
‘Gewone koekjes!’ Dat klopt wel, beaamt Jill.  

Lees verder op pag. 16
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ruimte voor afscheid

06 24 24 06 07 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht Hiske Alting & Pauline Res  

gewaardeerd met 
een 9,8

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

• E-bike Specialist
• Eigen werkplaats 

• Dealer van o.a. Batavus, 
Sparta, Cortina en Azor

• Inruilen van je oude fiets
• Fietsenplan en Leasefieten

• Bakfiets.nl verkooppunt

SINDS 1985 IN LUNETTEN

Kampereiland 7, Utrecht (Lunetten)
www.dentaldesign.nl

Bij ons staat de patiënt centraal!
U kunt bij ons terecht voor het

vervaardigen van protheses,
klikprotheses, frames

en implantaten. Wij werken met 
de nieuwste digitale technieken.

Voor het maken van een afspraak
belt u met 030 25 21 313

Winkelcentrum Lunetten • www.kijkenbijwouter.nl

COLLECTIE 2022 NU IN HUIS

26 aug - 18 sept

Buiten Spelen

Met Wouter Hamel, 
Klapstoelkabaret, Celine Cairo, 

Buitenbioscoop en meer!

bestel via www.aandeslinger.nl 

muziek, theater en fi lm op drie 
locaties in Houten

advertenties

Het is een eigen recept en lijkt op een 
zandkoekje, maar valt niet zo uit elkaar. 
Alissa werkt het liefst in de bediening. ‘Ik 
vind het leuk om met mensen te praten, 
er voor ze te zijn.’ Ondertussen bestrijkt 
ze de koekjes met ei en zet ze in de oven. 
‘Hoe lang moeten ze ook alweer, Jen?’ 
‘Vijftien minuten.’

‘Het mooiste is 
om mensen te 
zien groeien.’

Wat is het lekkerste dat ze hier verko-
pen? ‘De carpaccio,’ zegt Jennifer met-
een. Even later krijgt ze de kans om dat 
te demonstreren: ze belegt het broodje 
rijkelijk met carpaccio en maakt er een 
mooi patroon van truffelmayonaise op. 
Ze strooit er kaas overheen en legt de 
ene helft van het broodje netjes haaks 
op de andere helft. ‘De bestelling voor 
tafel 18 is klaar,’ geeft Jennifer door.

Even later komt stagiair Soumia de 
keuken binnen en vraagt aan Alissa: 
‘Heb jij nu wat te doen in de keuken?’ 
‘Nee, niet echt.’ ‘Wil je dan misschien 
de bediening overnemen?’ ‘Ja, graag!’ 
komt het enthousiaste antwoord.

Takeaway
Toen de dagbesteding in de corona-
periode wel open mocht zijn, maar de 
horeca niet, zijn ze begonnen takeaway 
aan te bieden, wat erg goed liep. Jill: 
‘Mensen komen nu nog steeds koffie of 
een taartje voor thuis halen. Heel veel 
Lunettenaren hebben ons echt goed 
gesteund de afgelopen twee jaar. Wat 
ik vooral heel leuk vind aan mijn werk is 
laten zien wat onze medewerkers kun-
nen. Er wordt vaak uitgegaan van wat 
mensen niet kunnen en onze kracht 
zit erin om te laten zien wat mensen 
wél kunnen. En hoe je mee kan doen in 
deze maatschappij. Het mooiste is om 
mensen te zien groeien, ze vooruit te 
zien gaan. Daarnaast geeft deze plek 
heel veel gezelligheid, en elk seizoen, 
elke dag is weer anders.’
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‘Heerlijk rustig 
in Lunetten’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie

Wie Paa-Nii en Anita
Komt uit

Ghana
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dertig jaar woont Paa-Nii – geboren en getogen 
in Ghana – nu alweer in Nederland. Na in ver-

schillende Europese landen te hebben gewoond, 
ontmoette hij in Amsterdam Anita. Het stel 

settelde zich in Lunetten, waar ze sindsdien met 
veel plezier wonen. 

Anita wilde in eerste instantie niet naar 
Lunetten: ‘Veel te burgerlijk.’ Paa-Nii juist wel: 
vanwege het groen, de rust, de schone lucht en 

het bos van Amelisweerd in de buurt.
Dat ‘bos’ , daar hadden ze nog ruzie over gehad, 

vertellen ze lachend. ‘Noem je dat nou een bos?’ 
had Paa-Nii geroepen, denkend aan de bossen in 
Ghana. Jaren later loopt Anita zelf door de over-
weldigende Ghanese natuur, met zijn bomen die 
tot aan de hemel reiken. En pas dan begrijpt zij 

echt wat haar echtgenoot bedoelde. 

Op zondag komt Paa-Nii regelmatig in de kan-
tine van DVSU samen met een groepje mensen 
uit verschillende Afrikaanse landen. Gezellig, 
maar vooral ook fijn om met anderen te kun-
nen praten over hoe het is om in Nederland te 

wonen. Want het is niet altijd makkelijk. Paa-Nii 
voelt zich ‘welkom, maar niet geaccepteerd’ in 
Nederland. Helaas maakt hij regelmatig voor-

oordelen mee, bijvoorbeeld dat hij als Afrikaanse 
man wel altijd te laat zou komen of langzaam 

zou zijn. Dat steekt. Voor Anita een pijnlijk besef 
dat dit gebeurt.

Mooi aan Nederland is dat alles hier zo goed is 
georganiseerd. In het ziekenhuis krijgt iedereen 
dezelfde behandeling: of je nu rijk of arm bent. 

In Afrikaanse landen is dat helaas niet altijd het 
geval. Maar het allermooiste aan Nederland? 
Paa-Nii’s ogen beginnen te glinsteren: dat is 

toch echt zijn grote liefde Anita! 

Binnenkort kan Paa-Nii voor het eerst sinds  
corona weer ‘naar huis’ , naar Ghana. Daar kijkt 

hij enorm naar uit. Maar hij weet ook, als hij 
daar een paar dagen is dan droomt hij ’s nachts 

van zijn vrouw en kinderen in Nederland.

wereldburgers
‘Het allermooiste aan 

Nederland is mijn 
grote liefde Anita.’
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DEZE PAGINA WORDT GESPONSORD EN SAMENGESTELD DOOR LUNETTEN WIL WEL 

oud geleerd,  
       jong geda

an!

contact en informatie  
www.lunettenwilwel.nl
e-mail: contact@lunettenwilwel.nl
telefoon: 06 17123454 

Seniorencollege  
 ‘een reis door 
   de nacht’

Het was weer als vanouds! Op tweede 
paasdag konden we na twee coronajaren 
eindelijk weer een paaslunch in buurt-
centrum De Musketon organiseren.  
De lunch werd weer goed bezocht. De 
deelnemers vonden het fijn om elkaar 
weer te ontmoeten en elkaar te spreken. 
Ook de door AH ter beschikking gestelde 
lekkernijen vielen weer goed in de smaak.

Seniorencollege in bibliotheek Lunetten. Foto: Cees van den Brink.

Op 15 juni vond er een eenmalig college 
plaats met als titel ‘Een reis door de 
nacht’. Oorspronkelijk zouden er bij dit  
eenmalige college tv-opnamen gemaakt 
worden, maar dat ging niet door. Voor wat 
betreft de animo voor dit college maakte 
het niet uit, er waren 15 deelnemers die 
vol belangstelling dit college volgden. 
 
Studentdocent Jara nam de deelnemers 
in dit psychologiecollege mee op reis 
door de mystieke wereld van de nacht. 
Gemiddeld slaapt een mens namelijk 
32 jaar van zijn/haar leven! Maar 
wat gebeurt er eigenlijk tijdens deze 
nachtelijke rust? En waarom hebben we 
überhaupt slaap nodig? De deelnemers 
ontdekten wat er zich in ons hoofd 
afspeelt tijdens de nachtelijke uren en 
wat onze dromen nou écht betekenen.  
 
Dit najaar plannen we nog 1 of 2 college-
reeksen in. Heb je belangstelling? Mail 
dan even naar contact@lunettenwilwel.nl

Geslaagde paaslunch Agenda zomer, najaar & winter 2022

Ook in de tweede helft van het jaar zijn we weer actief.  
Na de zomerstop (half juli tot half augustus) beginnen  
we op zondag 28 augustus met een feestelijke aftrap  
van het nieuwe seizoen!  
 
Bovenstaand de agenda voor zover nu bekend, maar we 
gaan ook nog een aantal activiteiten plannen, waaronder 
collegereeksen en buurtdialogen.

Kijk voor actuele informatie over onze activiteiten  
op onze website of op het wijkportal www.lunetten.nl 

Zondag 10 juli sjoelen met Aan de bak

Zondag 28 augustus gezellige zondagmiddag

Zondag 11 september sjoelen met Aan de bak

Zondag 18 september Appeltaartconcert (o.v.)

Zondag 25 september gezellige zondagmiddag

Zondag 9 oktober sjoelen met Aan de bak

Zondag 23 oktober muzikale verrassing

Zondag 13 november sjoelen met Aan de bak

Zondag 27 november gezellige zondagmiddag

Zondag 11 december sjoelen met Aan de bak

Maandag 26 december (2e kerstdag) kerstlunch

Donderdag 29 december Appeltaartconcert (o.v.)

Paaslunch. Foto: Martin Kind.

Lunetten Wil Wel
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kunst in Lunetten

Opvallende vlammen tegen een gebouw aan, vlak naast station 
Lunetten. Wat is het verhaal achter kunstwerk Psycho? Onze 
kunstredacteur zocht het uit. 

Aan de Nieuwe Houtenseweg bevindt zich het pand van Altrecht (voorheen 
Riagg). Aan de linkerzijde van het gebouw staat het kunstwerk Psycho van  
Hans van Houwelingen. Hans van Houwelingen studeerde aan de academies 
in Groningen en Amsterdam. Hij ontving verschillende prijzen, onder andere de 
Prix de Rome en de Wilhelminaring. Hij houdt zich bezig met kunst in openbare 
ruimten in veel steden. In Amsterdam voerde hij verschillende projecten uit, 
onder andere op het Leidseplein. 

Geen sokkels
Zijn visie is dat beelden op een sokkel niet helpen ter verbetering van de 
buurt. In zijn werk speelt het sociale aspect een belangrijke rol. Kunst en leven 
zijn met elkaar verbonden. In 1991 kreeg Van Houwelingen de opdracht 
van de Riagg. Hij vond het belangrijk om gesprekken te hebben met de 
opdracht gever omdat het kunst betrof voor een gezondheidsinstelling. Vijf 
gesprekken gingen er aan vooraf voordat hij aan het ontwerp begon. Van 
Houwelingen vroeg: ‘Maken jullie mensen beter? Wat moeten mensen doen 
om psychisch gezond te blijven en wat is de boodschap van de Riagg?’ 

Phoenix
Van Houwelingen is, zo vertelde hij, in de ban van het vuur. Althans, 
van wat er in het vuur gebeurt. ‘Verbranding is een boeiend proces; er 
gebeurt van alles, je weet niet wat er overblijft, het loutert. Hoe het 
proces verloopt hangt grotendeels af van de aard van het brandende 
materiaal en veel minder van degene die het aansteekt: associaties 
met de uit de as herrezen Phoenix. In die zin brandt het binnen het 
gebouw op vele plekken. In een andere zin registreert de Riagg de 
brand binnen de samenleving.’ 

Vlammen
Op basis van deze associaties deed Hans van Houwelingen het 
volgende voorstel: ‘Ik giet, in aluminium of brons, vier “vlam-
men” van ongeveer één meter vijftig hoog en laat deze plaatsen 
ter hoogte van de eerste, tweede, derde en vierde verdieping, 
boven elkaar in de ruimte tussen de losstaande “kolom” en de 
stompe punt aan de noordkant van het gebouw. Als je er dan, 
vanaf het station of vanaf de zuidelijke kant komend, door-
heen kijkt zie je die vlammen staan. Vanaf de noordkant kij-
kend zie je ze niet, wat dan vallen ze weg achter de “kolom”. 
Enerzijds dus geïntegreerd in het gebouw en anderzijds in 
perspectief er uit springend.’ Het werk was in 1995 klaar. 

Vanuit Lunetten is het makkelijk fietsen of wandelen naar 
Amerhof in Rivierenwijk, waar zich een ander werk van 
Hans van Houwelingen bevindt: Het Perzisch Tapijt van 
Nederland. 

TEKST LISETTE LE BLANC FOTO HET UTRECHTS ARCHIEF 
MET DANK AAN DE KUNSTENAAR HANS VAN HOUWELINGEN.

Vuur en vlammen

Performance van Koos Dalstra op het dak bij de opening.(foto Hans van Houwelingen)

In de ban 
van 

het vuur.
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ons buurtje

Mandy, Marianne, Leendert, Ed, zoontje Jefta en vriendje Luuk

Sinds vier jaar wonen Leendert en 
Marianne hier samen met hun drie 
jongens, waarvan Jefta ook op de foto 
staat. Zij houden van tuinieren. Het 
moestuinproject begon na het helpen 
van buurman Jozef met zijn voortuin, 
waar Ed regelmatig langskwam om 
een praatje te maken en de vorderin-
gen bij te houden. Praatjes maken kan 
Ed wel, zo ook met buurvrouw Mandy. 
Mandy had met Ed gedeeld dat ze haar 
tuin te groot vond. Dat bracht Ed op 
een idee. Hij had opgepikt dat Leendert 
en Marianne wel graag een moestuin 
zouden willen. 

Achter de Jura en de Sudeten is een bijzonder project in onze wijk: een moestuintje. 
Bij de moestuin vertellen Ed (naar eigen zeggen ‘86 plus’), Leendert (36), Marianne 

(35) en Mandy (29) enthousiast hoe dit project tot stand is gekomen.
TEKST LISETTE LE BLANC FOTO JACQUELINE SLUIS 

Moestuintje voor de buurt

Ed legde contact tussen hen en Mandy. 
Hij glundert en zegt dat het een verrij-
king is voor de buurt. Hij vindt dat zo’n 
moestuin ook voor veiligheid zorgt door 
de verbinding die ontstaat. Die verbin-
ding wordt gewaardeerd. Leendert: ‘Het 
project krijgt regelmatig bezoek van 
buurman Peter, die zelf ook moestui-
niert. De plantenkas was een cadeautje 

van buurvrouw Paula en de schutting 
van weer een andere buurman.’

De buren hopen dat het een voorbeeld 
wordt voor andere Lunettenaren die een 
te grote tuin hebben en die willen delen 
met anderen die graag een moestuin 
willen hebben. Leendert: ‘Voor de een 
kan een grote tuin een zorg zijn, voor de 
ander een bron van ontspanning.’
Ondertussen blijft Ed regelmatig een 
kijkje nemen hoe alles groeit en bloeit 
en deelt hij in de oogst, net als Mandy 
en de buurtjes.

‘Een moestuin zorgt 
voor verbinding 
en veiligheid.’


