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Lunetten

Wereldlichtjesdag

Zestig jaar 
getrouwd

Wat is het geheim?

Feest-
nummer!

Deze Lunettenaren hebben iets te vieren



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Waar

De boomgaard achter Tirol
Wie

Danielle en Yvonne

Wie deze zomer op zaterdagochtend 
langs het speeltuintje en de kersen-
boomgaard achter Tirol liep, zag daar 
een groepje vrouwen sporten. ‘Dit is wel 
uniek hè! Lekker buiten gymmen met je 
buurvrouwen in je eigen achtertuin.’

Tijdens de lockdown nam Danielle 
Harkes het initiatief voor een zoom- 
koffie-uurtje. ‘Iedereen zat vooral 
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‘Lekker buiten gymmen met de buurvrouwen.’

binnen. Ik dacht: we moeten elkaar een 
beetje in de gaten houden. Dat werd het 
zoom-koffie-uurtje, voor buurvrouwen 
uit de straat. En na een paar keer kwam 
Yvonne met het idee om te gaan sporten.’

Yvonne van Lijf: ‘Het is mijn vak. Ik ben 
fysiotherapeut en geef gym aan een 
paar clubjes. Maar ja, dat lag ook stil. 
En buiten sporten mocht wel. Zo zijn we 

begonnen. Hier in de boomgaard. Het 
is heerlijk om buiten te gymmen. Alle 
spieren komen aan de beurt. Ik besteed 
speciale aandacht aan rug, nek, schou-
ders en polsen, die zijn belangrijk als je 
veel thuis achter je computer zit.’ Ze ge-
bruikt zelfs de bomen bij de oefeningen.

Sommige ‘buven’ kennen elkaar al 35 
jaar. Ze hebben veel lief en leed gedeeld 

en elkaars kinderen zien opgroeien. 
Sinds kort hebben ook de mannen uit 
de straat een appgroep. ‘De Tiroler boys,’ 
lacht Yvonne. ‘Maar ze sturen elkaar 
alleen filmpjes, ze hebben nog niks 
gedaan samen!’

TEKST IRMA THIJSSEN FOTO JACQUELINE SLUIS
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Bedankt!
Een dikke high five aan iedereen die meedeed aan 
deze Hallo! Lunetten: met verhalen, foto’s, ideeën, 
tips, kritische blikken en kopjes koffie. Speciale 
dank aan Lunetten Wil Wel, onze adverteerders 
en Wijkbureau Zuid voor hun steun. Zonder jullie 
geen Hallo! Lunetten.

Hallo! Lunetten is een bewonersinitiatief. 

Team Hallo! Lunetten: Bladmanager Florence 
de Graaff. Tekst Lisette le Blanc, Luitgard van  
den Bogaert, Sterre Bolluijt, Juliëtte Bonneur,  
Corrie van Dam, Florence de Graaff, Peter 
Koudijs, Liseth Meijer, Irma Thijssen, Elsbeth Witt. 
Eindredactie Elsbeth Witt. Fotografie Diana Bak, 
Nicoline van Eijkelenburg, Luc Hoogenstein,  
Sylvia Jansen, Jacqueline Sluis, Rik de Vries. 
Coverfoto Sylvia Jansen. Vormgeving grifontwerp. 
Bestuur Diana Bak en Kristine Kavelaars.

Adverteren? Informatie kan je aan vragen via: 
hallolunetten@gmail.com.

De volgende Hallo! Lunetten verschijnt in januari 
2021. Heb je ideeën of tips over leuke dingen in de 
wijk? Wil je ons laten weten wat je ervan vindt? 
Ons mailadres is hallolunetten@gmail.com. 
Je vindt ons ook op facebook hallolunetten. 
Oplage 6.000. 

Wil je een extra Hallo! Lunetten? In verband met 
coronamaatregelen zijn onze vaste afhaalplekken 
dicht of beperkt open. Houd onze Facebookpagina 
in de gaten voor actuele informatie.
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Tussen de bomen van Tirol.
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Irma en Diana zoeken jubilarissen.
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Hallo! Lunetten bestaat vijf jaar.

07 De Koppelsteede is jarig
Rijke historie.

09 Jubileum: Kijken bij Wouter
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Korte nieuwtjes.

11 Verslaving
Column van Luc Hoogenstein.
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Wereldlichtjesdag.

13 Jubileum: LEOP 
12,5 jaar een eigen bedrijf.

15 Jubileum: Robert
30 jaar geleden een 
longtransplantatie.

16 Jubileum: Vier de liefde
Twee stellen over hun jubileum.

18 Lunetten Wil Wel
Appeltaartconcert.

19 Het Initiatief
Speelgoedkist en hulplijn.

20 Ons buurtje
Elzas.

Vijf!

Het is alweer vijf jaar geleden dat de eerste Hallo! Lunetten 
op de deurmat viel. Vijf jaar vol prachtige verhalen 
over de mensen en initiatieven in de wijk. Vijf jaar lang 
samenwerken met een geweldig team om dit allemaal 
mogelijk te maken. Vijf jaar lang vrolijke reacties op de 
Hallo! op straat, in de mail en op Facebook. Wist je dat de 
Hallo! er bijna niet was geweest omdat niet iedereen het 

zag zitten? En wist je dat het oorspronkelijke plan was om slechts vier num-
mers uit te brengen? Gelukkig liep het allemaal anders. Je leest er alles over 
in het interview met oprichters Elles en Hans op pagina 6. 

Uiteraard zijn er meer mensen die iets te vieren hebben in 2020. In ons 
jubileumnummer kun je daarom lezen over andere jubilarissen. Zoals Jannie 
en Pieter, die dit jaar zestig jaar getrouwd zijn, Wouter en Annemarieke van 
Kijken bij Wouter, die alweer vijf jaar in het winkelcentrum zitten, en het ver-
haal van Robert, die in november viert dat hij dertig jaar geleden een dubbele 
longtransplantatie kreeg. Dit is extra bijzonder omdat dit de eerste keer was 
dat zo’n operatie in Nederland werd uitgevoerd. Ook de Koppelsteede heeft 
iets te vieren, want zij bestaan dit jaar veertig jaar. We vertellen je alles over 
de rijke historie én de toekomstplannen van deze boerderij.

Dit en nog veel meer – bijvoorbeeld een artikel over het mooie initiatief 
Wereldlichtjesdag – lees je in dit jubileumnummer van Hallo! Lunetten. 
Bedankt voor jullie enthousiasme de afgelopen vijf jaar en wat ons betreft 
zijn we nog lang niet klaar: op naar het volgende jubileum!

Elsbeth Witt Team Hallo! Lunetten

hallo!

4



Hee?! Wat doe jij hier?
Irma en Diana lopen op zaterdag langs de scouting, Fort Lunet IV en in het Beatrixpark, op zoek naar 

Lunettenaren met een jubileum. 
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Dag, waar gaat u naartoe? Ik ga boodschap-
pen doen voor een barbecue vanavond, met 
vrijwilligers van de Musketon. In Fort Luna. 
O wat leuk, wie komen er? Ik denk 15 tot 20 
vrouwen, met kinderen. Wat doet u zelf voor 
activiteit? Ik geef naailes aan allochtone vrou-
wen en meiden. Nog een jubileum toevallig? 
Ja, bijna 20 jaar getrouwd. En 18 jaar geleden 
vanuit Egypte in Lunetten komen wonen.

Hilbert Fokkema
Hee wat doe jij hier? Ik kom mijn zoon naar 
de scouting brengen. Wat vindt hij er zo 
leuk? Hij geniet van buiten zijn, jongens onder 
elkaar, lekker bezig met vuur en touw. Mijn 
dochter en andere zoon zitten hier ook. Nog 
een leuk jubileum dit jaar? Ja zeker, wij zijn 
15 jaar getrouwd, wonen 15 jaar in hetzelfde 
huis en zijn 15 keer op Terschelling geweest.

Lotte Visser en 
Marlijn van den Ham
Hallo, bestaat Salwega echt al 110 jaar? Ja, 
dit is de oudste scoutinggroep van Utrecht. 
Hoe lang komen jullie hier al? Al 15 jaar, 
we hebben hier een vriendengroep. En we 
geven al vier jaar elke zaterdag leiding aan 
een groep kinderen van 7 tot 11 jaar. Hoe is 
dat? Ze zijn altijd energiek en vrolijk. Je krijgt 
echt een band. Voor sommige kinderen is het 
sociale ook belangrijk, je ziet ze loskomen.

Joey Thomassen 
Hallo! Lekker chillen op een bankje? Ja ik 
hang vaak in de wijk met vrienden en we zit-
ten graag hier in het park, in de zon. Muziekje 
erbij? Normaal heb ik wel muziek ja, maar mijn 
box is pas gestolen. Jee, dat is balen. Ik doe 
het nu met mijn telefoon. Vind je het leuk in 
Lunetten? Hhmm, mwah. Beetje saai. Beter 
naar Den Haag of Amsterdam. Het liefst ga ik 
naar de zon.

Harro Wieringa  
en Jip(4)
Hee, walnoten gevonden? Ja, je vindt hier 
in het Beatrixpark veel eetbaars. Walnoten, 
hazelnoten, kastanjes, appels, peren, en soms 
bramen en frambozen als je geluk hebt. We 
gaan er zo samen appeltaart van maken.  
Kom je hier vaak? Ja, 1 of 2 keer per week. 
Met Jip naar buiten. Een jubileum nog toe-
vallig? Ja! Wij doen al 10 jaar klusvakanties, 
in Frankrijk of Kirgizië bijvoorbeeld. Beetje 
uit de hand gelopen hobby. 

Jill van Hussen
Hallo, wat doe jij hier, bij Fort Lunet IV?  
Ik werk hier al 5 jaar. Leuk, wat is je taak?  
Ik ben leidinggevende bij lunchroom De 
Smaak van Lunet. Ik kan hier mijn passie, 
horeca, combineren met het werken met 
mensen met een beperking. Wat een mooi 
gebouw! Ja hè! Het terrein was ooit van de 
scouting, er was niks. Nu zijn de kazematten 
hersteld en er zijn een loods, fietsenwerk-
plaats en landwinkel bij gebouwd. Midden in 
de natuur. Rust met een kopje thee.
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Oprichters Elles en Hans

‘We  
kunnen 
nog even 

door!’
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L aten we bij het begin beginnen. Er 
was eens een magazine dat Hallo! 
Hoograven heette. Huh, onze buur
wijk? Ja, zeker! Elles, die vier jaar lang 
hoofdredacteur van Hallo! Lunetten 

was, vertelt: ‘Hallo! Hoograven was een een
malige uitgave. Hoograven had al een wijkkrant, 
maar in Lunetten was op dat moment nog niets. 
Via via kwam ik in contact met vormgever Hans, 
uit Lunetten. Dus ik gooide een balletje op of de 
Hallo niet iets voor Lunetten zou zijn. En of Hans 
dat samen zou willen starten. Maar Hans zag het 
helemaal niet zitten!’ 

Geen goed idee
Hans, nog steeds de vormgever van Hallo! 
Lunetten, wilde er in eerste instantie helemaal 
niets van weten. ‘Elles belde mij, maar ik vond een 
“berichtenblaadje” met nieuwtjes over de wijk niet 
van deze tijd. Een paar weken later belde Elles nog 
een keer en spraken we toch af. Ze had de Hallo! 
Hoograven bij zich en toen zag ik het voor me. 
Dit was iets anders! Dit ging over mensen. Ons 
idee was: er gebeurt best veel in de wijk, maar 
Lunettenaren weten dat vaak niet. We wilden 
mensen zélf laten vertellen over hun activiteit of 
initiatief. Een lifestylemagazine over Lunetten, 
eigenlijk. Want met hard nieuws verbind je niet.’ 

Hallo! Lunetten bestaat 5 jaar

Hieperdepiep hoera!
Dit najaar bestaat Hallo! Lunetten alweer vijf jaar! Oprichters Elles Rozing  

en Hans Smeijsters vertellen over het ontstaan van ons wijkmagazine  
en over de hoogtepunten van de afgelopen jaren.

Kopjes koffie
Ook het wijkbureau – dat het blad financieel 
mogelijk maakt – vond het een goed idee om 
Lunetten op de kaart te zetten met een wijk
magazine en Elles en Hans gingen aan de slag. 
‘Toen was het een kwestie van heel veel kopjes 
koffie drinken,’ zegt Hans. ‘Vooral met mensen 
die wilden schrijven en fotograferen en mee wil
den denken over onderwerpen.’ Elles: ‘Fotograaf 
Fleur Wiersma was enthousiast en zij kende weer 
andere mensen. Lisette le Blanc, redactielid van 
het eerste uur, kende ook veel mensen en weet 
– nog steeds!  verborgen pareltjes in de wijk te 
vinden. En ook Farah Laisina van FleX bracht ons 
in contact met anderen.’ Zo ging het balletje  
rollen en ontstond team Hallo! Lunetten.  

Koe
Als Hans terugkijkt op de afgelopen jaren, zijn 
veel artikelen hem bijgebleven. Eentje die eruit 
springt: ‘De allereerste openingsspread, van de 
Black Anguskoe bij de Koppelsteede en verzor
ger Jeffrey. Als vormgever vind ik het belangrijk 
dat Hallo! aantrekkelijk is om te lezen en om te 
bekijken. Met de fotografie wil ik mensen het blad 
in trekken. Die foto met de koe deed dat wel.’ 

Burgemeester
Een favoriet van Elles was het interviewen van 
burgemeester Jan van Zanen met leerlingen 
van groep 8 van OBS De Klim. ‘We werden heel 
officieel ontvangen in de werkkamer van de 
burgemeester in het stadskantoor en hij had alle 
tijd voor ons. Heel tof. Ook het artikel over het 
maatjesproject staat me bij, want naar aanleiding 
daarvan meldden mensen zich aan. Dan laat je 
het dus niet alleen zien, maar zorg je écht voor 
verbinding.’ Hans vult nog aan: ‘Het is fijn dat 
ook nadat Elles is afgezwaaid, we met een leuke 
club mensen het blad maken. Op ieder nummer 
krijgen we altijd leuke reacties.’ Over de toe
komst zegt hij: ‘Ik dacht in eerste instantie: we 
doen dit een jaar, daarna is het wel klaar. Maar 
niets is minder waar. Er gebeurt nog steeds heel 
veel in Lunetten, we kunnen dus nog even door!’

Hulde aan de 

Jubilaris
Gefeliciteerd!
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Gradus en Tamira

Van kinderboerderij naar stadsboerderij

Koppelsteede 
40 jaar!

Stadsboerderij De Koppelsteede viert een jubileum. Ze bestaan 
veertig jaar! Wist je dat op deze plek de eerste bewoners van Lunetten 

woonden en dat de boerderij in 2003 bijna dicht was gegaan?

TEKST LISETTE LEBLANC FOTO LUC HOOGENSTEIN

Hulde aan de 

Jubilaris
Gefeliciteerd!
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‘Een actie met 8500 handtekeningen.’

Detail kaart van Hendrik Verstraele uit 1626 waarop De Koppel 
wordt weergegeven.

Woonhuis oude boerderij op Lombardije. De bomen op de foto 

staan er nog steeds.

Eerst een stukje historie. De Koppel
steede is een van de belangrijkste 
iconen van Lunetten: een bijzondere 
plek met een rijke geschiedenis. Het 
gebied De Koppel is oud. Het bete

kent ‘gemeenschappelijke weide’ en de naam 
Coppelwethe komt voor in een document uit 
1159. De Koppel bestond uit twee ontginnings
eenheden (stukken gekocht land), namelijk 
Grote Koppel en Kleine Koppel, die van elkaar 
werden gescheiden door de Koppeldijk, een 
Middeleeuwse verbindingsweg tussen Utrecht 
en de Lek. In het Utrechts Archief is een prachti
ge kaart van Hendrik Verstraele uit 1626 waarop 
De Koppel wordt weergegeven. 

Lombardije
In de Grote Koppel stond hofstede De Koppel, 
de enige woning in dit gebied. In de straat 
Lombardije hebben archeologen fragmenten 
van Middeleeuws aardewerk gevonden. Op 
Lombardije ter hoogte van nummers 4, 6 en 8, 
moet deze hofstede gestaan hebben. Er staan 
nog oude bomen voor deze huizen, die hier
aan herinneren. De Kleine Koppel lag tussen 
de Simplonbaan en de A12 ten westen van de 
Koppeldijk. De hofstede was eeuwenlang de 
enige woning in het gebied. Hier woonden de  
eerste bewoners van Lunetten. De huidige 
boerderij is iets verderop gelegen dan de 

oorspronkelijke hofstede en wordt omringd door 
weilanden en boomgaarden. Het gebied met de 
Koppeldijk is zoveel mogelijk intact gebleven.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Meer informatie
Informatie over de 
geschiedenis van het 
gebied is overgenomen 
uit Lunetten, geschiedenis 
van een Utrechtse nieuw-
bouwwijk, geschreven 
door Maarten Brinkman, 
2004. 

Op de boerderij zelf is 
aan een van de buiten
muren een expositie te 
zien met afbeeldingen 
van foto’s en documen
ten van de geschiedenis. 
Deze informatieborden 
zijn samengesteld oor 
Pieter van der Zouwen, 
in samenwerking met de 
Historisch kring Lunetten 
en Utrecht Natuurlijk. 
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Gek op dieren
Bij het bouwen van de wijk Lunetten was veel 
aandacht voor groenvoorzieningen en de aan
leg van parken. Het Koppelpark was hier een 
onderdeel van. De kinderboerderij, zoals die in 
de begintijd genoemd werd, ging in 1982 open. 
Omringd met weiden en een boomgaard van de 
oorspronkelijke hofstede, met een speeltuin, die 
er nog steeds is. Gradus van Eck werkt hier al  
25 jaar en heeft vele veranderingen door de 
jaren heen meegemaakt. Hij woont in Lunetten, 
is gek op dieren en heeft samen met zijn vrouw 
een aantal honden, katten, konijnen, vissen en 
garnalen. Hij heeft altijd met dieren gewerkt. 
Eerst op een manege en daarna op de boerderij. 

Handtekeningenactie
De boerderij is in de jaren tachtig begonnen als 
groenpost met kantoor voor onder andere de 
plantsoenendienst van de gemeente. De huidige 
beheerder Tamira De Pijper kwam als dierenver
zorgster. Zij werd aangesteld om de administratie 
op orde te brengen en zorgde ervoor dat de 
registratie per dier op orde kwam. Toen er een 
beheerder gezocht werd voor Koppelsteede, 
werd Tamira gevraagd. De boerderij heeft veel 
grote veranderingen doorgemaakt. De functie 
van de boerderij veranderde in de loop der jaren. 
Gradus vindt de verbouwing jaren geleden een 
hoogtepunt maar Tamira voegt toe dat het te
gelijkertijd ook een dieptepunt was. In 2003 zou 
de boerderij namelijk gesloten worden vanwege 
bezuinigingen. Jong en oud protesteerden tegen 
sluiting en bewoners kwamen in actie. Er kwam 
een handtekeningenactie met als resultaat 8500 
handtekeningen. Iedereen was betrokken want 
de boerderij moest blijven en dat is gelukt. ‘Dit 
gaf mij het gevoel van “we doen het niet voor 
onszelf maar de boerderij heeft een belangrijke 
betekenis in de wijk”,’ zegt Tamira. 

Verbouwing
De boerderij bleef gelukkig bestaan en werd 
verbouwd. Het karakter veranderde. ‘Vroeger 
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was er meer weiland met 45 schapen, een grotere 
veestapel en vier pony’s. Waar nu de salaman
derpoel is graasden er vier ezels,’ vertelt Gradus 
en vervolgt: ‘Als je dan de stallen schoonmaakte 
of de koeien ging melken, moesten bezoekers 
weggestuurd worden.’ En Tamira voegt toe dat de 
boerderij tegenwoordig meer een publieksfunctie 
heeft: ‘De functieinhoud is veranderd,’ vertelt 
ze. ‘Het gastheer en gastvrouwschap is nu net zo 
belangrijk als het verzorgen van de dieren.’

Hoogtepunten
De geboorte van een dier is altijd een hoogtepunt, 
vinden Gradus en Tamira. ‘Een nieuw lammetje of 
een kalf maar ook het oogstfeest, de kerstmarkt, 
en de Dag van het Park zijn hoogtepunten,’ vertelt 
Tamira. ‘We hebben ook mooie projecten als het 
blotevoetenpad met een route door de boom
gaard over het bruggetje naar de schooltuintjes, 
en ook de workshop Mindfulness.’ Gradus loopt 
het liefste op klompen maar vindt het leuk dat er 
een blotevoetenpad is en dat er zo veel te doen is 
op de boerderij. Teamwork is belangrijk. Elk jaar 
moet er een BHVcursus gevolgd worden en als er 
iets gebeurt dan helpen ze elkaar. Er werken men
sen met verschillende achtergronden en respect 
is belangrijk. ‘Toen ik hier 25 jaar geleden begon,’ 
vertelt Gradus, ‘had ik nooit gedacht dat er ooit 
moestuinen zouden komen.’

‘Niet alleen  
een plek voor  

Lunettenaren.’

Jubileum

Kijken bij 
Wouter 5 jaar!

Toekomstplannen
Er zijn nog steeds allerlei nieuwe plannen, bij
voorbeeld voor een collectieve tuin. Ook wordt 
gekeken naar buurtinitiatieven onder leiding 
van programmamaker Ursula, die samen met de 
gemeente en het waterschap kijkt naar subsi
diemogelijkheden voor een regentonproject in 
Lunetten. De boerderij is niet alleen een plek 
voor jonge gezinnen, maar ook voor ouderen die 
hier een kopje koffie drinken of lunchen. Geen 
kinderboerderij meer dus, maar een stadsboerde
rij als onderdeel van Stichting Utrecht Natuurlijk, 
met mooie toekomstplannen. Zoals de herinrich
ting van het gebouw, zodat er een landwinkel 
kan komen en een nieuwe koffiegelegenheid. En 
het is niet alleen een plek voor Lunettenaren, er 
komen ook veel mensen vanuit andere wijken. In 
de loop der jaren heeft de boerderij dus op vele 
vlakken een belangrijke rol gekregen. 

Wouter en Annemarieke 
vieren in oktober 2020 een 
jubileum. Kijken bij Wouter 
bestaat alweer vijf jaar.

De vorige opticien, die al 30 jaar 
in het winkelcentrum zat, had 
in de familie geen opvolging en 
via een tussenpersoon hebben 
Annemarieke en Wouter de 
optiekzaak kunnen overnemen. 
Wouter komt uit Brabant en 
Annemarieke heeft op di-
verse plaatsen in de provincie 
Utrecht gewoond. Tijdens hun 
studie in Utrecht hebben zij 
elkaar leren kennen. 

Afzonderlijk van elkaar waren 
zij wel eens bij vrienden op be-
zoek geweest in Lunetten, maar 
ze kenden de wijk niet echt. Het 
blijkt een wijk met een dorps-
karakter te zijn, de gemakken 
van de stad dichtbij met de 
gezelligheid en betrokkenheid 
van een dorp. 
 
‘Dat merk je in de winkel in 
het contact met de klanten. 
De meeste klanten wonen in 

Lunetten en het is heel prettig 
als je klanten meteen met hun 
naam kan aanspreken,’ vertel-
len ze.

‘Klanten leven 
mee.’ 

Zowel in 2017 als 2018 is een in-
braak gepleegd waarbij met een 
auto de winkelpui is geramd. 
‘Toen bleek hoe bewoners en 
klanten meeleefden. We heb-
ben veel steunbetuigingen, 
bloemen en cadeautjes ont-
vangen om ons een hart onder 
de riem te steken met het  
ver zoek om de zaak toch  
vooral voort te zetten.’

Inmiddels heeft de gemeente 
maatregelen genomen tegen 
het gebruik van auto’s op het 
winkelcentrum. Annemarieke 
en Wouter zien hun toekomst 
in Lunetten weer met vertrou-
wen tegemoet!

TEKST PETER KOUDIJS FOTO RIK DE VRIES

Hulde aan de 

Jubilaris
Gefeliciteerd!
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Sociaal 
Tuinieren

Op 7 november is er weer een 
Sociaal Tuinieren wijkdag in 

Lunetten. Vorig jaar was dit een 
groot succes! Op deze dag wor-

den er vijf verschillende tuinen uit 
de buurt ‘vergroend’ door vrij-

willigers. Dit wordt gedaan voor 
mensen die dat zelf niet kunnen 
en daar hulp bij nodig hebben. Er 
is deze dag ook een tuinexpert 

aan wezig. Sociaal Tuinieren wordt 
georganiseerd door Stichting 

Present. Hun doel is om een brug 
te slaan tussen mensen die iets 

hebben te bieden en mensen die 
daarmee geholpen kunnen wor-

den. Een prachtig streven! Ze zijn 
nog op zoek naar vrijwilligers die 
dit jaar willen meehelpen om er 

weer een geslaagde dag van  
te maken. 

Mail naar info@presentutrecht.nl.

Theater op 1,5 meter
We kunnen weer naar het theater! Dat gaat niet zoals voorheen 

uiteraard. Gelukkig hebben ze bij De Musketon een plan om 
theater op 1,5 meter mogelijk te maken. Er zijn extra hygiëne-
maatregelen, looproutes en meerdere voorstellingen op een 
avond. De bar is gesloten maar je mag zelf wel iets te drinken 

meenemen. Ook mag je alleen naast elkaar zitten als je tot het-
zelfde huishouden behoort. Zoals het er op dit moment voor-
staat mogen er dertig mensen in de theaterzaal. Ze verkopen 
alleen abonnementen op dit moment en geen losse tickets. Er 
staan mooie voorstellingen op de planning voor het seizoen 

2020/2021, zoals So Long Cohen, een theatrale, muzikale zoek-
tocht naar Leonard Cohen.  

Kijk op theaterdemusketon.nl voor meer info en de laatste updates 
wat betreft de coronamaatregelen.

bijpraten

Lasergamen
In juli begon Irene naast haar werk in de zorg 

een tof project: het verhuren van lasergamesets. 

Coronaproof lasergamen op een zelfgekozen 

locatie is natuurlijk supervet. In het park, in een 

bos of op een veldje in de wijk. Met mensen van 

je werk of met de buurt of voor een kinderfeestje! 

Iedereen die dit weleens heeft gespeeld, weet dat 

je je een ware actieheld voelt. En dat kunnen we 

allemaal wel gebruiken af en toe. 

Kijk op Lasergame Lunetten op Facebook  

voor meer info of mail naar 

 lasergamelunetten@gmail.com.
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op safari met Luc

Verslaving

‘Papa, er zit weer zo’n vies beest in mijn kamer! Zo’n vieze…
mot!’ Voor mij als bioloog klinkt zo’n kreet van m’n dochter 
als muziek in de oren. Muziek die ik sinds het uitbreken van de 
coronacrisis vaker hoor. Ik heb namelijk een nieuwe verslaving, 

en dat zijn nachtvlinders. Hoe is dat zo gekomen?

Welnu, ook mijn bewegingsvrijheid was, door de werkgever, zeer beperkt 
geworden, dus ik ben op safari gegaan in mijn eigen voortuin en balkon. 
Met name de nachtelijke wereld vond ik interessant: wat vliegt er bijvoor-
beeld zoal aan nachtvlinders door de straat? Mijn kennis op nachtvlinder-
gebied was vrijwel nul, dus ik stond op het punt om een nieuwe wereld te 
gaan ontdekken. Spannend! 

Ik wist dat een lamp als een magneet werkt op nachtvlinders, dus om 
ze te lokken spande ik op een mooie zomeravond een wit laken op ons 
balkon en hing er een lamp van 250 Watt voor. Gevolg: meteen de halve 
Engelsmanplaat verlicht, inclusief niet al te enthousiaste reacties van 
straatgenoten (‘Gezellig, Luc!’)! Maar het werkte geweldig. De ene na de 
andere nachtvlinder landde op het laken. Ik keek mijn ogen uit. 

Vlinders met de meest fantastische namen en dito uiterlijk verschenen, 
zoals koperuiltje, morgenroodbladroller, kanariepietje en wijnkelder-
mot. En we hebben niet eens een wijnkelder! De teller staat nu op 207 
(twee-honderd-zeven!!) soorten, en het einde is nog lang niet in zicht. 
Ondertussen heb ik, omwille van het bewaren van de lieve vrede in de 
straat, wat planken geplaatst om te voorkomen dat iedereen van het licht 
kan meegenieten. 

De straat is nu wel een beetje gewend aan die nachtvlinderfluisteraar. 
Behalve mijn dochter. Die vindt die motten nog steeds vieze beesten,  
maar ze waarschuwt me nu wel als ze er eentje ziet. Ze begint mijn ver-
slaving te begrijpen. 

LUNETTENSE ECOLOOG EN NATUURFOTOGRAAF LUC HOOGENSTEIN NEEMT ONS MEE OP SAFARI IN DE WIJK.

Wapendrager

Is het druk?
Elkaar de ruimte geven, 1,5 meter af

stand houden. Dit kan best een  
uitdaging zijn in een stad als Utrecht.  

Op bezoekutrecht.nl vind je een 
drukte monitor. Daar kun je een 

locatie invullen, bijvoorbeeld 
‘Spoorwegmuseum’ of ‘Centrum 

Utrecht’ en dan zie je gelijk op welke 
tijdstippen het daar druk of rustig is. 

Handig! 

Meer informatie op  
www.bezoek-utrecht.nl

Bloemenvrouwtje
Heb jij al eens zo’n gehaakt bloemetje 

met een briefje eraan zien hangen? Die 
maakt onze wijkgenoot Wendy Mak, 
alias ‘het bloemenvrouwtje’. Aan de 

gehaakte vergeet-me-nietjes hangt een 
kaartje met het verzoek om iemand in 

een verpleeghuis post te sturen. Ze is dit 
initiatief begonnen tijdens de lockdown 
en gaat er mee door, want het doet veel 

voor mensen in verpleeghuizen. De 
bloemetjes hangen door heel Utrecht.

 
Ze heeft ook een eigen Facebookpagina, 

zoek op ‘bloemenvrouwtje’.

DOE MEE!
Zoals je kunt lezen in dit jubileum

nummer valt Hallo! Lunetten al 
vijf jaar op je deurmat. Het is een 
magazine voor de wijk, gemaakt 

dóór de wijk. Vind je het leuk om je 
op vrijwillige basis in te zetten als 
schrijver of fotograaf? Dat kan! 

Mail naar hallolunetten@gmail.com 
voor meer informatie. 
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Wereldlichtjesdag is onge
veer vijftien jaar geleden 
uit Amerika gekomen. 
Het wordt altijd gevierd 
op de tweede zondag 

in december; dan worden overal ter wereld 
kaarsjes aangestoken om kinderen die gemist 
worden, te herdenken. Lize: ‘Indra was eigenlijk 
de initiatiefnemer om dat in Lunetten te doen, 
kleinschalig in de wijk. Toen ik voor mezelf begon 
als rouwbegeleider, kwam ik erachter dat Indra 
in de wijk als ritueelbegeleider werkte, dus zijn 
we gaan koffiedrinken. En daar is onder andere 
dit uit gerold.’ Carlien en Lize kenden elkaar al 
als wijkgenoten en kwamen elkaar weer tegen 
via Indra toen zij begon met Licht in Lunetten, 
zoals ze de Lunettense viering noemen. Carlien 
is net als Indra ritueelbegeleider. Carlien: ‘Als 
ritueel begeleider zijn we ons heel erg bewust 

van het vieren en aandacht geven aan bijzondere 
momenten in het leven, en Lize is rouwbegelei
der, dus het organiseren van deze bijeenkomst 
past ook wel bij ons vak.’ De viering wordt 
financieel ondersteund met een bijdrage uit het 
Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht en 
deelname is gratis.

Licht in Lunetten

Lichtjes geven  
hoop en troost
Op 13 december is het Wereldlichtjesdag, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij 

overal ter wereld overleden kinderen worden herdacht en herinnerd. Voor de vierde keer 
is er ook in Lunetten een viering, georganiseerd door wijkgenoten Carlien van Geffen, 

Indra van den Berg en Lize Nijenhuis.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Licht in Lunetten
Datum: zondag 13 decem
ber. Tijd: 18.30 uur 
Locatie: Fort Lunet IV 
Graag tevoren opgeven via 
wldlunetten@gmail.com. 
Het programma komt ook 
op de officiële website van 
Wereldlichtjesdag te staan: 
wereldlichtjesdag.nl.

‘Het is echt een viering, niet alleen maar een zwaar moment.’
Programma
Ieder jaar heeft een eigen thema en dit jaar is 
dat ‘flonkering’. Indra: ‘De lichtjes die flonkeren 
in het donker, dat is eigenlijk ook hoe het verlies 
van een kind telkens terugkomt. Dat is iets wat 
nooit meer weggaat uit het leven, maar wat altijd 
bij je is en wat je op hele onverwachte momen
ten even kan grijpen. En dat is denk ik ook hoe de 
herinnering aan een kind met je meegaat. Af en 
toe dichtbij, af en toe wat verder weg, maar het 
is er altijd.’

De eerste keer, in 2017, was de viering bij de 
moestuin van Fort Lunet IV. De afgelopen 
twee keer werd het op het fort zelf gehouden. 
Dit jaar mag Wereldlichtjesdag alleen buiten Carlien, Lize en Indra
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plaatsvinden in verband met het coronavirus. 
Het programma staat nog niet helemaal vast, 
maar het idee is dat de deelnemers om 18.30 uur 
bij de moestuin van Fort Lunet IV starten en dan 
naar het fort zelf wandelen, waarna er nog een 
gezamenlijk gedeelte volgt op gepaste afstand.
Een belangrijk onderdeel van de ceremonie is het 
noemen van de namen, zodat de kinderen die 
gemist worden er weer even bij zijn. De organi
satoren zoeken altijd een gedicht uit dat bij het 
thema past en zorgen dat het programma voor 
alle leeftijden geschikt is, zodat ook kinderen en 
ouderen kunnen meedoen. Het Lunettense duo 
Black Elder Tree verzorgt dit jaar weer livemuziek 
met onder andere het zelfgeschreven nummer 
‘Shapes and Figures’ over vasthouden en losla
ten, dat heel mooi past bij Wereldlichtjesdag.

Koperen 
jubileum

Léon van der Poel startte 
12,5 jaar geleden op een 
zolderkamer in zijn eigen 
huis op de Simplonbaan 
met ‘LEOP’: Landmeten 
en Opleiden. Wat begon 
als een eenmansbedrijf is 
uitgegroeid tot een bedrijf 
met zes medewerkers. 

Wat had je voor ogen toen je in 
2007 begon, Léon? ‘Ik wilde mijn 
interesse voor wiskunde en 
techniek combineren met het 
geven van cursussen over mijn 
vak én lekker buiten kunnen 
werken.’ 

Je hebt inmiddels een bedrijfspand 
aan het Zwarte Woud en zes 
mensen in dienst, waaronder twee 
Wajongers. Een flinke groei. Hoe 
heb je dat aangepakt? ‘Ik hecht 
eraan dat mijn medewerkers 
netjes en nauwkeurig werken, 
ik concurreer niet op prijs en 
in mijn cursussen en oplei-
dingstrajecten gebruik ik de 
meest actuele kennis over 
landmeten.’ 

Je hebt in de loop der jaren veel 
ervaring opgedaan. Hoe zie jij je 
toekomst? ‘Ondanks tegenslag, 
door corona, gaan we natuurlijk 
door. Wat me opvalt is dat in 
veel (bouw)projecten meetwerk 
niet in de planning is opgeno-
men. Dan kan het fout gaan. Het 
is beter om een landmeter mee 
te laten denken in het gehele 
proces, van start tot finish. Dat 
zie ik als een mooi toekomst-
beeld voor ons bedrijf.’ 

‘Mijn buren  
als klant. Dat is 
toch geweldig!’

Je woont ook al 25 jaar in Lunetten! 
Heeft dat voordelen voor jou? ‘Ik 
werk bijna naast de deur. En 
een van de hoogtepunten van 
de afgelopen periode was dat 
ik het afvalscheidingsstation 
en De Passie als klant had. Dat 
zijn mijn buren! Dat is toch 
geweldig.’ 

TEKST CORRIE VAN DAM FOTO RIK DE VRIES

‘We zien  dat het mensen op-lucht en troost.’
Warm gevoel
Carlien: ‘Na afloop verzorgt het Fort altijd kof
fie en thee en iets lekkers en dan is er ook wel 
opluchting of blijdschap van mensen, want zo’n 
viering is emotioneel, maar het zorgt ook voor 
ontlading. Het levert ook een positief gevoel op.’

Lize geeft aan dat veel deelnemers gespannen 
zijn van tevoren. ‘Mensen zijn vaak bang om on
deruit te gaan omdat ze weer herinnerd worden 
aan hun verdriet.’ In de praktijk gebeurt dat ech
ter nooit. ‘We zien juist dat het mensen oplucht 
en troost omdat het kind er weer even bij is.’
Indra vult aan: ‘We proberen mensen lichter naar 
huis te laten gaan dan ze gekomen zijn.’ Lize: ‘Ik 
ga er ook altijd met een heel fijn, tevreden, warm 
gevoel vandaan omdat de mensen zo blij zijn.’ 
Carlien: ‘Het is echt een viering, het is niet alleen 
maar een zwaar moment. Het is het vieren van 
levens die er geweest zijn.’

TEKST LISETH MEIJER FOTO NICOLINE VAN EIJKELENBURG

Hulde aan de 

Jubilaris
Gefeliciteerd!
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alting uitvaartenruimte voor afscheid

06 45 363 220 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht Pauline Res & Hiske Alting 

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten

Ludens 
kinderopvang, 
ruimte voor 
groei 

ludens.nl

Winkelcentrum Lunetten • www.kijkenbijwouter.nl

DÉ SPORTBRIL OP STERKTE SPECIALIST

Bij ons staat de patiënt centraal!
U kunt bij ons terecht voor het

vervaardigen van protheses,
klikprotheses, frames

en implantaten.

Voor het maken van een afspraak
belt u met 030 25 21 313

Kampereiland 7, Utrecht (Lunetten)
www.dentaldesign.nl

In ons gezellige  
huiskamertheater in Houten
maar 4 minuten met de trein!

www.aandeslinger.nl
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Een coronaproof avondje uit?
Kom niet meer bij van het 
lachen met de variétéshow 
'Häppy Hour' van Släpstick
(voorheen Wëreldbänd)

woe 4 t/m za 7 nov 5
Trouw

advertenties

• E-bike Specialist
• Eigen werkplaats 

• Dealer van o.a. Batavus, 
Sparta, Cortina en Azor

• Inruilen van je oude fiets
• Fietsenplan en Leasefieten

• Bakfiets.nl verkooppunt

SINDS 1985 IN LUNETTEN

Wij zijn een speciaalzaak op het gebied 
van de wereldberoemde Beemster en 
Stolwijker kaas. 
Ook zijn wij sterk in de meest vers gebrande 
noten van de omtrek. 

Verder hebben wij heerlijke bonbons, 
buitenlandse kaas, wijnen en 
delicatessen. 

KOM GERUST PROEVEN
Wilt u kaas en noten bij ons bestellen ? 
U hoeft alleen maar te appen of te bellen, 
en uw bestelling wordt vers klaargemaakt! 
Thuisbezorging in Bilthoven en De Bilt.

  
Bel vrijblijvend voor de mogelijkheden: 

030 2890458 / 035 6021412 / 06 15273487 

f kaasennotenlunetten
Zevenwouden 218 / Utrecht

Speciaalzaak Lunetten

Zevenwouden 246; 3524 CX Utrecht
Tel: 030-4300661

open: ma-za 10.00-18.00 (za tot 17.00u)

• verkoop witgoed  
(nieuw en gebruikt, 
gratis bezorging)

• verkoop telefoon - 
accessoires

• reparatie van witgoed, 
telefonie en computers
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‘Dertig jaar 
na dato:  

het gaat goed.

Tweede leven
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie

Robert Stoelenga 
Wat

 Dubbele longtransplantatie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

14 november 2020: een bijzondere datum 
voor Robert Stoelenga. Het is dan precies 

dertig jaar geleden dat hij een dubbele 
longtransplantatie kreeg. Als eerste in 

Nederland uitgevoerd! 

Op zijn zesde werd Robert gediagnostiseerd 
met cystic fibrosis (taaislijmziekte). Na een 
relatief onbezorgde jeugd, ging zijn gezond-
heid in de puberteit steeds verder achteruit. 
En toen hij in zijn twintiger jaren was, ging 
het zo slecht dat zijn dokter hem voordroeg 
voor een dubbele longtransplantatie. Daar 

was wel een soort crowdfunding actie ‘avant 
la lettre’ voor nodig. Want het gigantische 

bedrag van 250.000 gulden werd niet vergoed. 
Door de enorme inzet van zijn ouders, fami-
lie, vrienden en zijn gospelkoor lukte dit. Met 

warmte in zijn stem herinnert Robert zich 
alle steun die hij in deze zware tijd kreeg.

Op de vraag hoe het was om zo ziek te zijn en 
dit alles mee te maken, reageert hij met een 

onderkoeld: ‘Tsja: het is natuurlijk geen pretje 
om CF te hebben.’ Hij vindt het vooral be-

langrijk te benadrukken dat hij zoveel meer is 
dan zijn ziekte: hij ís geen CF, hij hééft CF. Dat 
blijkt uit zijn leven nu: wonend in zijn gezel-
lige huis in Lunetten, met prachtige, kleur-
rijke tuin, werkend als IT-projectmanager 
bij de gemeente en ter ontspanning regel-

matig naar de sauna. Het gaat goed met 
Robert: dertig jaar na dato. 

Terugfietsend naar huis, dringt keihard tot 
onze redacteur Juliëtte door hoe belangrijk 

orgaandonatie is. En met heel haar hart 
roept ze iedereen op hierover na te denken 

en een weloverwegen eigen keuze te maken. 
Want, zo bewijst het verhaal van Robert: het 

kan echt iemand een tweede leven geven!

Wil je meer weten over het leven van Robert,  
ga naar www.stoelenga.nl. TE
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Hulde aan de Jubilaris
Gefeliciteerd!
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Silja en Edwin hebben een 
prachtig jubileum: ze zijn dit 
jaar 25 jaar samen! Ze vertel
len over hun relatie en over 

het jubileum feest dat vanwege corona 
helaas niet door kon gaan. 

Silja en Edwin hebben elkaar tijdens 
hun studententijd ontmoet. Silja: ‘We 
kwamen op dezelfde feestjes.’ Het was 
totaal geen liefde op het eerste gezicht. 
In eerste instantie vonden ze elkaar 
helemaal niet interessant. Edwin vertelt: 
‘Onze relatie is acquired taste. Pas  
na een jaar of twee kregen we iets.’

Twijfelaar
Maar toen ze eenmaal samen waren ging het snel. Dezelfde 
dag is Silja nog bij Edwin ingetrokken. Dat voelde heel vanzelf
sprekend. Silja: ‘Iedere keer nam ik wat meer spullen mee. In 
eerste instantie in een studentenkamer in Zeist. Vervolgens 
naar een tweekamerappartement.’ Edwin vult aan: ‘Van mijn 
overleden oudtante, kwam de eerste twijfelaar. De grootte 
van de bedden groeide mee met de grootte van de apparte
menten waar we samenwoonden.’

Lunetten
‘Toen ik vijftien jaar geleden in verwachting raakte, wilden  
we verhuizen,’ vertelt Silja. In Lunetten kwam een woning vrij 
die het stel kon betrekken en dat was qua timing perfect. Ze 
dachten eerst: ‘Oh nee, Lunetten.’ Silja zegt lachend: ‘De wijk 
had een jongegezinnetjesimago en mensen zeiden dat het 
“heel ver uit de stad” was. Dat laatste hoor ik nog steeds!’  
De ruime flat op Terschelling was heel fijn. Edwin: ‘Onze 
dochter heeft daar in de woonkamer op haar driewieler leren 
fietsen.’ Na zeven jaar huren kocht het stel een huis op een 
andere plek in de wijk.

Feest
Hun jubileum kon vanwege corona helaas niet gevierd worden. 
Ze hadden een leuke dag gepland waarbij ze met de hele fami
lie eerst de Domtoren zouden beklimmen om daarna gezellig 
samen te gaan eten in Bunnik. Een leuke dag met elkaar.  
Maar ze houden het tegoed en hopen het, zodra dat weer  
kan, alsnog te kunnen vieren. Gelukkig zijn ze nog wel uit  
eten geweest.

Toekomstplannen
Hoe de volgende 25 jaar eruitziet?  ‘Zullen we gaan trouwen 
ergens in de komende 25 jaar?’ zegt Edwin lachend. ‘Nu de 
kinderen ouder zijn kunnen we gemakkelijker weer iets met 
zijn tweeën doen. We willen meer reizen, bijvoorbeeld een 
keer naar Amerika, waar Silja vroeger als kind gewoond heeft.’ 
In Lunetten blijven ze nog wel even. Waar Lunetten vijftien 
jaar geleden bij hen vooral als een ingeslapen wijk bekend 
stond, houden ze nu van het dorpse karakter, de gemakkelijke 
uitvalsbasis, de gemengde wijk. Silja: ‘Van jong tot oud, je 
hebt hier alles door elkaar. En het is ons kent ons. In de Hallo! 
Lunetten staat altijd wel iemand die je kent. Zo veranker je 
helemaal in je wijk.’

TEKST FLORENCE DE GRAAFF FOTO SYLVIA JANSEN

Vier de liefde
Twee Lunettense stellen die dit jaar iets te vieren hebben! Silja en Edwin zijn 25 jaar samen 

en Jannie en Pieter 60 jaar getrouwd. Ze vertellen ons alles over hun relatie en hun jubileum.

Silja en Edwin 
25 jaar samen

‘Een 
groot feest 
doen we 
zodra het 

kan.’

Hulde aan de 

Jubilaris
Gefeliciteerd!
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Jannie en Pieter Bos zijn in oktober van dit jaar zestig 
jaar getrouwd! Vanwege de coronamaatregelen is dat 
niet uitgebreid te vieren. Ze blikken voor ons terug op 
hun mooie huwelijk.

Jannie en Pieter hebben een mooi gezin. Er zijn twee zonen 
(hun middelste zoontje is helaas al vroeg overleden), twee 
schoondochters en twee kleinzonen, kerels van 20 en 23 jaar 
die allebei studeren. 

Een vakantiereis maken kon dit jaar helaas niet. De laatste 
jaren maakten Jannie en Pieter verzorgde bootreizen en dit 
jaar stond een vaartocht naar Groningen en de Dollard op 
het programma. Vroeger hebben ze heel veel met de caravan 
gereisd, wel aan veertien ANWBkampeerreizen meegedaan, 
van ZuidSpanje tot Napels en MiddenEuropa. 

Op slag verliefd
Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Pieter: ‘Ik was met een vriend 
op vakantie in Zwitserland en die ontmoette daar een aardig 
meisje uit Leeuwarden. Na de vakantie ging ik vanuit Den Haag 
met mijn vriend een keer mee op bezoek in Leeuwarden. Daar 
ontmoette ik Jannie, de zus van dat aardige meisje en ik was 

Jannie en Pieter 
60 jaar getrouwd

op slag helemaal weg van haar, maar zij 
bleek al bezet te zijn. Later hoorde ik van 
mijn vriend dat Jannie haar relatie had 
beëindigd.’ Pieter heeft haar geruime 
tijd daarna een brief geschreven en een 
ontmoeting geregeld in Leeuwarden. En 
zo is het gekomen. De zussen zijn op de
zelfde dag getrouwd, de stellen hebben 
nog goed contact en zijn nu dus beide 
zestig jaar getrouwd.

Woningnood
In de jaren zestig was er grote woning
nood. Naast de stap van Leeuwarden 
naar Den Haag werd er ook nog inge
woond op twee slaapkamertjes met 
gebruik van keuken en toilet. Na een 
maand of zeven verhuisden ze naar een 
zolderetage met een eigen keukentje. 
Geen douche en de wc moest worden 
gedeeld, maar toch een hele verbete
ring. Vijf jaar later konden ze een ap
partementje huren in het Bezuidenhout. 
Hun kleine zoontje was steeds zijn  
moeder kwijt, zo groot vond hij het 
nieuwe huis. Pieter en Jannie waren  
de koning te rijk.

Lunetten
Pieter kreeg bij verzekeringsmaatschap
pij De Holland een andere baan in 
Dordrecht en na een jaar forenzen de 
kans om daar een eengezinswoning te 
betrekken. Na enkele jaren werd het 
kantoor overgebracht naar het AMEV
kantoor in Rijnsweerd. Zo zijn Jannie en 
Pieter met hun zonen in Utrecht terecht 
gekomen en konden ze via de werkgever 
een huis in Lunetten kopen. Ze wonen 
al veertig jaar heel gelukkig in hetzelfde 
huis met fijne buren en kennissen dicht
bij. Beiden maken ze gebruik van de 
fitness in de Musketon. ‘Naast fit blijven 
is dat goed voor de sociale contacten.’

TEKST PETER KOUDIJS FOTO SYLVIA JANSEN

‘Ik schreef haar  een brief.’

Hulde aan de 

Jubilaris
Gefeliciteerd!
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Maaike: ‘We waren met actieve bewoners en 
vrijwilligersorganisaties in Lunetten al bezig met 
een folder speciaal gericht op ouderen in coro
natijd. Omdat veel kinderen door de maatregelen 
thuis kwamen te zitten hadden we het gevoel dat 
we ook iets voor de ouders/verzorgers moesten 
doen.’  Omdat de scholen waren gesloten werd 
voor sommige ouders/verzorgers ook het sociale 
contact minder. ‘Daarnaast heeft niet iedereen 
tijd, ruimte en geld om kinderen dezelfde moge
lijkheden te bieden als op school,’ vult Anita aan. 
‘We merkten dat ongelijkheid werd vergroot en 
daar wilden we iets aan doen.’

Speelgoedkist
Naast een coronapagina op Lunetten.nl von
den de dames dat er ook iets ‘tastbaars’ moest 
komen. Zo ontstond het idee om een ruilkast en 
een speelgoedkist neer te zetten op een toegan
kelijke plek. ‘Dat werd onder mijn carport,’ lacht 
Maaike. ‘Ik heb toch geen auto en woon erg cen
traal tussen de drie scholen in.’ Het kastje werd 
gemaakt met behulp van buurtgenoten. Het 
werd echt een creatie van de buurt. Uiteindelijk 
zijn het zelfs een ruilkastje, twee boekenkastjes 
en een speelgoedkist geworden.

Knutselen
In het begin van de coronacrisis ging Ineke ‘Verveel
menietjes’ maken. Dit zijn video’s met creatieve 
activiteiten die ouders en kinderen zelf thuis kun
nen uitvoeren. ‘Maar ik realiseerde me ook dat niet 
iedereen toegang heeft tot de knutselmaterialen die 
ik gebruik in mijn video’s. Daarom besloot ik “knut
selzakjes” te maken voor in de ruilkast.’ Naast de 
zakjes zitten er ook zakjes bloemenzaad, spelletjes, 
ansichtkaarten, en kleine cadeautjes in het ruilkastje 
om elkaar een hart onder de riem te kunnen steken. 
‘Buurtgenoten zijn vrij om iets uit de boekenkastjes 
te pakken of er iets in te zetten. Daarnaast staat er 
ook nog een speelgoedkist met (buiten)speelgoed.’ 

Achter het behang 
Tot slot werd er nog een telefoonnummer in het 
leven geroepen: ‘De hulplijn, voor als je het als 
ouder/verzorger of scholier even niet meer weet. 
Het is laagdrempelig en ook zeker geen profes
sionele hulplijn. Maar we hebben allemaal dat 
moment wel eens meegemaakt waarop je je kin
deren wel achter het behang kunt plakken en dan 
is het fijn om te weten dat je niet de enige bent. 
Zeker in de tijd dat kinderen ineens veel thuis 
waren,’ zegt Maaike. De focus ligt niet alleen op 
kinderen van de basisschoolleeftijd. Verschillende 
wijkgenoten boden spontaan aan om huiswerk
begeleiding te geven aan jongeren die in deze in
gewikkelde tijd de omschakeling doormaken van 
basisschool naar voortgezet onderwijs. ‘Het is fijn 
om begeleiding te kunnen krijgen van een wijk
genoot met het maken van huiswerk of andere 
aspecten van digitaal onderwijs,’ besluit Anita.

TEKST WIJKBUREAU ZUID FOTO RIK DE VRIES

het initiatief

Helpende hand voor 
ouders en kinderen

Anita de Moor, Maaike de Vos en Ineke Jonker zitten in de zonnige achtertuin van  
Anita, uiteraard op gepaste afstand van elkaar. Alle drie de dames zijn erg betrokken  

bij de wijk Lunetten en besloten daarom in de coronatijd de handen ineen te slaan  
en hulp in te schakelen van het Initiatievenfonds.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Meer informatie
De ruilkastjes: ln de car
port van de hoekwoning 
op Taunus 35. 
YouTube-kanaal Ineke: 
zoek op Verveel Me 
Nietjes 
Het Hulplijntje: is bereik
baar op woensdag tussen 
20 en 21 uur s ’avonds 
en op vrijdagochtend 
tussen 10 en 11uur via 
06  8587 7734
Eerste Hulp bij ver-
veling: lunetten.nl/
kinderknutselleerdingen.

Wil jij ook huiswerkbege
leiding bieden of ken en 
ben je een ouder/verzor
ger die een luisterend oor 
kan gebruiken? Bel het 
hulplijntje of mail naar  
kinderruilpunt@gmail.com. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Initiatievenfonds
Heb je ook een mooi idee dat Lunetten gezelliger, 
mooier, groener of socialer maakt? Dan kun je een 
bijdrage aanvragen uit het Initiatievenfonds van de 
gemeente Utrecht. Mail Wijkbureau Zuid zuid@utrecht.nl 
voor meer informatie. Maaike, Ineke en Anita bij de ruilkasten en speelgoedkist.

    Vivaldi in  
  De Musketon

contact en informatie  
www.lunettenwilwel.nl
e-mail: contact@lunettenwilwel.nl
telefoon: 06 17123454 

Lunetten Wil Wel actief in  
coronatijd: hoe doen we dat?

Appeltaart met  
een toefje klassiek

Agenda (onder voorbehoud) 

za 24 okt. Muzikale middag met  
Duo Feel2Good

za 7 nov. Sociaal Tuinieren met Present
zo 8 nov. Sjoelen
ma 9 nov. Buurtdialoog: Zorg voor elkaar
do 5, 12,  
19, 26 nov.

Oud Geleerd, Jong Gedaan, 
colleges i.s.m. de bibliotheek

vr 13 nov. Bijeenkomst Rouw & verlies
zo 15 nov. Sjoelen
zo 29 nov. Zondagmiddagontmoeting
di 29 dec. Eindejaarsverrassing 

I.v.m. de coronamaatregelen geldt voor al onze 
activiteiten dat je alleen op uitnodiging en na 
bevestiging van je aanmelding welkom bent. 
Lees hiernaast meer over onze werkwijze. 

Kijk voor actuele informatie over onze  
activiteiten op onze website of op  
het wijkportal www.lunetten.nl

Lunetten Wil Wel is in coronatijd actief gebleven om oudere en kwetsbare 
bewoners in de wijk de mogelijkheid te bieden tot ontmoeting en contact. 
Het Appeltaartconcert was een van de activiteiten die zeker bijdroeg aan 
deze doelstelling. De hulp van actieve bewoners die zich vrijwillig inzetten 
maakt het voor ons mogelijk om bijeenkomsten als deze te organiseren.  
Bij al onze activiteiten zijn we gebonden aan de regels zoals die in deze 
coronatijd gelden. Voor het gebruik van buurthuis De Musketon betekent 
het dat er per ruimte maar een beperkt aantal mensen toegelaten kan 
worden. Dat is de reden dat we, voor de activiteiten die we voorzichtig 
aan weer organiseren, gericht mensen uitnodigen die eerder bij onze 
activiteiten aanwezig geweest zijn.   
Het kan dat je nog niet op onze 
contactenlijst staat, maar dat je  
wel graag aan een van onze acti- 
viteiten mee wilt doen. Laat het 
ons dan weten door een mailtje 
te sturen of te bellen. Als we je  
contactgegevens hebben, kunnen 
we je ook uitnodigen. Actuele 
informatie over onze activiteiten 
vind je op onze website. 
 
 
 
 
 

Michiel Holtrop, Martin Kaaij en Douw Fonda

Op zondagochtend 6 september organiseerde 
Lunetten Wil Wel in samenwerking met de 
Stichting Appeltaartconcerten een Appeltaart-
concert in de Theaterzaal van buurtcentrum De 
Musketon. Het nut van deze mooie theaterzaal 
werd nog maar eens bewezen: rekening houdend 
met de anderhalvemeterregel konden 40 buurt- 
bewoners uit de wijk een plekje vinden en genieten 
van een ochtend met klassieke muziek mét appel- 
taart. De musici, actief bij grote orkesten zoals o.a. 
het Nederlands Philharmonisch Orkest, brachten 
een aantal muziekstukken ten gehore van o.a. 
Paganini, Vivaldi en Bellini. Het publiek genoot, te 
meer omdat voor een aantal van hen een regulier 
bezoek aan een theater of schouwburg vaak niet 
meer haalbaar is. Verblijd worden met de klanken 
van altviool, cello en gitaar op een zondagochtend 
in een zaal op loopafstand was voor velen een 
cadeautje en werd dan ook erg gewaardeerd. 
De in de pauze geserveerde appeltaart vormde 
daarbij de spreekwoordelijke kers op de taart.  
Een groot dankjewel dus voor de musici én de 
betrokken vrijwilligers die dit uitje in eigen wijk 
mogelijk maakten!

www.appeltaartconcerten.nl
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Gonda vertelt: ‘Rondom de verbouw
plannen van de huizen was het belang
rijk om eensgezind op te treden, met 
name in de onderhandelingen met de 
gemeente. Regelmatig moesten we 
overleggen. Je leert elkaar dan natuurlijk 
ook beter kennen. Die situatie heeft er 
zeker aan bijgedragen dat we elkaar zijn 
blijven zien.’

De buurvrouwen hebben kinderen 
van dezelfde leeftijd. Kitty vertelt: 
‘Toen de kinderen klein waren, zagen 
we elkaar op het grasveldje. Een oogje 
houden op elkaars kinderen was geen 
enkel probleem’. Gonda vult aan: ‘Op 
een informele manier kletste je op het 
veldje elkaar bij en hoorde je hoe het 
ging.’ Kitty zegt: ‘Met Pasen verstop
ten we eieren voor de kinderen en met 
Sint Maarten organiseerden we een 

Gonda, Gusta en Kitty zijn alle drie in de jaren negentig op de Elzas  
gaan wonen. De eerste ontmoetingen in de straat komen op gang als 
negen gezinnen besluiten om in 1996 hun huis van de Bo-Ex te kopen. 
Zijn die contacten er onderling nog steeds? 

Elzas

lampionnenoptocht’. Later organiseer
den de meiden van Kitty en Gonda het 
voor de jongere kinderen in de straat. 
Zo leuk!

Er gebeurt nog veel meer op de Elzas. 
‘Samen eten, samen verjaardagen vieren 
en lekker borrelen met elkaar na de 
vakantie,’ zegt Gonda. Kitty vertelt: 
‘Met oud & nieuw openen enkele buren 
hun deuren. In verschillende huiskamers 
is er muziek, gaan de stoelen opzij om 
te kunnen dansen en op de tafels staan 
hapjes en drankjes. Ook een spelletje 
spelen hoort erbij.’

Zorg hebben voor elkaar is vanzelf
sprekend op de Elzas. Die gezamenlijke 
zorg uit zich op diverse manieren. De 
bewoners staan bijvoorbeeld ook klaar 
voor kwetsbare mensen in de buurt 

die beschermd wonen. Ze houden een 
oogje in het zeil. Toen een van hen werd 
gepest en zijn ruiten werden ingegooid, 
zijn ze gezamenlijk in actie gekomen. 
Gusta zegt daarover: ‘We zijn gaan 
uitzoeken wie die pesters waren en heb
ben een videocamera geplaatst.’

Op de vraag wat hun straat nou zo bij
zonder maakt, zegt Gusta: ‘Ik heb goede 
buren. Als ik ergens last van heb, kan ik 
mensen daarop aanspreken. Dat verbe
tert mijn woonplezier.’ Kitty zegt: ‘Ik kan 
altijd een beroep doen op een van mijn 
buren als dat nodig is.’ Gonda verwoordt 
het zo: ‘Als ik terugkom van vakantie 
voel ik: ik kom weer thuis op een veilige 
plek met fijne buren.’

Heb jij ook een leuke buurt? Meld je aan 
op hallolunetten@gmail.com.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De Elzas ligt in noordoost
Frankrijk, grenzend aan 
Duitsland, aan de linkeroe
ver van de Rijn. Het is een 
wijnstreek, die bekend staat 
om haar witte wijn, zoals de 
Riesling en Pinot Blanc. Niet zo 
gek dat ze in deze Lunettense 
straat van borrelen houden! 
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Kitty en Gonda. Gusta moest helaas in 
zelfisolatie, dus zij kon niet op de foto.

‘Een veilige 
plek met fijne 

buren.’

ons buurtje


